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Zalig Nieuwjaar!

In het schip van de tijd

reist de wereld rond.

Geen haven, geen kust

alleen oneindigheid in zicht,

want in deze wereld mijn vriend
ontmoeten tijd en eeuwigheid elkaar.

Faouzi Skali

Op mijn werk ligt het boek 'wijsheid uit het Midden-Oosten' in het stiltecentrum met een spreuk voor elke dag. De bovenstaande
spreuk is van 31 december. De dag waarop we nog uitkeken op het nieuwe jaar. Faouzi Skali schrijft in de laatste zin 'ontmoeten tijd
en eeuwigheid elkaar'.

Voor mij betekent dit dat wij mensen altijd de mogelijkheid hebben God te ontmoeten.

Wij mensen staan voor tijd omdat we daarin alles afmeten in ons leven.

God staat voor eeuwigheid. Hij is van voor onze tijd en na onze tijd, de eeuwigheid.

We weten niet wat de tijd van het nieuwe jaar in zich heeft. Maar ik hoop dat het voor eenieder van ons iets goeds brengt. Dat wij
elkaar weer regelmatig mogen ontmoeten in de OGH en dat God zich openbaart in onze ontmoeting. Het zij in woord of gebed, het
zij in de vredeswens of in het delen van brood en wijn, het zij in de persoonlijke gesprekken voor of na de dienst.

En vrede wens ik u

en dagen van zegen

licht in het donker

een lied dat blijft klinken
een plek waar het goed is
iets om voor te leven



een vurige wens
en soms op je weg
een engel van een mens

Zalig Nieuwjaar!

Gerrie Slitter-Peterkamp

Column

Hieronder vindt u een column uit de voorlaatste Nieuwsbrief van de Stichting Oecumenens (voor mensen die het menen met
oecumene; https://www.oecumenens.nl/). De Nieuwsbrief werd sinds de opheffing van het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP)
vijf jaar geleden, eens per twee maanden uitgegeven. Helaas is vlak voor Kerst de laatste Nieuwsbrief verschenen.

Onderstaande column is vorige maand gelezen en besproken als opening van de raadsvergadering van de OGH. De column
eindigt met een prachtig stedelijk oecumenisch initiatief in Amersfoort in mei 2020.

Column door Josephine van Pampus (pastoraal werker in Amersfoort).
Verscheurd lichaam van Christus

Drie jaar geleden schreef ik ooit eens over iemand die mij vroeg hoe we 500 jaar Luther zouden kunnen gaan vieren.
Pardon??? Zei ik toen. Hoezo vieren? Je gaat voor een excommunicatie en begin van scheurende reformatie toch niet de vlag
uithangen?

Als goed oecumeen en katholiek kijk ik graag over kerkgrenzen heen waarvoor ik onder andere het Nederlands Dagblad lees.
Een krant die verrassend veelzijdig kerknieuws brengt ondanks haar Vrijgemaakte wortels uit het verleden. Wanneer zo'n
krant de vraag gaat stellen of Hervormingsdag een feestdag is of een dag van gedenken, word ik nieuwsgierig. In de
veronderstelling dat we bovenstaande discussie zo langzamerhand wel hebben gehad sla ik de pagina open. Verwachtingsvol
met een oecumenisch hart. Mijn oog valt direct op de eerste reactie links onderaan. "in 1517 ontstond een breuk in het
lichaam van Christus. Dat is tragisch, zegt de schrijver, en voor vieren is daarom geen plaats". Daarna zie ik pas wie dat
schrijft: bisschop Gerard de Korte. Ik had het kunnen weten. Een andere ND lezer suggereert zelfs dat Hervormingsdag
eerder een dag van boetedoening zou moeten zijn. Een zwarte dag, de scheiding van protestant en katholiek.

Maar dan komen de tegengeluiden. De eerste: 'ik ben blij omdat het accent van goede werken naar genade is gelegd'. Een
tweede die schrijft over de macht van de Rooms Katholieke kerk die verhinderde dat mensen de bijbel lezen. En René de
Reuver, scriba van de generale synode van de protestantse kerk, die schrijft dat het goed is om één keer per jaar bewust te
vieren in welke traditie je staat. Want, zo schrijft de Reuver, het woord protestare betekent dat je ergens voor staat'.

Het verrast me hoe zeer het me doet. Hoe verscheurd het lichaam van Christus nog is en hoezeer zelfs een scriba van de
landelijke synode zo scheidend kan schrijven - alsof de katholieke kerk niet ergens voor staat. Of dat nog steeds, 500 jaar na
dato, goede werken en genade uitgespeeld worden tegen elkaar, en de volkomen onwaarheid dat katholieken anno 2019 nog
steeds geen bijbel zouden mogen lezen. Kom op zeg! Onder welke steen leven jullie? En als we zo over elkaar denken, hoe
kunnen we dan ooit vieren?

Want ja, oecumene, dat is eigenlijk wat gevierd moet worden. Daar moet de vlag voor uit.

Dwars door alle vermoeidheid heen. Vanochtend hebben we in Amersfoort oecumenische koppen bij elkaar gestoken en we
gaan het doen. In mei 2020 vieren wij hier het Feest van de Oecumene. Naar buiten en naar binnen. Met zang en muziek, in
samenwerking met inloophuizen in de wijken, met diaconale presentie, een speurtocht voor kids onder het motto: beste kerk,
kén je wijk, je moet zijn waar de mensen zijn. Intercultureel in samenwerking met migranten.

Binnen een uur tijd groeide het elan, een plan, een visie en een flow. Het verscheurde lichaam maken we weer een heel klein
beetje heel, dat is de insteek. De pijn van het gescheiden zijn te helen. Zodat wie weet, over 500 jaar gezegd gaat worden;
kijk, toen, ergens, in de 21ste eeuw was er een nieuwe hervormingsdag. Een dag waar de kapotte kerk zich stukje bij beetje
weer ging hervormen naar het lichaam dat Christus heeft bedoeld.

Amersfoort, oktober 2019



Oecumenische viering in de week van Gebed voor de eenheid

Op zondag 19 januari 2020 vieren we met elkaar de oecumenische viering in het
kader van de week van Gebed voor de eenheid met als thema: Meer dan gewoon. |

Veel verschillende kerken uit Enschede werken hiertoe samen. De cantorij van de
Ontmoetingskerk zingt, en begeleidt de samenzang.

Van de verschillende kerken worden muzikanten gevraagd om samen muziek te
maken en ook een deel van de samenzang te begeleiden. Ook hiermee wordt
eenheid in praktijk gebracht.

Dit jaar is de viering voorbereid door de Christenen in Malta. In Malta werd Paulus
destijds buitengewoon vriendelijk ontvangen en de voorbereidingsgroep heeft dat
voor Enschede vertaalt in een ‘Meer dan gewone' viering.

Tijdens de viering is er een speciale kindernevendienst, zodat de kinderen op hun
eigen wijze met ons mee kunnen vieren.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kinderen en tieners uit Vayk in
Armenié. Een groep jongeren uit Enschede gaan naar Vayk en zorgen voor een
geweldige week voor de kinderen van Vayk.

Daarnaast bouwen zij bij ‘daycare center' in Vaky mee aan een nieuwe speeltuin.
Zie ook: https://www.lst.nl/project/armenie-vayk/

De viering zal dit keer zijn in het Helmertheater, de plek waar de Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek, haar wekelijkse vieringen houdt. Ook dit is ‘Meer dan gewoon'.

Plaats: Helmertheater, Broekheurne-Ring 1050, 7546 TA Enschede
Datum: 19 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur.

We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 19 januari 2020.

Gebedsviering

In de week volgend op de viering van 19 januari worden er elke dag gebedsvieringen gehouden in verschillende kerken in
Enschede.

Deze vieringen starten elke dag met een film over de verschillende delen van het Onze Vader. Dit is de rode draad van deze
vieringen. Elke kerk vult de rest van deze viering zelf verder in.

Als OGH doen wij daar ook aan mee. Op woensdag 22 januari is er bij ons een gebedsviering. Wij zullen dit invullen met een
viering in de stijl van Taizé.
De gebedsviering wordt gehouden in de Theaterzaal van Mediant (locatie Helmerzijde) en begint om 19.30 uur.

Wij hopen dat velen van u hierbij aanwezig kunnen zijn.

Actie Kerkbalans 2020 Helmerhoek

Met de start van het nieuwe jaar is er, zoals u gewend bent, ook de start van de actie Kerkbalans. Deze landelijke inzamelingsactie,
met als doel het in standhouden van de kerken en de vieringen, is een gezamenlijke actie van zowel de Rooms-Katholieke Kerk
alsmede de Protestantse Kerk.

Het thema van de landelijke actie dit jaar is:
"Geef voor een waardevolle en inspirerende kerk!"
Laat u inspireren en toon uw betrokkenheid! Ook door in financieel opzicht uw gewaardeerde bijdrage te leveren.

Achter de schermen wordt er, ook in de Helmerhoek, druk gewerkt aan de voorbereidingen van deze actie. In de week van 20
januari a.s. kunt u bezoek verwachten van één van de medewerkers van deze actie in de Helmerhoek om u de bekende



Kerkbalans-enveloppe te overhandigen.
Op een later tijdstip die week, of de week daarop, komt men uw antwoordenveloppe weer ophalen. Fijn als u die klaar heeft liggen!

Ons advies is: Geef ruimhartig, zodat de/uw kerk kan blijven bestaan!
Mogen we rekenen op uw steun? We hopen op een geslaagde actie.
Bij voorbaat dank!

Uw codrdinatoren in de Helmerhoek:

Wendy Bathoorn e-mail: wbathoorn@hotmail.nl

Albert Fransen e-mail: a.fransen32@kpnmail.nl

Jan Willem Visschers  e-mail: jwvisschers@gmx.net tel. 053 4765535

N.B. Voor contact over of medewerking aan (is zeer welkom!) deze actie bel of mail met een van de codrdinatoren.

Deel uw reiservaring: Jaca

Voor het lopen van de Camino Aragonese had ik twee redenen. Ik wilde de Pyreneeén wel een keer bij goed weer zien en ik wilde
het klooster San Juan de la Pefia bij Jaca zien. Beide wensen gingen in mei in vervulling.

Het klooster, wilde ik zien vanwege de zuilengang met haar prachtige kapitelen. Het klooster is uitgehouwen in een rots. Deze rots
vormt als het ware een dak over het klooster.

De kloostergang toont de zuilen met
kapitelen, waarop afbeeldingen zijn uit de
bijbel.

Het kapiteel toont Maria, die haar nicht
Elizabeth begroet.

Al in 8e eeuw leefden hier kluizenaars. Deze hermitage (plek, waar kluizenaars wonen) ontwikkelde zich tot een klooster, dat in
1025 gesticht werd. In de 11e eeuw was het religieuze centrum van het jonge koninkrijk Aragon.

De Romaanse kruisgang met haar prachtig versierde kapitelen stamt uit de 11e en 12e eeuw en toont prachtige afbeeldingen uit de
bijbel. Opvallend zijn de grote, vaak wijdgeopende ogen.

In de 17€ eeuw werd het klooster deels door brand verwoest. De monniken trokken weg en vestigden zich in een hoger gelegen
nieuw klooster.

Siny Wolters

Wie is de volgende die zijn of haar reiservaring deelt? Stuur uw foto en een tekst naar nieuwsbrief@ogh-ensche.nl.

Rooster vieringen januari 2020

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slitter-Peterkamp
05 januari Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden



Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
12 januari Organist/pianist: Jesse Meerman
10.00 uur Doel 1e collecte: Missie en Zending

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen Oecumenische viering
19 januari Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1le collecte:

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slutter-Peterkamp
26 januari Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij
anders vermeld).

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels,
telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon
4775956.

Agenda januari 2020
Op de website vindt u de agenda voor deze maand. Klik op onderstaande link om de agenda te bekijken.

OGH Agenda

Hebt u een activiteit die op de agenda geplaatst moet worden? Stuur een e-mail naar agenda@ogh-enschede.nl met daarin de
naam van de activiteit, de datum, tijd, plaats en evt. de kosten. Een korte beschrijving van de activiteit is ook welkom.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind januari 2020. Artikelen uiterlijk donderdag 30 januari 2020 sturen naar

nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.




