
  



Zomer 2024   
 

14/07 4e van de zomer, ds. Nico Pronk 
 Jesaja 52, 1-6  Efeziërs 1, 1-14 Marcus 6, 6b-13 
 

21/07 5e van de zomer, ds. Jaco Zuurmond 
 Jeremia 23, 1-6  Efeziërs 2, 11-22 Marcus 6, 30-44 
 

28/07 6e van de zomer, ds. Janneke Bekhof 
 Jesaja 63, 7-14  Efeziërs 3, 14-21 Marcus 6, 45-52 
 

04/08 7e van de zomer, ds. Bram Grandia 
 Deuteronomium 10, 12-21  Efeziers 4, 17-25 Marcus 7, 1-23 
 

11/08 8e van de zomer, ds. Job Stein, avondmaal 
 2 Koningen 4, 8-18(37)  Efeziërs 4, 30-5, 2 Marcus 7, 24-30 
 

18/08 9e van de zomer, ds. Jaco Zuurmond 
 Jesaja 35, 1-10  Efeziërs 5, 15-20 Marcus 7, 31-37 
 

25/08 10e van de zomer, ds. Wiebke Heeren 
 2 Koningen 4, 42-44  Efeziërs 6, 1-9 Marcus 8, 1-21 
 

01/09 11e van de zomer, ds. Louisa Vos 
 Zacharia 8, 4-8 & 20-23  Efeziërs 6, 10-20 Marcus 8, 22-26 
 
 
Zend Ge uw adem 
 

We zijn nog niet zover, maar van nu tot Advent gaan we steeds meer verhalen 
lezen over de eindtijd. Dit is vaste kost richting de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, ‘Christus, Koning van het heelal’, bij ons samenvallend met 
gedachteniszondag, van oorsprong echter de kroon op de traditionele Christelijke 
cosmologie, waardoor we jaarlijks worstelen met het leesrooster die dag, waarop 
de Dag des Oordeels centraal staat, haaks op onze beleving van liefdevol en 
hoopvol gedenken wie in vrede zijn. 
 
Wat weten we eigenlijk over deze Dag des Oordeels? Veel ideeën en verhalen, 
maar eigenlijk heeft het in onze moderne samenleving vrij weinig plaats. We 
vrezen van alles, maar dat doen we al eeuwen, en de wereld gaat gewoon door. 
 
Voorafgaand aan en in Jezus’ dagen was dat anders. Velen dachten dat God elk 
moment zou ingrijpen, het kón gewoon niet anders, zo ellendig is deze wereld met 
ziekte, natuurrampen, onrecht, oorlog… dat kán God toch niet blijven toelaten?  



Ook Jezus predikt dit in Marcus 13, 30: “Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker 
nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.”  
 
Maar de wereld ging gewoon door. 
 
Vele eeuwen theologische ontwikkeling later zien we het bovenstaande meer in 
het verband van eeuwigheid dan wereldtijd. Dat varieert enorm, er blijven 
mensen geloven dat het elk moment te wachten staat, anderen vatten alles 
figuurlijker op. Misschien hopen we iets, houden we vast aan een of andere leer,  
hebben we onze persoonlijke denkbeelden. Maar komt het einde nou wel of niet? 
Daar blijkt al eeuwen geen eenduidig antwoord op te zijn.  
 
Wat echter in élke zoektocht naar antwoorden groot verschil maakt, is circulair 
denken (of associatief denken) versus lineair denken. Het kerkelijk jaar en de 
doorgang van verhalen nodigt ons uit het eerste te doen en het tweede los te 
laten. Voor God kennen de dingen geen begin of einde, want Hij ís begin en einde, 
en het einde is het begin. Lineair denken is doods, circulair denken is levend. 
 
Er zijn aanwijzingen dat mensen in de oudheid dachten dat een kind, voorkomend 
uit twee mensen, een derde, goddelijke component verkreeg, die weer verdween 
bij de dood. Men speculeerde naar en fantaseerde over de natuur van deze 
component, maar wist: het is zichtbaar in de adem, dus adem is leven, geen adem 
is dood. Zo staat (geparafraseerd) in psalm 104, 29-30: “ontneemt Ge de 
schepselen de adem, zij keren terug tot het stof dat zij waren; zend Ge uw adem 
en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.” 
 
In zowel het nieuwe als in het oude testament is de levensadem dus de ‘Geest van 
God’, ook al dacht men hier voor +/- het jaar 30 a.d. basaler over, zonder onze 
beleving van Pinksteren, het feest dat de Heilige Geest als deel van de Drie-Ene 
God veel prominenter neerzet. 
 
Het is dus niet: Kerst het begin, Pasen de climax, Pinksteren het slot. Dan zouden 
we eeuwig ‘vastzitten’ met alleen de Heilige Geest (wat trouwens ook het einde 
van de wereld niet zou zijn). 
 
Correcter is om te zeggen dat Pinksteren de moeder is van Kerst, Kerst de moeder 
van Pasen en Pasen de moeder van Pinksteren. Pinksteren is het échte begin! 
Zoals de eerste kreet van een pasgeboren kind voorafgegaan wordt door de eerste 
zelfstandige ademhaling, wekt élke ademteug ons opnieuw tot leven. 
 



WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 
 

Luiden van de klokken  
 De klokken luiden voor de kerkdienst.  
 Ze nodigen ons uit: “Welkom in Gods huis!”  
 We worden stil. 
 

 
Ruimte voor stil gebed 
 

In het brandend licht 
met groezelig het zweet 

van werk uit onze handen 
 

 
- tuinaarde,  

stof uit toetsen,  
rolletjes huid - 

 

 
 

is al wat was 
zal zijn wat is 

was wat zal zijn 

niets nieuws onder de zon, 
alles nieuw, deze aarde, 

nieuw geboren, 
 

 
 
 

  wij. 
 

 

Muziek tot eer van God 
 

we gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 O. Onze hulp is in de Naam van de HEER  
 G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 O. die ons elke adem vult 
  en dwingt op te staan 
  tegen onrecht, 
  tegen onmacht, 
  tegen alle dood. 
 G: ZEND ONS UW ADEM,  
  WIJ ZULLEN LEVEN.  
  AMEN. 
 
[Gedachtenis] 



Psalm of openingslied 
we gaan zitten 

 
Kyrie en Gloria 
  
 V. gebed voor de nood van de wereld, beantwoord met 
 G. gezongen Kyrie of Heer ontferm U 
  
 G. Gloria: Geloofd zij God (LB 343) 
 

  
 2  Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria's zoon, 
  die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 
  Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 
 
 3  Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 
  ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 
  tot alle volken één zijn in Christus' geest. 
 
 4  Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 
  die is en was en zijn zal en met ons blijft 
  en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 
 
 
 
 



BINNEN ZIJN 
 

Groet 
    V.  De HEER zij met u. 
    G.  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezen, spreken, horen, zingen 
 
 1e lezing  
 Lied 
 
 (2e lezing) 
 (Lied) 
 
  Evangelie 
    Lied of acclamatie (LB 104 a): 
 

 
 

    psalm 104, 30 – vert. Ida Gerhardt, Marie van der Zeyde 

 
 

 Preek 
    Lied 
 
 
BINNEN EN BUITEN 
 
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 
 
De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons 



Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

 
aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst  

eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel 
 
 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 

we gaan staan 
Lied 
 
Zegen 
   V. Zegen 
   G.  
 
 
 

melodieregel uit TT 112 – ‘en geef ons vrede’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


