
 
 
 
 
 
 

 

Zondagsbrief 19 april 2026 

 

Derde van Pasen 

 

Voorganger:  ds. J Meijer 

Organist / pianist:  Sander Venema 

Ouderling:  Sjoerd de Vries 

Lector:  Han Oosterveld 

Diaken:  Petra Lagewaard 

Diaconale mdw:  Aafke Schrap 

Jeugdkerk:  Andries Bijmold , Harmen Droogendijk , Lisanne Veneman - Teekens 

Kinderdienst:  Esther Beimers 

Koster:  Herma Simons 

Hulpkoster:  Anet Antvelink 

Oppas:  Eliza Koelewijn , Klaske Droogendijk 

Beamer:  Marjolein Dohmen 

Studio:  Oege Kooijker 

Koffieschenkers:  Anneke de Vries , Gerrie Baas , Jacqueline Beimers 

Deurdienst:  Derk van Halen , Marthie Vos 

 

Bij de dienst 

Op deze derde zondag van Pasen horen we uit Johannes 21, een later toegevoegd hoofdstuk aan het 

Johannesevangelie. De leerlingen van Jezus zijn teruggekeerd naar hun thuisregio Galilea en pakken 

hun oude vak weer op: vissen. Maar ze vangen niks, 'krijgen nergens greep op'. Dan verschijnt hun de 

Opgestane, die het advies geeft om het 'over een andere boeg te gooien'. Dat leidt uiteindelijk tot een 

heel bijzonder ontbijt op het strand. 'Heb jij wel eens vis gegeten bij je ontbijt?', vraagt Keesje aan 

Koosje... We zingen onder andere 'Dit is een morgen als ooit de eerste' (lied 216), 'In de bloembol is de 

krokus' (982) en 'De aarde is vervuld van goedertierenheid' (650, drie jaar geleden verkozen tot 'mooiste 

lied van Willem Barnard'.) Voel je welkom om in de kerk of thuis mee te vieren! 

ds. Johan Meijer 

 

Kaart 

Vandaag schrijven we een kaart voor mw. G. Holl- de Boer aan het Korteland. Mevrouw heeft een 

operatie ondergaan en is inmiddels weer thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel. 

 

Collecte: Diaconie 

De diaconie reikt een helpende hand aan wie dat nodig heeft. De hulp wordt altijd in stilte verstrekt, 

d.w.z. zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven. De hulp wordt bijvoorbeeld gegeven in de vorm 

van eenmalige of tijdelijke financiële ondersteuning, of in natura, zoals een kar boodschappen. We 

verwijzen ook wel door naar professionele instellingen. Maar het mooie van de diaconie is dat onze 

lijntjes altijd kort zijn, zodat zonder teveel “gedoe” altijd snel en efficiënt hulp op maat kan worden 

geboden. Onze hulp is steeds vaker nodig, merken we. Daarom collecteren we nu een paar keer per 

jaar voor deze stille hulp. Namens u kunnen we zo in onze eigen stad het verschil maken. U kunt uw 

bijdrage overmaken op de bekende bovenvermelde wijze o.v.v. “Collecte 19 april Diaconie”. 

 

Dienst volgende week:  

Voorganger ds. N.G. Scholten 

Lied 216 

Lied 619: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M, 6A 

1e Lezing Jesaja 43: 1-13A 

Lied 982 

2e Lezing Johannes 21:1-14 

Lied 650 

Lied 652 

 


