
maart 2026  jaargang 17  nr 3



Vasten heeft alles  
te maken met  
loslaten.

We zijn op weg naar Pasen.  
Het grootste feest in de kerk.  
Geen eenvoudig feest. 

Een verhaal om niet zomaar te begrijpen.
Je hebt al je aandacht erbij nodig.
Daarom bereiden we ons veertig dagen vóór.

Die periode heet ook wel de vastentijd.
Eh vasten heeft alles te maken met loslaten.

Dat zit zo. 
Als je je wilt vasthouden aan het geheim van Pasen 
- dat we leven vanuit de kracht van de opstanding -
moet je andere dingen loslaten.

Als Gods liefde - sterker dan de dood -
de hoofdzaak is, dan laat je de bijzaken los.

In de ‘vasthoudtijd’ ontdekken 
wat wezenlijk is voor het leven
- kan dat?

Zou mooi zijn!
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Kerkkompas
Adressen, contact en praktische info Protestantse Gemeente Enschede

Ontmoetingskerk
De vieringen van de Protestantse 
Gemeente Enschede vinden plaats 
in de Ontmoetingskerk.
Adres: Varviksingel / hoek 
dr. Joh. Wagenaarstraat 6 
7541 JX Enschede
Telefoon: 053 - 431 15 68
Website: pgenschede.nl
Ontmoetingsruimte: dagelijks 
geopend 10.00 – 12.00 uur
Stiltecentrum: dagelijks geopend 
10.00 – 16.00 uur

Kerkelijk Bureau:
Voor het aanvragen van huwelijks-
bevestiging (10 weken van te voren), 
verhuizingen en vragen m.b.t. 
Kerkbalans.
Adres: Varviksingel 139 
7512 EK Enschede
Telefoon: 053 - 431 44 64
E-mail: info@pgenschede.nl
Openingstijden:  
ma t/m do, 9.00 - 13.30 uur. 

Kostersteam
Gerry Ophuis-Gruppen,  
06 - 40 59 86 12  
gerryophuis@gmail.com
Verhuur
Harry Vergunst, 06 - 33 60 73 67  
harryvergunst@gmail.com

Predikanten
Ds. Niek Scholten
Bachlaan 6
7522 HA Enschede
06 - 42 74 10 22
ngscholten@planet.nl
Maandag vrije dag.

Ds. J.D. Zuurmond
De Braakweg 100
7524 PH Enschede
053 - 435 93 34
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Ds. Carla J.M. Borgers
Predikant voor structurele 
hulpdiensten
06 - 51 07 39 96
carla.borgers@gmail.com

Kerkrentmeesters
Secretaris: P. Piepers
Kerkenraad
Scriba: Thonie van den Boomgaard, 
ak@pgenschede.nl
Diaconie
Scriba: Arend Arensman, 
aarensman52@gmail.com
Spullendienst
Petra Lagewaard,  
plagewaard@icloud.com
Vertrouwenspersonen
Mark Floors,
markfloors@hotmail.com
M.H.A. Voordijk,
m.h.voordijk@gcoosterpoort.nl
Vervoersdienst
Elly Meerburg, 06 - 40 75 52 76,
vandenzel@home.nl
Bloemen en Kaart
Lucie van de Worp, 06 - 28 82 21 99
geldworp@outlook.com
Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl
Kinderdienst
kindernevendienst@pgenschede.nl
Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl
Zondagsbrief
Kopij insturen donderdag voor 20.00u 
naar zondagsbrief@pgenschede.nl
Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Enschede
•	 Algemeen: NL52 RABO 0373 7192 64
•	 Kerkbijdrage / Kerkbalans: NL30 RABO 0373 7192 72
•	 Collectemunten: NL38 ABNA 0592 2183 41
•	 Kerk & Stad: NL93 RABO 0373 7193 02
•	 Solidariteitskas: NL08 RABO 0373 7192 80
•	 Collecten: NL77 RABO 0373 7192 99

T.n.v.: Protestantse Gemeente Enschede

Bankrekeningen Diaconie
NL26 ABNA 0445 2531 50
NL23 RABO 0373 7371 49
NL66 ABNA 0554 4765 92

Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com
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Diaconie

Collectedoelen  
in maart

Zondag 8 maart

Werelddiaconaat Egypte -  
Een betere toekomst voor meisjes in 
achterstandswijken
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte 
groeien op in onveilige omstandig-
heden, zonder toekomstperspectief. 
Ze kunnen vaak niet naar school, 
krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege 
huwelijken. Met het You are Beautiful-
project ondersteunt Kerk in Actie 
meisjes in Caïro en omgeving. 
Ze krijgen onderwijs, medische 
zorg en bescherming, terwijl hun 
ouders leren over de rechten en 
mogelijkheden van hun dochters. 
Zo krijgen meisjes de kans om hun 
zelfvertrouwen te versterken en hun 
toekomst te veranderen. U kunt dit 
werk steunen door uw gift. 
o.v.v. “Collecte 8 maart 
Werelddiaconaat Egypte”.

Zondag 15 maart

Eigen ouderenwerk
Vandaag zetten we onze ouderen 
in de spotlights. Want zij worden 
zeker niet vergeten! Regelmatig 
worden voor hen aparte activiteiten 
georganiseerd door een enthousiaste 
groep vrijwilligers die altijd opnieuw 
een boeiend programma weten 
te verzorgen. En deze maand zal 
uiteraard ook weer Pasen worden 
gevierd tijdens de ouderenmiddag. 
De collecte van vandaag is daarom nu 
eens bestemd voor dit ouderenwerk 

in onze eigen gemeente. U kunt uw 
gift geven in de collecte. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken op NL76 
ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse 
Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 
15 maart Eigen ouderenwerk”.

Zondag 22 maart

Binnenlands diaconaat - Omzien naar 
gevangenen in Nederland 
In de Veertigdagentijd gaat onze 
aandacht nog meer dan anders uit 
naar de minder bedeelden in de 
wereld. Vandaag daarom aandacht 
voor niet een, maar twee projecten 
van het Werelddiaconaat, eentje 
in Moldavië, een straatarm land 
ingeklemd tussen Roemenië en 
Oekraïne, en eentje in Burkina Faso in 
de Sahel in West-Afrika. Door de hoge 
werkloosheid in Moldavië werken veel 
mensen in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven achter en krijgen thuis 
niet de zorg en aandacht die ze nodig 
hebben. De christelijke organisatie 
Bethania helpt deze kwetsbare 
groepen door gezonde maaltijden, 
zorg aan huis, en opvang in twee 
opvangcentra. In BurkinaFaso leeft 
90 procent van de bevolking van de 
landbouw, maar door onvoorspelbare 
regenval en droogte mislukken de 
oogsten regelmatig. Boerinnen en 
boeren leren nu gewassen verbouwen 
die beter tegen droogte kunnen, leren 
de vruchtbaarheid van de bodem 
te verbeteren door zelf compost 
te maken, en putten te slaan voor 
voldoende water. Vrouwen leren 

spaargroepen te vormen waarin ze 
samen geld kunnen sparen en zo om 
beurten kunnen investeren in een 
eigen bedrijfje. U kunt deze projecten 
steunen door uw gift in de collecte, 
of deze over te maken op NL76 
ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse 
Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 
22 maart Werelddiaconaat Moldavië 
en Burkino Faso”.

Zondag 29 maart

Missionair werk - The Passion
Het landelijke evenement The 
Passion brengt het paasverhaal 
bij miljoenen mensen thuis – een 
unieke missionaire mogelijkheid. 
Daarom biedt de Protestantse Kerk 
diverse initiatieven rond de uitzending 
aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld 
een kijkavond organiseren met 
buurtbewoners, zodat ze samen het 
verhaal beleven en doorpraten over 
de betekenis van Pasen. Uit onderzoek 
blijkt dat meer mensen zich hierna 
aanmelden voor een Alphacursus, 
en vooral jongeren geven aan dat ze 
door The Passion de drempel naar de 
kerk als lager ervaren. De collecte van 
vandaag draagt bij aan de Missionaire 
werk van de PKN. U kunt dit werk 
steunen door uw gift in de collecte, 
of deze over te maken op NL76 
ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse 
Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 
29 maart Missionair werk”.

We vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te 

geven via GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor 

een diaconaal doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk. 

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt 

storten: NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Enschede. Graag de datum en/of het doel van de betreffende 

collecte erbij vermelden. 

4 jan Onderhoud kerk €   535,55

11 jan Noodhulp  
Oekraïne

€ 1156,63

18 jan Open kerk €   671,80

25 jan Jongeren- 
bijbelspellen

€   573,82

Collecteopbrengsten  
januari
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Op zondag 15 maart a.s. - net iets meer dan een half jaar na de intrede van ds. Niek Scholten  

- zal ds. Johan Meijer in de Ontmoetingskerk intrede doen als predikant van de Protestantse Gemeente 

Enschede. Tijdens de Oecumenische viering in de Ontmoetingskerk op 25 januari jl ter afsluiting van de 

Gebedsweek voor de Eenheid gaf onze toekomstige predikant al een inkijkje hoe zijn levenspad wordt 

gevormd door plotselinge, bijna mystieke ervaringen. Het besluit om als HEAO-student in Groningen 

theologie te gaan studeren, maar ook het besluit om als predikant in Enschede aan de slag te gaan.  

Hoe kwam dat nu zo?

Ruimte bieden  
aan mensen op zoek 
naar humaniteit

17,5 jaar als predikant in Borne werkzaam en dat is 
eigenlijk wel wat aan de lange kant. We waren al eens 
eerder met elkaar in gesprek geweest over vacante 
gemeentes binnen een werkbare afstand van Borne, 
waar ik in ieder geval wilde blijven wonen. Bij dat geprek 
- twee dagen na de intrede van Niek Scholten - hoorde 
ik mezelf ook “Enschede” als mogelijkheid noemen. En 
de reactie was: “wel, je bent daar nu geen consulent 
meer, dus wat let je?” En zo is het gekomen.

Is al iets te zeggen over een mogelijke taakverdedeling 
tussen jou en Niek Scholten als predikanten te Enschede? 
Er is destijds een profielschets gemaakt van - simpel 
gesteld - een predikant met een algemeen pastoraal 
profiel en een predikant die zich vooral op jongeren en 
jonge gezinnen zou richten. Het is de bedoeling dat ik 
me vooral op dat tweede profiel zal richten. In Borne 
heb ik goede ervaringen opgedaan met kerkenwerk 
dat zich vooral op jongeren en jongvolwassenen 
richt en weet dus dat dit mogelijk is en vruchtbaar 
kan zijn. Voor jongeren geldt - net als voor alle 
doelgroepen - dat je ze moet opzoeken waar ze zijn. 
Er ligt voor de Protestantse Gemeente Enschede 
natuurlijk ook nog een heel specifieke taak rond het 
Academiepastoraat. Daarvan heb ik gezegd dat ik me 
graag ook wil richten op studenten als onderdeel van 
de groep jongeren, maar dat het Academiepastoraat als 
kerkelijke aanwezigheid in de wereld van wetenschap en 
technologie een andere invulling vereist dan iets dat ik 
er ook nog eventjes bij zou kunnen doen. Dus ik word 
niet de nieuwe academiepastor.

Bij de intrededienst van collega Niek Scholten had ik 
eigenlijk besloten om direct na afloop van de dienst 
naar huis te gaan, naar Borne. Mijn taak als consulent 
van de beroepingscommissie zat erop en in de dienst 
en de feestelijke lunch die erop volgde zou het om Niek 
moeten draaien en daar had ik verder geen rol in. Maar 
die ochtend gebeurde er van alles. Eigenlijk al in de 
consistorieruimte waar je vanuit de kerkzaal het inzingen 
door de twee meewerkende koren en het intoneren 
door de vele instrumentalisten goed kon horen. Tijdens 
de dienst was dat alles natuurlijk nog overweldigender. 
Het deed iets met me.

En tegen mijn voornemen in bleef ik dus toch maar 
tijdens de lunch. Ook weer zoiets overweldigends. 
Mij werd temeer duidelijk hoe deze gemeente had 
verlangd naar een nieuwe predikant en hoe ze haar 
vreugde daarover ook tot uitdrukking kon brengen. 
Tijdens de lunch sprak ik een aantal bekenden, uit de 
beroepingscommissie natuurlijk maar ook wel anderen - 
Enschede en Borne liggen ook weer niet zover uit elkaar 
- die met de suggestie kwamen dat ik de volgende 
predikant zou kunnen zijn om hier intrede te doen. Die 
suggesties waren wel eens vaker gedaan en steeds 
resoluut door mij van de hand gewezen, maar ik merkte 
dat dat laatste me dit keer meer moeite kostte en dat die 
gedachte zich ook aan mij opdrong.

Nu wil het toeval dat ik net twee dagen later weer een 
gesprek zou hebben met mensen die over mobiliteit 
gaan binnen de Protestantse Kerk. Ik ben inmiddels 
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moeten doen waarbij je ook veel meer gebruik kunt 
maken van elkaars specifieke mogelijkheden. Neem 
Hengelo dat een relatie heeft opgebouwd met Bas 
Ragas die daar al twee keer heeft opgetreden. Zulke 
avonden zijn niet alleen voor Protestants Hengelo maar 
voor de hele Ring van belang en zullen daar dus ook 
aangekondigd moeten worden.

Dat geldt ook voor de cursus Theologische Vorming 
Geïnteresseerden en de Theologische School Twente. 
Laten we lezingen en cursussen in deze regio (van 
Diepenheim tot Losser) veel meer op elkaar afstemmen 
en onderling communiceren. Dat geldt natuurlijk ook 
voor de Top2000-vieringen waarbij je gaandeweg al een 
verbreding ziet met dit jaar voor het eerst ook deelname 
van de Protestantse Gemeente Diepenheim.

Wat dat laatste betreft vind ik het bijzonder aardig dat 
mijn Glanerbrugse collega Hans Kroeskop die vorig jaar 
met emeritaat is gegaan, de komende tijd in Borne zal 
waarnemen in de vacature die ik daar door mijn vertrek 
naar Enschede zal achterlaten.

Was het toeval dat je jezelf uitgerekend tijdens een 
oecumenische viering in de Ontmoetingskerk presenteerde?
De oecumenische samenwerking heb ik als predikant 
en theoloog altijd bijzonder gekoesterd en ik voel 
mij schatplichtig aan de katholieke theoloog Tom 
Naastepad. Ik zou ook op hem promoveren, maar dat is 
er uiteindelijk niet van gekomen. Essentieel is een kerk 
die op bijbels fundament ruimte biedt aan mensen om 
op adem te komen, die op zoek zijn naar humaniteit. 
Dat kan een tijdelijke behoefte zijn. Ik trek ook wel eens 
de vergelijking met de kerk als duiventil. Het is belangrijk 
dat die plaats er voor mensen is.

Je bent secretaris van de Werkgemeenschap van 
predikanten in de Ring Enschede. Blijf je dat doen?
Jazeker! Ik realiseer me dat binnen de Protestantse 
Gemeente Enschede de Werkgemeenschap en 
ook de Ring minder leven dan in de veelal kleinere 
omliggende gemeenten, maar ook voor Enschede is dit 
samenwerkingsverband heel belangrijk. Ook voor de 
toekomst. Kijk naar het vormings- en toerustingswerk. 
Dat is voor een aparte plaatselijke gemeente bijna 
niet meer te dragen. Dat zul je veel meer gezamenlijk 
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Sober  
en Nijver

Zoals de titel aangeeft bevat 
het boek vooral een uitgebreide 
familiegeschiedenis van de 
onderling verwante doopsgezinde 
geslachten Ten Cate, Hulshoff en 
Bussemaker, maar plaatst deze 
in een uitgebreid beschreven 
maatschappelijke en ook religieuze 
context die het boek ook voor 
anderen - geen nazaten van de 
genoemde families - interessant 
maakt.

Bekende en onbekende geschiedenis
Voor de meeste lezers zal het niet 
nieuw zijn dat de doperse beweging 
zich na een uiterst gewelddadig 
en volstrekt mislukt avontuur in de 
jaren ‘30 van de 16de eeuw om in 
Münster het nieuwe Jeruzalem te 
stichten, verweesd en vertwijfeld op 
haar toekomst moest herbezinnen 
en dat de Friese dorpspriester 
Menno SImons met een groot deel 
van hen de richting insloeg die zich 
uitsprak tegen geweld, polygamie 
en profetisme. Naar hem worden 
doopsgezinden ook wel mennisten 
of mennonieten genoemd.
Wat ik mezelf dan weer veel 
minder bewust was, is dat de 
doopsgezinden die ten tijde van de 
Republiek als geloofsgemeenschap 

werden gedoogd, bepaald geen 
kerkelijke eenheid vormden, maar 
feitelijk lange tijd verdeeld waren 
over vier verschillende stromingen: 
Waterlanders, Hoogduitsers, 
Vlamingen en Friezen waarbij de 
twee laatstgenoemde stromingen 
elk nog eens in een oude en een 
jonge tak waren verdeeld. Later - na 
het eind van de 16de eeuw toen 
deze stromingen al gevormd waren 
- vonden nog verdere splitsingen en 
ook herenigingen plaats.

Extreme soberheid
Van al deze stromingen vormde 
de Groninger Oude Vlamingen de 
meest orthodoxe groep, vooral 
met betrekking tot leefstijl en 
buitentrouw (huwen buiten de 
eigen kring), zo schrijft Evertzen. 
Het was een strenge richting die 
stond voor eenvoud in kleding en 
huisraad, en nederheid in gedrag. 
Opsmuk als kleuren, zilver, spiegels 
en schilderijen waren verboden. 
De Groninger Oude Vlamingen 
vormden een kleine, geïsoleerde 
groep gelovigen en woonden in 
Groningen, Deventer en Twente 
(Borne en Hengelo). Pas in 1815 
werd de Sociëteit der Groninger 
Oude Vlamingen ontbonden en 

sloot de gemeenschap zich aan 
bij de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit.

Rijkdom 
Waar de grote verdeeldheid in 
afsplitsingen al tamelijk calvinistisch 
oogt, komt ons ook de uiterlijke 
soberheid enigszins bekend voor. En 
ook dat juist deze handelsfamilies 
- zoals met name de Ten Cate’s 
dat waren - er economisch wel bij 
voeren. Evertzen wijst in dit verband 
op het (oudst bewaard gebleven) 
belastingregister van Twente over 
1675. Heel Twente telde toen negen 
huishoudens met een vermogen 
van 10.000 gulden of meer. Acht 
van deze negen woonden in Borne 
en van hen heetten er vier Ten Cate 
en twee Hulshoff! 

Het zwaartepunt van de Twentse 
textiel lag - zo concludeert Evertzen 
- ver vóór de latere industrialisatie 
aanvankelijk in Borne en wel bij deze 
uiterst sober levende doopsgezinden 
en heeft zich later vanuit Borne over 
andere plaatsen in Twente verspreid, 
niet in de laaatste plaats door de 
uitwaaiering van de familie Ten Cate.

Jan Schaake

Voor de boekbespreking in een themanummer over 

Soberheid waarin bovendien de huidige predikant van 

Borne als ambtsdrager in Enschede welkom wordt 

geheten, dringt zich als vanzelf het vijf jaar geleden door 

Annette Evertzen uitgebrachte boek “Sober en Nijver. 

Geschiedenis van Doopgsgezinde families in Borne” op.

Annette Evertzen. Sober en nijver: 
Geschiedenis van doopsgezinde 
families in Borne. Stichting Historisch 
Archief Hengelo, 2021. ISBN 
9789083195506

8 Kerk & Stad

Boekbespreking



Uit de kerkenraad  
van 19 februari 2026
Veel agendapunten van kerkenraadsvergadering 
werden doorgeschoven naar een volgende
vergadering, omdat nog het één en ander moest 
worden uitgezocht. Daarom dit keer een korte
vergadering met veel mededelingen, en één 
besluit namelijk het preekrooster dat voor 2026 is 
vastgesteld.

Er is gesproken over een paasontbijt op Paasmorgen,  
maar vanwege de vele andere activiteiten gaat dit 
niet door. De diaconie is bezig met het selecteren 
van een project voor Kerk in Actie. De Apostel 
Thomaskerk is verkocht, meer hierover onder dit 
verslag. Omstreeks mei zal een gemeenteavond 
worden gehouden, o.a. over de gedachtenisdienst. 
Ds. Carla Borgers zal haar werkzaamheden voor 
onze gemeente beëindigen op 31 maart. Haar 
pastorale taken zullen worden overgenomen door 
ds. Niek Scholten en na 15 maart ook door ds. Johan 
Meijer. Ds. Niek Scholten zal de werkzaamheden 
voor het Citypastoraat overnemen. In de dienst van 
31 mei zal afscheid van Carla worden genomen. Ze 
blijft nog wel een aantal keren voorgaan. Met het 
parochiebestuur zal contact worden opgenomen 
over de positie van het Citypastoraat. Ds. Freerk 
Hovinga is per 1 januari in dienst getreden als 
geestelijk verzorger in het MST, hij heeft bij de 
protestantse gemeente de kerkelijk zending 
aangevraagd. Een delegatie van de kerkenraad 
is bij de hoorzitting in Utrecht geweest voor het 
gezamenlijk verzoek van losmaking tussen ds. Jaco 
Zuurmond en de protestantse gemeente Enschede. 
In de tweede helft van maart zal de commissie 
hierover uitsluitsel geven.

Namens de kerkenraad
Thonie van den Boomgaard

Scriba

Apostel Thomaskerk
Geruime tijd geleden is overeenstemming bereikt over 
verkoop van de Apostel Thomaskerk. De afronding van 
de koop heeft lang geduurd omdat die afhing van een 
aan de koper te verstrekken omgevingsvergunning. De 
vergunning om zorgappartementen te realiseren werd 
recent afgegeven door de gemeente. Daarna is de 
koop afgerond en de kerk via de notaris aan de koper 
overgedragen.

Met vriendelijke groet,
Ale Holsbrink

Veilige
kerk
Leden gezocht voor de nieuw op te richten  
Commissie Veilige Kerk! Het doel van de commissie is 
om samen het onderwerp levend te houden, zodat het 
vanzelfsprekend wordt dat we een veilige kerk zijn en 
het vanzelfsprekend is dat we elkaar durven te bevragen 
in het geval we bij gedrag een vervelend gevoel 
hebben. Er is al veel voorwerk gedaan, het is nu tijd om 
aan de uitvoering te beginnen: een themadienst, een 
bijeenkomst, een folder, VOG’s aanvragen.

We willen graag een gevarieerde commissie van vier of 
vijf mensen: jong / oud, man / vrouw / anders, actief 
betrokken / op afstand betrokken. Herken je je in een 
van deze kwalificaties, meld je dan aan bij een van ons. 
Meer informatie: mdeuten@proton.me / 06-23972829.

Hartelijke groet,
Bea Jansen

Marjet Deuten

BHV-training Ontmoetingskerk, 
14 februari jl.

9maart 2026
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Op 31 maart wordt er in onze kerk een sobere maaltijd gehouden 

in het kader van de vasten- of veertigdagentijd. Maar waar komt 

dat idee van soberheid eigenlijk vandaan? En waarom wordt het 

met deze periode van het (kerkelijk) jaar verbonden?

Sober leven

Voorin deze Kerk&Stad leest U dat ‘vasten’ niet zozeer 
betekent dat je van alles ‘niet mág’ - een negatieve 
insteek - maar dat je vasthoudt aan God, aan je geloof 
en vertrouwen. En dat je bij deze concentratie andere, 
onbelangrijke, zaken loslaat - de positieve insteek.

Ook in onze tijd proberen veel mensen binnen en buiten 
de kerk in deze periode iets van soberte te betrachten. De 
sobere maaltijd in onze kerk is er daar eentje van. Waarbij 
het niet alleen om de soberheid van de maaltijd gaat, maar 
ook om de ontmoeting, het samen eten. Wat mij betreft 
houden we in de toekomst de hele veertigdagentijd elke 
week zo’n sobere maaltijd met een Vesper erachteraan.
In het gedicht De disgenoten van Ida Gerhardt komt de 
soberheid van hoe zo’n maaltijd zou kunnen zijn, prachtig 
tot uiting. Prachtig: want het gedicht zélf is ook kort en 
sober en daaraan zie je dat soberheid ook schoonheid kan 
zijn. Ofwel: heel mooi.

Het gedicht gaat zo:
	 Het simpele gerei, 
	 het brood, dat is gesneden, 
	 de stilte, de gebeden - 
	 want de avond is nabij.

	 Uit tranen en uit pijn 
	 dit samenzijn verkregen: 
	 bij sober brood de zegen 
	 twee in úw naam te zijn. 

	 Waar aan de witte dis 
	 uw teken wordt beleden 
	 verschijnt Gij: ‘u zij vrede ..... 
	 Gij Brood, gij Wijn, gij Vis.

Het is heel kernachtig. Het gaat om de essentie van het 
leven, bestaand uit tranen en pijn. En waarin wij het redden 
door het samenzijn met elkaar en de nabijheid van de Heer. 
De kern: ‘sober brood’. Dát voedt ons.

tekst: ds. Niek Scholten, predikant Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Enschede

De periode van veertig dagen richting Pasen draagt 
als kenmerk: vasten. Veertig dagen lang, de zondagen 
niet meegerekend, wordt er vooral sober gegeten en 
gedronken. Wij nuchtere, calvinistische, Hollanders zijn 
daar niet zo van. Zelfs onder Rooms-Katholieken is het 
vasten danig gesleten.

Niét het carnavalsfeest, dat aan de vastentijd vooraf gaat 
en waarbij je nog één keer flink los mag gaan, vóór je je 
zes weken lang inhoudt door te vasten. Eigenlijk staat de 
vastenperiode van Moslims ons veel duidelijker voor ogen. 
Je wordt uitgenodigd bij een Iftar-maaltijd of je ziet het 
Ramadanjournaal op televisie. Ook bij hen heeft vasten te 
maken met het los komen van wat ons ‘als vanzelf’ in onze 
greep houdt, van onze driften en behoeften. Om zo tot de 
kern, tot God (Allah), te komen.

10 Kerk & Stad
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In een ander gedicht van haar lezen we dit:

	 Wij kozen soberheid tot bondgenoot. 
	 De geest beheerst als willig instrument 
	 het lichaam, tot die fiere dienst gewend; 
	 gevoed met zuiver water, zuiver brood.

Hierin betekent soberheid het hulpmiddel (‘bondgenoot’) 
waarmee je dingen als hebzucht en ego kun beheersen. 

Maar dan. Het gaat volgens mij niet alleen om je kunnen 
beheersen, jezelf beperken - als doel op zich. Moet je 
niet vragen: ‘Met welk doel?’ ‘Voor wíe?’
In lied 361 komt dit vers voor:
	 Leer ons eenvoudig leven, niet afgeleid. 
	 Wie zich aan Hem wil geven, sta steeds bereid.

Dus gaat het om twee dingen. Ten eerste: dat je je aan 
God kunt geven. Ten tweede: dat je klaar moet staan. Ik 
vertaal dat - met andere woorden uit de Bijbel:
‘God liefhebben boven alles en je naaste die is zoals 
jij’. Leef zó dat je je niet laat afleiden van God en van je 
naaste. Dat is: aan het wezenlijke vasthouden, de rest 
loslaten. Zó zou je sober leven kunnen omschrijven.

Ik weet ook wel, net als U, dat je niet het hele jaar 
op de toppen van je kunnen kunt leven. Maar als in 
onze moderne, seculiere, tijd er periodes bestaan als 
‘dry January’ en ‘stoptober’, dan zou ook een sobere 
‘vasthoudtijd’ ons moeten kunnen aanspreken.

Kúnnen calvinisten wel vasten, vraagt u misschien. Het 
grappige is dat calvinisten om zo te zeggen ‘van nature’ 
sober zijn. Of zuinig. Het openlijk laten zien van je 
vroomheid - dus ook elk ‘kijk mij eens vasten’, was de 
Protestanten altijd een gruwel. Terecht.

In Mattheus 6 zie je al hoe Jezus vrome lieden daarover 
terechtwijst:
	� Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de  

huichelaars met hun sombere gezichten, want  
zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten  
zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie:  
zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie 
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in 
met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten 
bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. 
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen.

Ook in Jesaja 58 kun je lezen dat het oefenen van deze 
soberheid geen doel op zich is. Maar dat vasten alleen 
maar kan zijn: vasthouden aan God en aan hoe Hij wil 
dat we met elkaar omgaan.

De profeet Joël zegt het kernachtig,  
hij hoort de HEER zeggen: 
	 Keer terug tot Mij met heel je hart, 
	 door te vasten, te treuren en te rouwen.

Lezing en debat over 
theologie en psychologie
De Twentse School voor Theologie organiseert 
op donderdag 26 maart 2026 een lezing- en 
debatavond over de verhouding tussen theologie 
en psychologie.

De inleiding wordt verzorgd door prof. dr. Joke 
van Saane, godsdienstpsycholoog en rector van de 
Universiteit voor Humanistiek. In haar bijdrage gaat 
zij in op de psychologische betekenis van geloof en 
de wijze waarop geloof kan functioneren als bron 
van houvast, zingeving en veerkracht. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de spanningsvelden die zich 
kunnen voordoen tussen geloofsbeleving en psychisch 
welzijn. Tijdens de lezing en het daaropvolgende debat 
wordt de psychologische functie van geloof vanuit 
verschillende perspectieven belicht. Daarbij komen 
zowel cognitieve als existentiële dimensies aan bod, 
met bijzondere aandacht voor thema’s als schuld, 
ervaring, verantwoordelijkheid en innerlijke druk.

Praktische informatie:
Donderdag 26 maart 2026 | 19:30 uur
St. Mary’s Chapel | Diepenheimseweg 102 | Markelo
Aanmelden via: twentseschoolvoortheologie.nl.

Donderdag 26 maart  19.30 uur
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Kom zoals je bent
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Iedereen heeft een verhaal. In deze serie laten we de gezichten zien van onze gemeenschap  

vertrouwd en verrassend, open en oprecht. Een warme uitnodiging om elkaar écht te zien.
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Ruben van der Kaap (32) is vader van drie jonge 

kinderen en getrouwd met een vrouw uit

Syrië. Hij studeerde theologie en is binnen de 

Syrisch-Orthodoxe Kerk actief in onderwijs en

begeleiding van mensen die zich aansluiten bij 

deze eeuwenoude traditie. Zijn geloofsweg

bracht hem van een Nederlandse protestantse 

achtergrond naar een kerk die zich verbindt

met de eerste christenen. Een leven waarin vasten 

geen bijzaak is, maar ook levensritme. 

Een steeds populairder wordende zin
Het is een bijzondere zin, die je misschien steeds vaker 
hoort wanneer februari nadert: “Wat heb ik zin in de 
vastentijd.” Binnen Rubens gemeenschap klinkt die 
uitspraak ieder jaar opnieuw, onder jongeren én ouderen. 
Veertig dagen minder eten, minder afleiding, minder 
gemak, en daar toch naar uitzien.

We leven in een tijd waarin alles beschikbaar is. Sociale 
media zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het 
dagelijks leven geworden. We kijken niet alleen om 
ons heen, maar ervaren de wereld ook voortdurend via 
een scherm. Op elk moment bereikbaar, in elke vorm 
aanwezig. Volgens Ruben is dat juist één van de redenen 
waarom vasten aan betekenis wint. “Je leert weer dat je 
niet alles nodig hebt. Dat je niet alles bént wat je bezit.”

“�Een eitje heeft nog 
nooit zo lekker 
gesmaakt als op 
Paasmorgen”

Sober is niet kaal
Soberheid wordt vaak verward met leegte: een kale kerk, 
een streng gezicht. Maar voor Ruben gaat soberheid 
niet over minder kleur in een gebouw. Het gaat over 
minder ruis in de ziel. Sober leven heeft te maken met 
de geest, niet alleen met materiële zaken. Het vraagt 
om nederigheid en om gastvrijheid. Die houding leerde 
hij onder andere tijdens een periode in een klooster 
in Turkije, drie jaar geleden. Daar leefde hij in een 
gemeenschap waar eenvoud vanzelfsprekend was, waar 
bezit nauwelijks betekenis had en waar gebed het ritme 
van de dag bepaalde. Wat hem daar vooral bijbleef, was 
een bisschop die door zijn gemeenschap met groot 
ontzag werd behandeld, bijna als een prins. Toch stond 
deze geestelijke leider zelf in de tuin te werken, hielp 
hij in de keuken en schonk hij thee in voor gasten. “Je 
verwacht dat mensen hem dienen,” zegt Ruben. “Maar hij 
diende.” In die eenvoud werd voor hem zichtbaar wat
nederigheid werkelijk betekent.

Woensdagen en vrijdagen
Binnen de Syrisch-Orthodoxe traditie is vasten geen 
jaarlijkse actie, maar verweven met het hele jaar. 
Woensdag en vrijdag zijn vaste vastendagen, momenten 
om stil te staan bij wat Christus droeg. Daarnaast is er de 
grote vastentijd van veertig dagen, die uitmondt in een
periode van bijna vijftig dagen van geestelijke oefening.
	 Oefening in beheersing.
	 In mildheid.
	 In zelfkennis.

Maar vasten stopt niet bij het bord. “Als je vast in eten 
maar niet in gedrag,” leren de kerkvaders, “dan schaadt 
dat je ziel.” Vasten raakt ook je toon, je houding en de 
manier waarop je met anderen omgaat.
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Wat gebeurt er als het stil wordt?
We leven in een wereld vol prikkels: nieuws, meldingen, 
eindeloos scrollen. Veel mensen binnen Rubens 
gemeenschap zetten tijdens de veertigdagentijd hun 
sociale media uit, Ruben zelf ook. In de lijdensweek 
wordt ook de televisie afgedekt. Geen muziek, geen 
achtergrondgeluid. Om ruimte te maken. Want wat 
gebeurt er wanneer het stil wordt? Dan merk je hoe vol je 
hoofd eigenlijk is, hoe snel je afgeleid bent en hoe moeilijk 
het kan zijn om echt te bidden. Tegelijkertijd kan die stilte 
bevrijdend zijn, wanneer je haar durft te verdragen.

Tot het licht doorbreekt
In de Goede Week wordt het ritme intenser. Elke 
avond is er een kerkdienst en de kerk zit vol. Gebeden 
worden uitgesproken in prosternatie. Er zijn processies 
door de kerk, het kruis wordt gedragen en het laatste 
avondmaal wordt herdacht. Niet als toneelstuk, maar als 
meeleven. “Het wordt steeds zwaarder,” vertelt Ruben. 
“Je werkt er echt naartoe.” En dan, in de Paasnacht, 
klinkt het: “Christus is opgestaan!” waarop de gemeente 
antwoordt: “Hij is waarlijk opgestaan!” Wie wekenlang 
bewust heeft losgelaten, ervaart die woorden anders. 
“Een eitje heeft nog nooit zo lekker gesmaakt als op 
Paasmorgen,” zegt hij glimlachend. Maar het is meer 
dan smaak; het is vreugde die is doorleefd.

Minder om werkelijk vrij te zijn
Ruben ziet hoe luxe en consumptie steeds 
vanzelfsprekender zijn geworden, ook in zijn eigen 
leven. Daarom is vasten voor hem een bewuste keuze. 
Het herinnert hem eraan dat het leven niet maakbaar 
is, dat gezondheid kwetsbaar is en dat bezit geen echte 
zekerheid biedt.

Tijdens zijn verblijf in Turkije merkte hij dat soberheid 
soms geen keuze was, maar realiteit.Christenen leefden 
niet altijd in vanzelfsprekende vrijheid. Je loopt niet 
zomaar zichtbaar in bisschoppelijke kleding over straat; je 
past je aan en leeft eenvoudiger. “Je wordt daar eigenlijk 
gedwongen om sober te leven,” vertelt hij. Toch ervoer hij 
dat niet als negatief. Die eenvoud maakte hem bewuster. 
Vrijheid, ontdekte hij, ligt niet in alles kunnen of alles
hebben, maar in leren dat je niet alles nodig hebt.

Waar hoofd en hart elkaar vinden
Binnen de protestantse traditie bewondert Ruben de 
helderheid en organisatie, het doordachte spreken over 
geloof en de nadruk op begrijpen. Tegelijk hoopt hij dat 
er ruimte blijft voor mystiek en ervaring, voor het werk 
van de Geest dat niet altijd rationeel te verklaren is. In zijn 
eigen traditie spelen beleving, liturgie en het meeleven 
met het kerkelijk jaar daarin een grote rol. “Geloven is 
hoofd én hart,” zegt hij. “En als die twee samenkomen,
zie je dat terug in hoe iemand leeft.”

Voor mensen die misschien niet geloven, betekent dit 
niet dat iedereen veertig dagen op dezelfde manier 
moet vasten. Wel nodigt de veertigdagentijd uit tot 
eerlijke vragen: waar zijn we afhankelijk van? Wat vult 
onze dagen? Wat gebeurt er als we iets loslaten? In een 
samenleving waarin luxe en consumptie vanzelfsprekend 
zijn geworden, herinnert vasten eraan dat vrijheid niet ligt 
in alles kunnen, maar in leren dat je niet alles nodig hebt. 
Soberheid wordt dan geen beperking, maar een oefening 
in aandacht en dankbaarheid. Zoals Ruben het samenvat: 
“Soberheid is niet minder leven. Het is bewuster leven.” 
Misschien ontdekken we juist in dat minderen wat 
werkelijk van waarde is.
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Koosje Kerkuil:  
Zoek de 10 verschillen

16 Kerk & Stad

Jeugd



Jeugdkerk 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we weer op 8 maart 
met de jeugdkerk, en wel met een speciale activiteit: we 
spelen de Paaschallenge. Het gaat over hoe Gods Geest 
aanwezig is in de wereld, hoe je dat kunt zien of er 
overheen kunt kijken, en het gaat over het Paasverhaal.

Er zijn meer bijzonderheden deze maand. Op 15 maart 
zijn we bij de intrede van onze nieuwe dominee Johan 
Meijer, en op 29 maart helpen we met het versieren 
van de Palmpasenstokken. We hebben ook gewoon 
jeugdkerk waarbij we verder gaan met de thema’s uit 
BelievID aan de hand van testjes, filmpjes, een stukje uit 
de bijbel en persoonlijke vragen. Zo hebben we het in 
februari gehad over onzekerheid en over omgaan met 
je talenten: ben je goed zoals je bent of moet je je best 
doen om je talenten ten volle te benutten?

Je leest in de groepsapp wat we wanneer precies doen. 
We zien je graag!
 
Groetjes van Harmen, Lisanne, Andries, Marjet

Kinderdienst
In de kinderdienst zijn we gestart met het 
40-dagenproject “Weg van de hoop”. Samen 
zijn we op reis naar Pasen. Elke week worden 
we welkom geheten door de medewerkers 
van Reisbureau Warhoop. Samen met 
hun klanten leiden zij het thema en het 
Bijbelverhaal van die zondag in. Soms lijkt het 
onderweg vol warhoop, maar in de verhalen 
ontdekken we steeds weer Gods hoop.

We luisteren, praten, zingen en werken 
creatief rond het thema.

Uiteraard gaan we ook weer 
Palmpasenstokken versieren! Zo bereiden 
we ons feestelijk voor op Palmpasen en 
leven we samen toe naar Pasen.

Marieke, Annemiek en Esther
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Sobere 
maaltijd

In de Veertigdagentijd, de periode 
tussen Aswoensdag en Pasen, staan 
we wat nadrukkelijker stil bij sober 
leven en bij vasten. Wie soberder 
probeert te leven, wie vast, beperkt 
zich, om wat meer ruimte te maken 
voor waar het op aan komt in ons 
leven en voor onze medemensen.  
Je kunt in deze periode afzien 
van, of je beperken in, bv. alcohol 
of roken, van snoepen, shoppen, 
tv-kijken, uitgaan of uitgebreide 
maaltijden. Je moet meestal wel 
even wennen, en dat waar je je 
in beperkt, vraagt nog wel even 
aandacht, maar toch komt er ruimte 
voor verdere bezinning,  

voor gesprekken met anderen, voor 
stilte en inkeer. Je kunt wat meer 
dan anders stilstaan bij de nood van 
anderen, van medemensen die lijden 
onder armoede, van vluchtelingen 
die wanhopig zoeken naar een land 
met veiligheid, vrijheid en nieuwe 
kansen. En erover nadenken hoe je 
solidair met hen kunt zijn.

Sober leven en over solidariteit 
nadenken kun je voor jezelf 
praktiseren gedurende de gehele 
Veertigdagentijd, maar we proberen 
dat ook nadrukkelijk te doen tijdens 
een gezamenlijke Sobere Maaltijd in 
de Stille of Goede Week vóór Pasen. 

We eten dan samen heel eenvoudig, 
we sparen wat geld uit dat we samen 
bestemmen voor een project van 
de Vastenactie 2026: project voor 
betere voorzieningen van huizen 
voor Filipijnse kinderen met een 
beperking.

Namens de sobere maaltijdgroep:
Rina van der Hulst, 053-5723440

ingrediënten:
- (zilvervlies)rijst
- bruine bonen
bereiden zoals aangegeven op de 
verpakking

Voor het tiende achtereenvolgende jaar (met een 

korte onderbreking vanwege corona) vindt in de 

Ontmoetingskerk op de dinsdagavond in de zgn. Stille 

Week de oecumenische sobere maaltijd plaats. Een 

maaltijd uitsluitend bestaande uit rijst en (bruine) bonen, 

in solidariteit met een groot deel van de wereldbevolking 

dat zich geen luxere maaltijd kàn veroorloven.

Sobere maaltijd
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Ouderenpaasmiddag
In deze paasviering zullen ds. Scholten en op de piano de 
heer Ekker hun medewerking verlenen. Na de pauze is er 
een programma met muziek op de beamer. Aansluitend 
is er een broodmaaltijd. Wilt u als gast deze middag ook 
bijwonen,geeft u zich dan op voor zaterdag 21 maart i.v.m 
de broodmaaltijd bij Diny Wargerink tel 4766378
En we hopen zo op een mooie Paasmiddag..

Met vriendelijke groet ,,Het Bestuur”

Woensdag 25 maart 14.30-17:30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Onlangs werd in de Renatakerk - de kerk die 
geografisch het meest nabij de Ontmoetingskerk 
staat - het 125-jarig bestaan van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk (CGK) te Enschede gevierd. In die 
125 jaar is de Renatakerk het derde opeenvolgende 
kerkgebouw van de Enschedese CGK. De overgang 
van het eerste naar het tweede kerkgebouw vond 
haar oorzaak in kerkgroei; die van het tweede naar 
het huidige kerkgebouw in oorlogsgeweld dat het 
tweede kerkgebouw volledig in de as legde. De 
huidige kerk dateert uit 1953 en is daarmee even oud 
als de Ontmoetingskerk. De Bethelkerk onderging 
een soortgelijk proces en ook deze kerk moest 
na de oorlog op een steenworp afstand van het 
vóóroorlogse kerkgebouw worden herbouwd.
Het oorlogsgeweld dat de kathedraal van Coventry 
trof, wordt dus gedeeld door vele andere kerken en 
in Nederland wordt het Coventrygebed voor Vrede 
en Verzoening in meer dan 20 kerkelijke locaties 
gebeden. Veel van die locaties zijn inmiddels begiftigd 
met het uit Coventry afkomstige Cross of Nails. Op 
zondag 15 maart valt de Utrechtse Domkerk deze eer 
te beurt in de ochtendviering om 10.30 uur.
In Enschede klinkt dit gebed in oecumenisch verband 
en vooralsnog zonder Cross of Nails vanuit het midden 
van de stad. U bent van harte welkom.
Locatie: de Wonne, Noorderhagen 25

Elke vrijdagmiddag 13.15-13.45 uur

Handwerken voor een goed doel
De handwerkgroep Draadkracht komt elke eerste 
en derde woensdag van de maand bij elkaar. Onder 
het genot van koffie, thee en gezellige gesprekken 
worden er mooie dingen gehaakt, gebreid en 
geborduurd voor babydekentjes en -mutsjes voor 
Ghana en kinderkleding voor Moldavië. Garen, brei- en 
haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig. Houdt u 
van handwerken en gezelligheid? Kom eens langs op 
een woensdagochtend.

Woensdagen 4 en 18 maart  10.30-12.00 uur

Noabermaaltijd
Elke eerste en derde woensdag van de maand is 
er een Noabermaaltijd. Alleen niet op 18 maart 
omdat de ontmoetingsruimte dan stemlokaal is 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aanmelden 
voor de eerstvolgende maaltijd op 1 april kan 
alleen telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur via 
053-4311568. U kunt niet meer dan 2 personen 
aanmelden. De maaltijd start om 17.45 uur.
Prijs: €3,-

Woensdag 4 maart  17.30-19.00 uur

Netwerkcafé 18-40-jarigen
Elke derde vrijdag van de maand is er een netwerkcafé 
voor jongvolwassenen. Een uitgelezen moment om 
met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij 
te praten over wat je zoal tegenkomt en bezighoudt. 
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding 
gewenst via de app of per e-mail.
Ineke van der Meulen:  
inekevandermeulendejong@hotmail.com 
Jan Schaake: schaakejan@gmail.com

Vrijdag 20 maart  17.30-19.30 uur

Meditatief wandelen
We wandelen in de omgeving van Boekelo.
Startpunt om 14.00 uur achter Café De Buren. 
Verzamelen om 13.30 uur bij de Ontmoetingskerk.
Samen wandelen in de schepping.
Wandelen in stilte om te kunnen luisteren.

Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, 
Albert Prins
Tel: 053 - 478 29 96
E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

Vrijdag 27 maart 14.00 uur

Doordeweeks ontmoeten
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Jubileumconcert 20 jaar Zuiderkoor
Het Zuiderkoor viert hun 20-jarig jubileum. Ooit 
begonnen in het Oude Stookhuis Enschede Zuid, waar 
een aantal mensen het idee opvatte een koor te starten 
voor de gezelligheid om met elkaar te kunnen zingen.
We hebben Shantykoor Wrakhout benaderd of zij 
medewerking aan ons concert zouden willen geven, 
en dit is heel positief ontvangen. We verheugen ons 
daarom ook op een gezellige meezingmiddag, samen 
met de mannen van Wrakhout.
Voorverkoop kaarten a 7,50 euro is gestart, u mag ons 
bellen of mailen.
Mailadres hetzuiderkoorenschede@gmail.com of bel 
0614354411of 0630028300.

Zondag 15 maart 

Anouk & Yora
Op zaterdag 21 maart 2026 geven Anouk & Yora, een 
singer-songwriter duo bestaande uit twee zussen, een 
concert in de Ontmoetingskerk. De zussen zullen deze 
avond hun zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes 
spelen en delen ook deze avond nieuwe nummers met 
het publiek die nog door weinig oren gehoord zijn. 
Liefde, ontwikkeling, verdriet en geluk zijn thema’s 
die je tijdens dit concert voorbij hoort komen. Wees 
welkom en laat je meevoeren door de tweestemmige 
klanken.
Ticketprijs: €25
Info & reserveren via: www.hipsy.nl/anoukenyora

Zaterdag 21 maart 

Stabat Mater - Antonin Dvorak
Op zondagmiddag 22 maart, van 15.30 - 16.30 uur, 
voert het Enschedees Concert Koor o.l.v. dirigent Eric 
Kotterink het Stabat Mater van Antonin Dvorak uit in 
de Ontmoetingskerk. Stabat mater dolorosa is een 
middeleeuws gedicht over Maria die onder het kruis 
staat en het lijden van haar zoon aanschouwt. Een 
concert dat dus bij uitstek past in deze tijd voor Pasen. 
Het belooft een prachtig concert te worden, met vier 
professionele solisten: een docent van het Rotterdams 
conservatorium en drie van zijn leerlingen, en begeleid 
op piano door Gerard van Kempen en op orgel door 
onze eigen organist Jan Willem Fikse. Kaartjes voor het 
concert, inclusief een drankje na afloop, kosten 24,50 en 
zijn te koop via de QR-code op de flyer hieronder, of op 
de dag zelf aan de zaal. We hopen velen van u te zien! 

Zondag 22 maart 15.30 - 16.30 uur

Orgellunchconcert cantor Harry van Wijk
Harry van Wijk neemt u mee in de tijdloze muziek van 
Bach tijdens een orgelconcert. Het orgel in de Grote 
Kerk leent zich goed voor muziek die niet voor orgel 
is geschreven, door groot pallet aan klankkleuren, 
en mooie akoestiek. Naast 
een hoge kwaliteit van zijn 
uitvoeringen streeft Harry 
naar bijzondere en creatieve 
programmakeuzes. Graag 
combineert hij het orgel met 
andere instrumenten of met 
zangers. Ook zoekt hij vaak 
verbinding met andere vormen 
van kunst, zoals poëzie, 
schilderkunst of fotografie.

Donderdag 2 april aanvang 12.30u - Grote Kerk

zaal open: 14:30u | start: 15:00u

zaal open: 19:30u | start: 20:00u
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In memoriam

Memoriam
Hendrika Maarman
Op 11 januari 2026 is Hendrika (Henny) Maatman 
gestorven, in de leeftijd van 89 jaar. Het bericht over haar 
sterven doet bijzondere herinneringen bovenkomen. Toen 
in 2013 het dikke nieuwe liedboek verscheen heeft Henny 
uitgezocht welke liederen uit het oude (rode) liedboek 
níet meer in het nieuwe liedboek voorkwamen, en dus 
waarschijnlijk niet meer in de kerk gezongen zouden 
worden. Vervolgens heeft zij afscheid genomen van die 
liederen door in een soort dagelijkse huisliturgie van élk 
lied van die lijst de tekst nog één keer goed te lezen, en 
de melodie op de piano te spelen. Dat was Henny voluit: 
Henny die zo hield van de kerkelijke liturgie, en daaruit 
leefde. Henny die de kracht van de taal kende en zich 
daardoor liet voeden. Henny die heel geconcentreerd, 
zorgvuldig en intens het leven in zich opnam. Ooit was 
ze maatschappelijk werker. Maar voor iemand die de 
impressies zó intens laat binnenkomen bleek dat vak 
te zwaar. Veel beter paste haar het kerkelijk pastoraat, 
waarin ze zich gedragen wist door het verhaal van God 
en mensen waarin alles een plaats krijgt. Intens leefde 
Henny ook met haar verleden. Onder andere met de 
herinneringen aan de angst tijdens de oorlog, toen het 
gezin Maatman Joodse onderduikers herbergde. Maar 
even intens was de levenslange relatie die Henny vanuit 
die tijd heeft overgehouden met haar, wat zij noemde, 
‘Joodse zusje’. Intens, maar kort, waren ook de jaren met 
Joop, haar vriend. Intens was tenslotte haar ouderdom. 
Steeds kleiner werd het leven. Maar Henny koos als 
motto: ‘make less more’. Zich concentreren op het kleine, 
bescheidene, sobere, dat kon Henny als geen ander. Zo 
leefde zij op haar manier intens naar haar einde toe. De 
gedachtenis aan deze bijzondere vrouw zij allen die met 
haar het leven hebben gedeeld tot zegen.

ds J.D. Zuurmond

Memoriam 
Françoise Anna Maria  
Marinus - Verhage
Op 29 januari is, in de leeftijd van 68 jaar, Françoise 
Anna Maria Marinus – Verhage gestorven. Op de (bak)
fiets brachten haar man Peter en de kinderen haar van 
hun huis naar de kerk, en later van de kerk naar het 
graf. Want tijdens een fietstocht was de relatie tussen 
Françoise en Peter ooit begonnen. Een heel huwelijk 
lang waren ze vol graagte samen op blijven fietsen. 
En dus moest nu ook de weg van het einde fietsend 
worden afgelegd. Overigens dwars door een erehaag 
van stadionfakkels want ook voetbal stond centraal in 
het even sportieve als drukke doktersgezin.

Als ankerpunt voor de levensverhalen die door 
haar geliefden werden verteld lazen we in de 
Ontmoetingskerk, te midden van talloze levenskringen 
die daar ten afscheid samenkwamen, over ‘geloof, hoop 
en liefde’. Dat was ruim 42 jaar geleden de trouwtekst 
van Françoise en Peter geweest. ‘Geloof’ dat stond 
voor Françoise voor het diepe vertrouwen dat het 
onrecht overwonnen zal worden en dat het leven 
goed mag zijn. ‘Hoop’ was wat Françoise vooral dééd. 
Bijvoorbeeld in haar werk als consultatiebureau-arts: 
daad-werkelijk de toekomst van kinderen openhouden. 
Maar evenzeer was de Romereis met haar gezin, nog 
in december, een vorm van hoop dóen. Zonder de 
realiteit van haar ziekte ook maar ergens te ontkennen 
bleef Françoise vechten voor leven en toekomst. Tot in 
haar allerlaatste levensavond. Vooral over ‘liefde’ werd 
tijdens het afscheid veel verteld. De liefde tussen een 
man en een vrouw, die ook na 42 jaar beiden konden 
zeggen blij te zijn de ander te zijn tegengekomen. De 
grenzeloze liefde van een moeder voor haar kinderen 
en van een oma voor haar kleinkind. De hartstochtelijke 
en energieke liefde van een mens voor heel veel 
medemensen. De liefde van zo velen die Françoise 
mocht ontvangen. De gedachtenis van haar leven zij 
allen tot zegen.

ds J.D. Zuurmond

Mensen van voorbij
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Twentet
Amusing

Zondag 22 maart

Twentet Amusing wordt 

gevormd door acht zingende 

mannen uit Twente. Uit liefde 

voor zang zingen ze zonder 

instrumenten. De groep 

staat bekend om het ten 

gehore brengen van vier-of 

vijfstemmige nummers, vaak 

op humoristische wijze.

Het repertoire varieert 

van prachtige ballads 

tot klassiekers met 

humoristische en creatieve 

hertalingen, die het publiek 

keer op keer weten te 

verrassen en te vermaken! 

Kortom “een uur cultuur”, 

waarin u zich niet zult 

vervelen!

Twentet Amusing, bestaande 

uit Rob Peters (1e tenor), Jan 

van Zutphen, Henri Feddes, 

Joost Andringa (allen tenor), 

Joop Dekker, André van 

den Berg (beiden bariton), 

Dirk Jan Jonkers en Robert 

Schasfoort (beiden bas).

Kapel uit Liefde, 

Dorpsstraat 44 Lonneker

16.00 uur

Deze concerten, die 

ongeveer een uur duren, 

kunnen individueel 

bijgewoond worden of als 

deelnemer van begeleide 

fietstochten die gedurende 

de drie dagen van de ene 

locatie naar de andere 

gaan (op één uitzondering 

na). In kerken in het 

westelijke Münsterland, de 

Grafschaft Bentheim en de 

aangrenzende Nederlandse 

gemeenten staan orgels, 

waarvan sommige gemaakt 

zijn door gerenommeerde 

orgelbouwers. Matthias 

Grünert bespeelt tien van 

deze instrumenten op 

uitnodiging van kerkmuzikant 

en koorleidster Marion 

Röber. De programma’s 

zijn afgestemd op elk 

orgel en zijn unieke 

klankkarakteristieken.

Deelname
Deelname aan de concerten 

(behoudens die in 

Haaksbergen) en fietstochten 

onder leiding van Martin 

Borck is gratis. Donaties 

zijn welkom. Het aantal 

plaatsen voor de fietstochten 

is beperkt. Inschrijvingen 

via orgel-radtour@gmx.de. 

Vermeld naast uw naam, 

adres en telefoonnummer 

ook de gewenste dag(en)

van deelname.

Zie daartoe ook het 

nevenstaande schema.

Overige gemeenten

Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de 

Kapel is op 25 januari gegaan 

naar mevr. C.J. Bredenhoff, 

op 1 februari naar mevr. J.A. 

van Oene - Hoekman en op 

8 februari naar dhr. J.B. van 

Bekkem.

Palmpasen 29 maart
Palmpasen vieren we al 

een aantal jaren samen met 

onze Katholieke broeders en 

zusters in een oecumenische 

dienst in de St. Jacobus 

de Meerderekerk op het 

dorpsplein in Lonneker. De 

dienst begint om. 10.00 uur. 

Er zal dan geen eredienst 

plaatsvinden in de Kapel uit 

Liefde.

Erediensten rondom Pasen
Zie kerkdienstenoverzicht.

Paasontbijt
1 e Paasdag, 5 april hebben 

we voor de dienst een 

paasontbijt voor alle 

gemeenteleden. De tafel 

is gedekt en we worden 

om 9.00 uur aan de tafel 

verwacht.

U kunt zich hiervoor opgeven 

bij de diaconie. Twee weken 

voor Palmpasen zal er een

lijst rondgaan tijdens het 

koffiedrinken.

Protestantse Gemeente Lonneker
Dorpsstraat 44, 7524 CJ Lonneker, www.kapeluitliefdelonneker.nl

Orgeldriedaagse in de Euregio 
door Cantor van de Frauenkirche
in Dresden
De cantor van de befaamde Frauenkirche in Dresden, 
Matthias Grünert, keert terug naar de Euregio. Van 
20 t/m 22 maart (vrijdag t/m zondag) bespeelt hij tien 
orgels in negen steden en dorpen. Er zijn fietstochten 
georganiseerd naar concertlocaties Gronau, Ochtrup, 
Ootmarsum, Lage, Hoogstede, Neuenhaus, Eibergen, 
Haaksbergen en Ahaus.
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OGH, oecumenisch Helmerzijde Broekheurnering 1050

Zondag 8 maart 10.00 uur pastor F. Beuger

Zondag 15 maart 10.00 uur ds. B. Wijnbergen

Zondag 22 maart 10.00 uur pastor F. Beuger

Zondag 29 maart 10.00 uur gemeenteledendienst

Donderdag 2 april 19.30 uur pastor F. Beuger

Vrijdag 3 april 19.30 uur pastor G. Slüter

Zaterdag 4 april 22.00 uur ds. B. Wijnbergen

Zondag 5 april 10.00 uur pastor S. Schomaker

Overige Diensten

Usselo Haaksbergerstraat 815

Zondag 8 maart 10.00 uur ds. J. Jonk, Laren

Zondag 15 maart 10.00 uur ds. J. Bekhof

Zondag 22 maart 10.00 uur ds. B. Grandia, Doesburg

Zondag 29 maart 10.00 uur ds. W. Heeren

Donderdag 2 april 19.30 uur ds. W. Heeren Heilig Avondmaal

Vrijdag 3 april 19.30 uur ds. A. Fuhrmann in Haaksbergen

Zaterdag 4 april 22.00 uur ds. W. Heeren en ds. A. Fuhrmann Heilig Avondmaal

Zondag 5 april 10.00 uur ds. A. Fuhrman

Lonneker Dorpsstraat 44

Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H.J. Elzenga

Zondag 15 maart 10.00 uur ds. E. de Bruin

Zondag 22 maart 10.00 uur drs. B. Wiegman

Zondag 29 maart 10.00 uur oecumenische viering in de RK-kerk te Lonneker

Donderdag 2 april 19.30 uur ds. H.J. Elzenga

Vrijdag 3 april 19.30 uur ds. H.J. Elzenga

Zondag 5 april 10.15 uur ds. H.J. Elzenga voorafgegaan door Paasontbijt

Bethelkerk J.H. Boschstraat 28

Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H. Overdijk

Zondag 15 maart 10.00 uur ds. J. Mulderij, Wezep

Zondag 22 maart 10.00 uur ds. J. Mudde

Zondag 29 maart 10.00 uur ds. F. Buitink, Heino

Zondag 29 maart 19.00 uur Zangavond m.m.v. I Flautisti, Benno Kok, Gerrit Nuis

Vrijdag 3 april 19.30 uur ds. H. Overdijk

Zondag 5 april 10.00 uur ds. H. Overdijk

International Christian Fellowship Prinseschool, Prinsestraat 10

Zondag 8 maart 10.30 uur G. Downes Table of the Lord

Zondag 15 maart 10.30 uur P. Timmermans

Zondag 22 maart 10.30 uur H. Burger Table of the Lord

Zondag 29 maart 10.30 uur S. Nibi

Vrijdag 3 april 19.00 uur R. Hogeboom

Zondag 5 april 10.30 uur R. Hogeboom
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Ontmoetingskerk Varviksingel / hoek dr. Joh. Wagenaarstraat

Zondag 8 maart 10.00 uur ds. C.J.M. Borgers

Zondag 15 maart 10.00 uur ds. N.G. Scholten, 
intrede ds. J. Meijer

m.m.v. Cantorij, Chantons en meerdere musici

Zondag 22 maart 10.00 uur ds. J. Meijer

Zondag 29 maart 10.00 uur ds. N.G. Scholten Palmpasen

Donderdag 2 april 19.00 uur ds. N.G. Scholten Witte Donderdagviering

Vrijdag 3 april 19.00 uur ds. J. Meijer Goedevrijdagviering

Zaterdag 4 april 22.00 uur ds. N.G. Scholten Paaswake

Zondag 5 april 10.00 uur ds. J. Meijer Paasmorgenviering

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk zijn fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via pgenschede.nl

Diensten Ontmoetingskerk

Liberein locatie Eschpoort Boulevard 1945 505

Zondag 8 maart 18.00 uur pastor E. Roelink

Zondag 15 maart 18.00 uur J. van de Beek

Zondag 22 maart 18.00 uur drs. A. Peijnenborg

Zondag 29 maart 18.00 uur M. Nijburg Palmzondag

Zondag 5 april 18.00 uur pastor E. Roelink

Tafeltjevier , ‘t Bouwhuis Welnaweg 100

Zondag 15 maart 10.30 uur ds. J. Bos - de Lange

Zondag 29 maart 10.30 uur geestelijk verzorger A. Thönelt Palmpasen

Zondag 5 april 10.30 uur geestelijk verzorger A. Thönelt Paasmorgen

Livio Enschede locatie De Cromhoff Bleekhofstraat 300

Donderdag 19 maart 16.00 uur ds. J. Mudde

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl

Een mooie uitvaart 
voor elk budget

Kerkdiensten


