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Een nieuwe lente 
en een nieuw geluid

uit dat weergaloze Mei van Herman Gorter.
Meesterlijk ‘opgenomen’ in Sta op! Een morgen ongedacht 
van Ad den Besten (lied 630).

Een nieuwe lente betrokken op Pasen, 
valt mooi samen op ons Noordelijk Halfrond.

Pasen lijkt op een lente, 
maar valt er niet mee samen.

Pasen is ‘in den beginne’ opnieuw.

Verloren Paradijs, hof van Eden, vernieuwd, herwonnen.
Nieuwe Adam opgericht, in het vroegste Licht.

Pasen als geboorte: 
‘de schoot van ’t graf ontkomen’, 
en als bij een geboorte: 
eerst het hoofd (Christus, nieuwe Adam), 
dan het lichaam (wij die Hem willen volgen).

Laten wij dat vieren, 
stralende bloem, 
zingende vogel, 
die jij bent.

Roem opgetogen de (Her)Schepper!
Een Paastijd lang, een leven lang.
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Kerkkompas
Adressen, contact en praktische info Protestantse Gemeente Enschede

Ontmoetingskerk
De vieringen van de Protestantse 
Gemeente Enschede vinden plaats 
in de Ontmoetingskerk.
Adres: Varviksingel / hoek 
dr. Joh. Wagenaarstraat 6 
7541 JX Enschede
Telefoon: 053 - 431 15 68
Website: pgenschede.nl
Ontmoetingsruimte: dagelijks 
geopend 10.00 – 12.00 uur
Stiltecentrum: dagelijks geopend 
10.00 – 16.00 uur

Kerkelijk Bureau:
Voor het aanvragen van huwelijks-
bevestiging (10 weken van te voren), 
verhuizingen en vragen m.b.t. 
Kerkbalans.
Adres: Varviksingel 139 
7512 EK Enschede
Telefoon: 053 - 431 44 64
E-mail: info@pgenschede.nl
Openingstijden:  
ma t/m do, 9.00 - 13.30 uur. 

Kostersteam
Gerry Ophuis-Gruppen,  
06 - 40 59 86 12  
gerryophuis@gmail.com
Verhuur
Harry Vergunst, 06 - 33 60 73 67  
harryvergunst@gmail.com

Predikanten
Ds. Johan Meijer
06 - 57 33 73 88
ds.johan.meijer@pgenschede.nl
Maandag vrije dag.

Ds. Niek Scholten
06 - 42 74 10 22
ngscholten@planet.nl
Maandag vrije dag.

Ds. J.D. Zuurmond
De Braakweg 100
7524 PH Enschede
053 - 435 93 34
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Kerkrentmeesters
Secretaris: P. Piepers
cvk@pgenschede.nl
Kerkenraad
Scriba: Thonie van den Boomgaard, 
ak@pgenschede.nl
Diaconie
Scriba: Arend Arensman, 
aarensman52@gmail.com
Spullendienst
Petra Lagewaard,  
plagewaard@icloud.com
Vertrouwenspersonen
Mark Floors,
markfloors@hotmail.com
M.H.A. Voordijk,
m.h.voordijk@gcoosterpoort.nl
Vervoersdienst
Elly Meerburg, 06 - 40 75 52 76,
vandenzel@home.nl
Bloemen en Kaart
Lucie van de Worp, 06 - 28 82 21 99
geldworp@outlook.com
Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl
Kinderdienst
kindernevendienst@pgenschede.nl
Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl
Zondagsbrief
Kopij insturen donderdag voor 20.00u 
naar zondagsbrief@pgenschede.nl
Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Enschede
•	 Algemeen: NL52 RABO 0373 7192 64
•	 Kerkbijdrage / Kerkbalans: NL30 RABO 0373 7192 72
•	 Collectemunten: NL38 ABNA 0592 2183 41
•	 Kerk & Stad: NL93 RABO 0373 7193 02
•	 Solidariteitskas: NL08 RABO 0373 7192 80
•	 Collecten: NL77 RABO 0373 7192 99

T.n.v.: Protestantse Gemeente Enschede

Bankrekeningen Diaconie
NL26 ABNA 0445 2531 50
NL23 RABO 0373 7371 49
NL66 ABNA 0554 4765 92

Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com

Terugblik

Intrededienst ds. Johan Meijer
Een vreugdevolle viering van samen. Van zegen, symbolen, Woord, gebed, zang, muziek. Viering van 
generaties in de gemeente en van kringen rondom gemeente en Johan. Samenkomend in het gebed met de 
regenboogkaarsen: zus van Johan, voorzitter van werkgemeenschap van predikanten en kerkelijke werkers, 
jeugdouderling, diaken, jongere, kind, docent van de Islamitische basisschool. In de doos, uitgepakt door de 
kinderen, kwam samen: het werk voor kinderen, jongeren, heel de gemeente. Én: een giraf, door de kinderen
Keesje genoemd. In zang en muziek: instrumentalisten en zangers, cantorij, Chantons, heel de gemeente. 
Dierbare liederen, vertrouwde en nieuwe. Rakende klanken. Zoals Johan Meijer Niek Scholten mocht zegenen 
op 31 augustus 2025, zo zegende Niek Johan op deze onvergetelijke zondag Laetare, verheug je! 
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Voor het eerst schrijf ik voor Kerk & Stad. 

Deze keer mag ik ‘Stil & Storm’ verzorgen 

en ik neem de gelegenheid te baat door 

in stilte en in gedachten nog eens door de 

afgelopen tijd te wandelen. Een tijd die je 

met recht stormachtig mag noemen?

Stilte na de 
Storm

De begrippen ‘Stilte voor de storm’, of ‘in het oog van de 
storm’ (the eye of the hurricane - Ilse de Lange) laten zien 
dat er voorafgaand of middenin een storm een stilte is, 
een soort van lege ruimte. Op de periode van afscheid van 
mijn vorige en nieuw beginnen in mijn nieuwe gemeente 
is het beeld van storm best toepasselijk. En dan in de heel 
positieve zin van een ‘Geweldige Gedreven Wind’, als 
opwekkende Levensadem van Pasen, als vernieuwende 
Geestkracht van Pinksteren.

Vandaag voelt als een stilte na de storm. Want wat een 
indrukwekkende tijd was het! Afscheid van dierbare 
gemeenteleden in Borne, mensen van alle generaties met 
wie een kostbare band was gegroeid, afscheid van veel wat 
mij vertrouwd en lief was. En tegelijkertijd toeleven naar 
een nieuwe fase in mijn leven: een nieuwe gemeente, met 
alles wat dat aan voorbereidingen met zich meebracht. En 
wat het kennismaken en wennen aan de nieuwe situatie 
met zich mee bréngt en dat zal nog wel een poosje duren. 
Daarbij bedacht ik me: hoe nog veel stormachtiger zou het 
zijn geweest als ik ook nog eens verhuisd zou zijn… Maar 
dat is niet het geval: ik blijf in Borne wonen.

Stilte na de storm… Ik denk dan ook aan de Emmaüs-
gangers uit Lucas 24. De storm waarin zij gezeten hebben, 
was allerminst positief. Zij hebben in Jeruzalem van dichtbij 
meegemaakt hoe Rabbi Jezus van Nazareth gevangen 
genomen, veroordeeld en gekruisigd werd. En begraven. 
En dat alles haast vóór hun ogen. Het is einde oefening 
van een zo hoopvol begonnen periode, waarin het vurige 
verlangen naar bevrijding uit de greep van de Bezetter
bíjna wáárgemaakt werd door Jezus. Bíjna. Maar direct na 
zijn intocht in Jeruzalem ging het mis. Het werd een heden 
‘Hosanna’ en morgen ‘Kruisig Hem!’

De storm is gaan liggen voor de Emmaüsmensen. Dat 
wil zeggen: de gebeurtenissen zijn voorbij, maar hun 
gevoelens zijn nog stormachtig. Ze keren naar huis. Ontzet 
en gedesillusioneerd. ‘Ze spraken over alles wat er was 
voorgevallen.’ Want ook dat kan invulling zijn van stilte 
na de storm: het er over hebben, er over napraten, er op 

tekst: ds. Johan Meijer, predikant Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Enschede

reflecteren, de gebeurtenissen en gevoelens evalueren. Het 
is fijn om zo nu en dan in een gesprek even terug blikken 
op een voorbije periode. Voor mij was dat een bijzonder 
mooie periode, één van de meest indrukwekkende 
van mijn leven. Voor de Emmaüsmensen werd het een 
bijzonder verdrietige en teleurstellende situatie. Ik denk 
ook aan mensen die een geliefde hebben verloren aan de 
dood, die in een enorm turbulente rollercoaster hebben 
gezeten en nu het rouwrumoer is verstomd, grote behoefte 
voelen er nog eens met iemand op terug te blikken. Met 
een medemens, een evenmens (prachtige term die iemand 
me gisteren aanreikte).

In hun stilte na de storm is de blik van de Emmaüsmensen 
vertroebeld. Ze herkennen degene die bij hen is gaan 
lopen niet, ze herkennen hun reisgenoot. En vraagt die 
vreemdeling ze waar ze het over hebben, waar ze over 
lopen te praten, dan is hun antwoord haast snibbig 
verwijtend: ‘Bent u dan werkelijk de énige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd?’

Nou en dan vertellen zij over de gebeurtenissen. En vertelt 
Hij over een ander perspectief. Hij doet aan Schriftuitleg 
en verkondiging zonder dat ze het nog begrijpen kunnen. 
Maar dat gebeurt met het brood in Zijn handen: gezegend, 
gebroken, gedeeld. De ogen gaan open! Na de ‘dienst van 
de Schrift’ nu een ‘dienst van de Tafel’. Het zicht wordt 
helder, het gehoor wordt scherp. De Opgestane staat op in 
hen. 

Er steekt een nieuwe frisse wind op in de Emmaüsmensen. 
Levensadem en Geestkracht vervult hen, zoals die ook mij 
vervult en naar ik in stilte hoop ook stormachtig in u en jou!

icoon in het Stiltecentrum van de Ontmoetingskerk
die ook wel doet denken aan de “Emmaüsgangers” 

Afscheid
Lieve mensen  
van de Protestantse Gemeente Enschede,

Aan alles komt een eind, dus ook aan mijn werk als 
‘predikant voor structurele hulpdiensten’, zoals het 
zo deftig heette.
Vanaf januari 2025 was ik wekelijks ongeveer een 
halve dag werkzaam in het gemeentepastoraat en 
een halve dag bij het Oecumenisch City Pastoraat. In 
de periode daarvóór had u mij misschien al wel eens 
ontmoet bij een zondagse gastpreekbeurt.
Nu er weer twee fulltime predikanten in de gemeente 
werkzaam zijn, zit mijn hulpwerk erop. Vanaf 1 april 
laat ik de gemeente in goede handen achter. Het 
was fijn om in elk geval een béétje hulp te kunnen 
bieden. Of dit gaat betekenen dat ik iets meer vrije 
tijd krijg valt nog te bezien. Immers, de Protestantse 
Gemeente Borne heeft nu - met het vertrek van ds. 
Johan Meijer - een vacature. Daar zal ik waarschijnlijk 
wat meer nodig zijn in de komende tijd.
In de dienst van zondag 31 mei, waarin ds. Niek 
Scholten voorgaat, zullen we ‘officieel’ afscheid van 
elkaar nemen.
Ik wens jullie allen Gods zegen en alle goeds toe en 
ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen!

ds. Carla Borgers

6 7Kerk & Stad april 2026

Stil & Storm



Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com

Kerk en cultuur

Zwanenhoflezing 14 april 2026

Waarom de samenleving de 
kerk nodig heeft —
over taal, waardigheid en hoop

Deze Zwanenhoflezing zal in april gegeven worden 
door prof.dr.ir. Mieke Boon. Zij is hoogleraar 
aan de Universiteit Twente, gespecialiseerd in 
wetenschapsfilosofie en de rol van kennis in complexe 
maatschappelijke vraagstukken.
Zij noemt zichzelf ongelovig maar vanuit haar 
wetenschappelijke achtergrond en persoonlijke
zoektocht komt zij tot een verfrissende kijk op het 
kerk-zijn in onze tijd.
In haar lezing onderzoekt zij hoe de kerk — juist in 
een tijd van grote maatschappelijke onzekerheid, 
versnelling en richtingloosheid — een plaats kan zijn 
waar zorg, mededogen, menselijke waardigheid
en het streven naar een beter zelf centraal
staan.
Daarmee is het een plaats van hoop. Hoop als kracht 
die motiveert om verantwoordelijkheid te nemen en te 
blijven zoeken naar manieren waarop ieder mens
kan bijdragen aan een rechtvaardiger, menselijker 
samenleving. De kerk kan, ook voor mensen die zich 
ongelovig noemen, ruimte bieden om te oefenen in 
waardigheid, verbondenheid en hoopvol handelen.
U bent van harte welkom bij deze lezing en de 
uitwisseling daarna!

De Zwanenhoflezingen zijn een initiatief van Stichting 
Zwanenhofvieringen https://zwanenhofviering.nl/ en 
Landgoed de Zwanenhof, https://www.zwanenhof.
com/ waarmee we stilstaan bij onderwerpen op het 
grensvlak van samenleving en levensbeschouwing.

Datum:	 dinsdag 14 april 2026
Tijd: 	 iInloop vanaf 19 uur, lezing en uitwisseling  
	 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: 	 Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 
	 7625 SL Zenderen
Kosten: 	 10 euro, deelnemers tot en met 25 jaar gratis.
Aanmelden: (verplicht!) via receptie@zwanenhof.com
Eventueel telefonisch: 074-2659525
Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.
 

“Bij het eindeloze, 
laten we daar beginnen” 
Op zaterdagavond 18 april 2026 brengt Kamerkoor 
Canteklaer een concert in de Ontmoetingskerk 
te Enschede getiteld “Bij het eindeloze, laten we 
daar beginnen”. Een programma met Nederlandse 
koormuziek en woordkunst: gezongen en gesproken
poëzie.
De Nederlandse koormuziek in de 20ste eeuw is rijk 
en divers en kent een boeiende spanningsboog tussen 
traditie en vernieuwing. Componisten als Diepenbrock 
en Wagenaar staan in de laatromantische Duitse 
traditie. De nieuwe generatie, vertegenwoordigd 
door Andriessen, De Klerk en Strategier is Frans 
georiënteerd. Zij zoeken nieuwe vormen om poëzie 
helder te verklanken. Badings en Van Beurden
vertegenwoordigen op hun beurt het modernere 
Nederland, zij staan open voor experiment. Hun 
omgang met tekst is vrijer en soms abstracter, waarbij 
klank, ritme en betekenis elkaar uitdagen.
De koorwerken worden verbonden door de poëzie 
van woordkunstenaar Hugo de Haas van Dorsser, 
alias Wordbites, en de muziek van componist/
instrumentalist Diederik van der Laag. Centraal in 
het programma staat de rol van taal. Door gesproken 
woord en gezongen muziek naast elkaar te plaatsen, 
ontstaat een nieuw perspectief op betekenis, klank en 
zeggingskracht. Zo verbindt Kamerkoor Canteklaer 
het historische repertoire met het heden en krijgt het 
programma een extra inhoudelijke gelaagdheid en
actualiteit.
‘Bij het eindeloze, laten we daar beginnen, van open 
eind tot open begin ontspinnen …’
Kamerkoor Canteklaer uit Enschede is een veelzijdig 
kamerkoor met 24 leden. Het koor staat onder leiding 
van de jonge, zeer getalenteerde dirigent Jurriaan 
Poesse. In 2025 oogstte het koor veel lof met de 
uitvoering van de Matteüs Junior. Zie voor meer
info en kaartverkoop www.canteklaer.nl

Zaterdag 18 april  aanvang: 20.00 uur 

8 9Kerk & Stad april 2026

Samen lezen uit de Tora,  
maar dan anders! 
Verder met Exodus

We doen dit op basis van het 
boek “Genesis, boek van het 
begin” geschreven door wijlen de 
Engelse Opper Rabbijn Jonathan 
Sacks (1948-2020). We lezen, bij 
wijze van spreken “mee over de 
schouders” van de Rabbijn, die een 
heel bijzondere invulling geeft aan 
een Boek dat in onze Christelijke 
tradities eerder als een soort 
historische vertelling is opgevat.

Sacks daarentegen, laat ons zien en 
ervaren, dat de “oude verhalen” ook 
voor vandaag van grote waarde
zijn. Geen theologie en dogmatiek, 
maar verrassende wijsheid als een 
soort “onderlaag”, die voor onze
christelijke ogen wellicht verborgen 
is , die ook nu nog steeds van 
waarde is in ons dagelijks leven. Én 
die ons inzicht geven hoe vanuit de 
Synagoge het Joodse geloof (dat 
toch eigenlijk de basis vormt van het 
Christendom) wordt beleefd.

Sacks’ leidraad zijn de “Parasja’s” 
(aantal achtereenvolgende 
hoofdstukken van in dit geval 
Genesis) die wekelijks in de 
Synagoge gelezen worden. Aan 
de hand van een aantal korte 
verhandelingen neemt hij ons bij de 
hand door de verhalen. Nee, geen 
dogmatiek, vaak een verrassende 
toelichting maar ook levenswijsheid. 

Ds Jaco Zuurmond is hierbij 
onze inspirerende gespreksleider 
(die ons vooraf soms een mooie 
samenvatting toestuurt) waarbij we 
allen in volle openheid onze vragen, 
opmerkingen etc. kwijt kunnen en 
dat vaak leidt tot goede gesprekken. 
Dat we hierbij respect hebben voor 
elkaars opmerkingen, twijfels en 
vragen spreekt vanzelf!

We hebben nu na twee jaar Genesis 
“gelezen en besproken” en willen 
volgend seizoen beginnen met het 
lezen van het tweede deel van de 
Tora: Exodus. Ook weer bij wijze 
van spreken “over de schouders” 
van de Rabbijn aan de hand van zijn 
boek: “Exodus, boek van bevrijding”, 
uitgave Skandalon. En ook hier
weer volgen we de wekelijkse 
lezingen van de Synagoge in de 
vorm van “Parasja’s”. Dit maak het
overigens mogelijk om verbanden 
te zien/lezen/horen tussen 
opeenvolgende hoofdstukken in 
de Thora, die in “ons” christelijk 
leesrooster niet zo gauw zullen 
opvallen.

We vormen geen besloten groep, 
lidmaatschap van welke kerk 
dan ook is geen vereiste. De 
bijeenkomsten staan tevens open 
voor overige geïnteresseerden.
Het enige wat gevraagd wordt,

het boek Exodus van Sacks aan te 
schaffen, en voorafgaande aan elk
gesprek de betreffende Parasja te 
lezen en eventueel al vooraf kenbaar 
te maken wat u is opgevallen of
waar u wat meer over zou willen 
weten.

Wie interesse heeft om komend 
seizoen zich bij ons aan te sluiten is 
van harte welkom. Wel graag vooraf
aanmelden bij dhr H.Groothuis, 
hgroothuis51@gmail.com, die de 
verdere coördinatie op zich neemt.

Wim de Vries

Een groep gemeenteleden van de Protestantse 

Gemeentes Hengelo en Enschede komt nu al bijna twee 

jaar maandelijks op een dinsdagochtend van 10.30 tot 

12.00 uur bijeen (locatie Waterstaatkerk Hengelo) om het 

boek enesis te lezen én te bespreken.

Lees- en gesprekkring
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Orgelnieuws

Al geruime tijd is een 
ingestelde orgeladvies-
commissie bezig met 
de orgelvoorziening in 
onze kerk. Ons huidige 
orgel heeft een grote 
onderhoudsbeurt nodig, 
wat ook te horen is, na 
tientallen jaren dienst te 
hebben gedaan. Met zo’n                   orgel DETA-kerk
onderhoudsbeurt is veel 
geld gemoeid. Daarbij heeft ons orgel een klank die 
al lange tijd als problematisch wordt ervaren. Ook de 
plaats van het orgel roept vragen op, bijvoorbeeld 
dat de gebrandschilderde ramen achter het orgel 
niet zichtbaar zijn en de cantorij altijd op afstand 
van het orgel zingt. Zo maar een paar vragen die de 
orgelcommissie bezig hebben gehouden. 
Dat resulteerde uiteindelijk in een plan om het DETA-
kerkorgel, dat we opgeslagen hadden in de Apostel 
Thomaskerk, op te bouwen en een plaats te geven 
in de koornis van onze kerk. Orgeltechnisch was 
dit goed mogelijk, maar het orgel zou een beperkt 
pedaal krijgen en het zou veel gaan kosten. 
Vandaar dat de orgelcommissie, toen we via 
onze orgeladviseur Henk Verhoef geattendeerd 
werden op de mogelijkheid het orgel uit de 
Leeuwenberghkerk in Utrecht (nu in Zwolle) te 
verwerven, serieus onderzocht hebben of dat een 
optie zou zijn. Dit orgel heeft wel een vrij pedaal, 
en het zag er naar uit dat het veel minder zou gaan 
kosten dan de opbouw van het DETA-kerk orgel. 
Ondertussen is, heel recent, nog een tweede orgel 
te koop gekomen dat op het eerste gezicht ook 
aan onze wensen voldoet. Nu twee orgels te koop 
zijn die serieuze mogelijkheden bieden voor een 
verbeterde orgelvoorziening in onze kerk is besloten 
afscheid te nemen van het orgel uit de DETA-kerk. 
Het gaat immers niet opgebouwd worden in de 
Ontmoetingskerk, maar moest, in verband met de 
verkoop van het gebouw, wel weg uit de Apostel 
Thomaskerk. Het orgel is ter hand gesteld aan de 
orgelbouwer Mense Ruiter, die te zijner tijd zal 
laten weten waar het orgel terecht komt. We hopen 
binnenkort een voorstel te kunnen doen voor de 
aankoop van een nieuw orgel voor onze kerk.

Namens de orgelcommissie bestaande uit
Harry van Wijk, Jan Schaart, Jan Willem Fikse,
Sander Venema, Ymte Westra, Dick van der Meulen 
en Ale Holsbrink

de laatstgenoemde

Veilige
kerk
De commissie Veilige Kerk is van start. De commissie 
bestaat nu uit Bea Jansen, Wilma van Staaveren, Jan 
Schaart, Barend van der Meulen vanuit de kerkenraad 
en Marjet Deuten. We willen allemaal graag dat sociale 
veiligheid een vanzelfsprekend onderwerp is in onze 
gemeente en daar willen we samen aan werken.
We hebben besloten om als eerste actie de aanvraag 
van VOG’s in gang te zetten. Wordt vervolgd.

AED-kast in gebruik genomen
Op woensdag 25 maart j.l. is een AED-kast aan de 
buitenmuur naast de zijingang geplaatst waar, in geval 
van reanimatie, de BHV’ers van de PGE gebruik van 
kunnen maken. In de kast zit de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) die niet alleen onze BHV’ers 
kunnen gebruiken middels een cijfercode, maar ook 
kan worden ingezet door BHV’ers en EHBO’ers die in de 
omgeving van de Ontmoetingskerk wonen en via een 
SMS van de meldkamer kunnen worden opgeroepen 
om assistentie te verlenen in geval van reanimatie. 
We hopen natuurlijk dat deze defibrillator niet/weinig 
ingezet hoeft te worden, maar hopen dat, wanneer dat 
wel het geval mocht zijn, een leven kan worden gered!

Namens de kerkrentmeesters,
Pieter Kooi

Legaat en gift
De heer V. heeft onze gemeente in zijn testament 
bedacht met een legaat van € 50.000,- Wij zijn dankbaar 
dat hij onze gemeente na zijn overlijden met dit legaat 
heeft willen steunen. Van de fam. S. ontvingen wij 
uit dankbaarheid een gift van € 2.500,- waarvoor wij 
hartelijk dankzeggen.

De kerkrentmeesters

Mededeling aan de 
gemeente
Tijdens de kerkdienst op zondag 22 maart jl. deed 
de voorzitter van de Kerkenraad, Harm Mannak, de 
onderstaande mededeling.

Gemeente,

Namens de Kerkenraad wil ik u informeren over het 
volgende.

Afgelopen week heeft het Generale College voor 
de Ambtsontheffing uitspraak gedaan over de 
gezamenlijk aangevraagde losmaking van ds. Jaco 
Zuurmond en onze gemeente. In die uitspraak is 
vastgesteld dat ds. Zuurmond en onze gemeente
van elkaar worden losgemaakt, uiterlijk per 1 maart 
2027.

Aan dit besluit is een lange periode van gesprekken 
voorafgegaan. Gesprekken die zijn begonnen in 
september 2024. In die periode is steeds duidelijker 
geworden dat het perspectief om samen verder 
te gaan er niet meer is. Dat is pijnlijk om zo te 
moeten constateren. Tegelijk is het goed om te 
benoemen dat het hierbij niet gaat om schuld of 
gelijk, maar om de realiteit dat het niet meer lukt om 
in verbondenheid samen verder te gaan en elkaar 
daarmee een gezond toekomstperspectief te bieden.
Voor velen van ons is dit een bericht, waarvan we 
hoopten dat het niet zou komen.

Ds. Zuurmond is al lange tijd, sinds 1998, aan onze 
gemeente verbonden – voor sommigen van u zelfs 
een groot deel van uw kerkelijke leven. Dat laat zich 
niet zomaar afsluiten.

Daarom willen we dit moment ook markeren 
met dankbaarheid voor alles wat er in die jaren 
is geweest. En tegelijk erkennen dat dit voor alle 
betrokkenen, en misschien ook voor u, verdrietig en 
ingrijpend is.

Losmaken betekent niet dat we niet op een passende 
manier afscheid van elkaar nemen en dankbaar te 
zijn voor het vele goede dat in die lange periode 
tot stand is gebracht en wat Gemeente en ds. 
Zuurmond voor elkaar hebben betekend.

Voor nu vraag ik u om ds. Jaco Zuurmond en 
zijn echtgenote Ria, en allen die zich met hem 
verbonden weten, mee te dragen in uw gebeden.

Dank u wel.

Uit de kerkenraad  
van 19 maart 2026
In de week na de verbintenisdienst was ds. Johan 
Meijer voor de eerste keer aanwezig in de kerkenraads-
vergadering. Een nadere kennismaking was niet meer 
nodig: iedereen had al kennisgemaakt met Johan.

Studentenpastoraat
Het studentenpastoraat is besproken aan de hand 
van een document dat Barend van der Meulen
had opgesteld. Na enige discussie ging de 
kerkenraad akkoord met het voorstel om de
beroepingscommissie te verzoeken verder te gaan 
met haar werkzaamheden voor het werven van
een deeltijd studentenpredikant. Daarbij is tevens 
gevraagd of het nodig is leden toe te voegen aan
de beroepingscommissie. Hier zal later op worden 
teruggekomen.

Communicatie
De tussenrapportage van de taskforce communicatie 
gaf eveneens discussie. Met de gemaakte opmerkingen 
zal de taskforce een definitief advies aan de kerkenraad 
uitbrengen waarna besluitvorming zal volgen.

Ziekenhuispastoraat
De kerkenraad heeft ingestemd met de verbintenis 
van ds. Freerk Hovinga met onze gemeente in de
hoedanigheid van geestelijk verzorger van het MST. 
De procedure is opgestart. Ds. Eric Koster heeft
de kerkenraad laten weten dat hij binnenkort met 
emeritaat gaat als geestelijk verzorger.

Diverse andere punten
De voorbereiding voor de diensten in de Stille Week 
en Pasen zijn kort besproken. Er lagen verzoeken 
voor huwelijksinzegeningen van twee stellen 
van buiten onze gemeente. Op verzoek van de 
predikanten heeft de kerkenraad ingestemd dat de 
predikanten gaan onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn en, of onze gemeente de juiste plaats is voor 
een inzegening. Er is een brief gestuurd aan het 
Wilminktheater over het gebruik van de Grote Kerk.

Losmaking ds. Jaco Zuurmond
Tijdens de vergadering was de uitslag van de 
hoorzitting over de losmakingsprocedure van 
ds. Jaco Zuurmond nog niet bekend. Die kwam 
de ochtend daarna en is inmiddels in de dienst van 
zondag 22 maart aan de gemeente bekend gemaakt 
(zie tekst hiernaast).

Namens de kerkenraad
Thonie van den Boomgaard

Scriba
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Op Paasmorgen zal ds. Eric Koster voor de laatste 

keer als geestelijk verzorger voorgaan in de kapel 

van het MST. Eind april neemt hij afscheid. Hij 

is 27 jaar geleden in dit ziekenhuis begonnen 

en was daarvoor negen jaar werkzaam als 

gemeentepredikant in Wognum en omgeving en 

in Doesburg. Wat motiveerde hem - en bleef hem 

al die tijd motiveren! - om als predikant in het 

ziekenhuis werkzaam te zijn?

Was het ziekenhuispredikantschap altijd al het doel?
Nee, helemaal niet. Net zo min als het predikantschap 
het doel was van mijn theologiestudie. Ik ging theologie 
studeren uit interesse in bijbeluitleg (exegese) en ethiek. 
Maar als je dan klaar bent blijkt het predikantschap 
eigenlijk het meest voor de hand liggende 
beroepsperspectief. Ik heb dat overigens met veel plezier 
gedaan en in beide gemeenten veel geleerd.
Na zeven jaar predikantschap krijg je dan je eerste 
studieverlof en ik wilde daarin de pastorale kant van 
mijn werk als gemeentepredikant wat bijspijkeren. Ik 
besloot deel te nemen aan een zeer intensieve training 
Klinische Pastorale Vorming in het Radboudziekenhuis 
in Nijmegen. Helemaal niet met de bedoeling om 
ziekenhuispredikant te worden, maar aan het eind van die 
training was de belangstelling daarvoor wel gewekt en 
een jaar later ben ik als geestelijk verzorger in Enschede 
begonnen. En het is mijn aanstaande emeritaat dat maakt 
dat daar nu een einde aan komt.
Als gemeentepredikant wissel je regelmatig van 
gemeente, maar in het ziekenhuis vindt die wisseling 
vanzelf plaats. Zeker met de tegenwoordig doorgaans 
zeer korte verblijftijden van patiënten heb je bij wijze van 
spreken elke week een andere gemeente hier.

“Verdriet heeft graag 
gezelschap,  
en vreugde 
trouwens ook”

Toch zal er in die 27 jaar wel meer veranderd zijn ...
Ja, het meeste vrij geleidelijk. De corona-pandemie is 
natuurlijk wel een merkbaarder veranderingsmoment.Het 
luidde het einde in van de wekelijkse kerkdiensten in de 
kapel. Die vieringen waren in het MST al online te volgen 
zodat ook patiënten die wat lastiger met bed en al naar 
de kapel kunnen komen de viering mee konden maken, 
maar tijdens de pandemie gingen steeds meer kerken 
over op het uitzenden van hun erediensten en patiënten 
kozen ervoor de dienst van hun eigen kerk te volgen in 
plaats van die van het ziekenhuis.
Bovendien is de gemiddelde verblijfstijd van patiënten 
korter - meestal niet meer dan enkele dagen - en dat had 
al eerder gevolgen voor het kerkbezoek, samen met de 
ontkerkelijking die ook doorwerkt in deze populatie. Je 
merkt dat laatste ook in de gesprekken met patiënten als 
het over hun geloofsbeleving gaat. Dan is het aandeel 
van hen dat nog ergens in een gevestigde geloofstraditie 
staat echt veel kleiner geworden. Veel patiënten en 
overigens ook medewerkers geloven “dat er iets is” en 
hebben daar verder geen of juist een heel eigen invulling 
aan gegeven. 
Als leden van het team geestelijke verzorging staan we in 
verschillende geloofstradities (27 jaar geleden: hervormd, 
gereformeerd, rooms-katholiek en humanistisch; thans: 
protestants, rooms-katholiek, Egyptisch-orthodox en een 
teamlid met een algemene achtergrond) en zowel toen 
als nu richten we ons als teamlid niet enkel en zelfs niet 
vooral op patiënten en medewerkers met wie we onze 
eigen geloofstraditie delen maar voeren we pastorale 
gesprekken met iedereen die daar behoefte aan heeft. 
En daarin gaat het vooral over de gevoelens van angst, 
verdriet, onzekerheid waar patiënten en medewerkers 
mee worstelen. Ik ontleen aan Willem Dafoe: “Verdriet 
heeft graag gezelschap, en vreugde trouwens ook.” 

Die behoefte blijkt overigens niet vanzelf; ze komt naar 
voren als je over de afdeling loopt en je jezelf aanbiedt 
als geestelijk verzorger. En het gebeurt ook vaak dat de 
zorgmedewerkers je op iemand wijzen die behoefte 
zou kunnen hebben aan een pastoraal gesprek. Dat is 
trouwens ook zo’n geleidelijke verandering die zich in 
die lange tijd heeft voltrokken: de weerstand of scherpe 
afkeer van alles wat met kerk en geloof te maken heeft en 
die je 27 jaar geleden nog wel eens aantrof is grotendeels 
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor openheid en 
nieuwsgierigheid. Wat is dat dan, kerk en geloof?
Daarbij past nog wel een andere verandering: die van 
deze kapel die dicht bij algemene ontmoetingsruimtes 
van het ziekenhuis ligt en die je ook echt ziet fungeren 
als stiltecentrum. De kaarsjes die hier gebrand worden 
zijn bijna niet aan te slepen en regelmatig zie je mensen 
in stilte in de kapel zitten. Als team noemen we de kapel 
ons vijfde teamlid.

Toen je je 27 jaar geleden als ziekenhuispastor voorstelde 
in SamenSpraak (de directe voorganger van Kerk&Stad) 
benadrukte je het belang om als geestelijk verzorger in het 
MST ook als predikant-met-bijzondere-opdracht verbonden 
te zijn met de  Samen-op-Weg- respectievelijk Protestantse 
gemeente Enschede.
Ja, dat vind ik nog steeds en ik heb begrepen dat mijn 
opvolger, ds. Freerk Hovinga, ook met de PGE verbonden 
wil worden. Ik vind het belangrijk duidelijk te maken dat 
we de geestelijke verzorging niet als privé-persoon doen, 
maar vanuit de kerkelijke gemeente. Ik stel me ook altijd 
voor als “dominee”.

In het begin namen we ook deel aan de teamoverleggen 
van de Enschedese gemeentepredikanten, maar die 
gingen steeds meer over het proces van samengaan 
van de verschillende wijkgemeenten en als geestelijke 
verzorgers stonden wij geheel buiten dat proces. 
Bovendien vonden die vergaderingen overdag plaats en 
dan vindt juist ons werk in het ziekenhuis plaats.  
Wat trouwens nog wel een mooi teken van 
verbondenheid is, is dat toen in de Ontmoetingskerk 
werd besloten geen antependia te gaan gebruiken tijdens 
de erediensten maar in plaats daarvan de wandverlichting 
in de kerkzaal mee te laten kleuren met het kerkelijk jaar, 
de daar net gereedgekomen antependia aan de nieuwe 
kapel in het ziekenhuis in bruikleen zijn gegeven en hier 
ook gebruikt worden. Op dit moment vooral de witte, 
want we hebben hier nu alleen vieringen met Kerst, 
Pasen (beide wit) en Pinksteren (rood). Overigens weet 
ik dat mijn jongere collega’s en mijn opvolger nadenken 
over een vorm waarin weer wat vaker kerkelijke vieringen 
kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan doordeweekse 
vespers. Maar dat is allemaal nog niet uitgekristaliseerd.
Dat geldt ook voor wat ik zelf ga doen. Ik blijf in ieder 
geval in Enschede wonen en kerkelijk actief. Mijn zoon en 
zijn partner maken deel uit van de woongemeenschap 
van Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen en daar doe ik 
vrijwilligerswerk in de bibliotheek en bij gesprekskringen.
Maar na mijn emeritaat is er natuurlijk ruimte voor meer. 
We gaan het zien.

De laatste dienst van ds. Eric Koster als geestelijk verzorger 
is op Paasmorgen om 10.30 uur in de kapel van het MST.
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Koosje de Kerkuil 
ontmoet Keesje Giraf

Schuld en vergeving
In onze kerkleer staan schuld en vergeving erg centraal. 
Hoe gaan we daar tegenwoordig mee om? En wat vinden 
we er van?
Omdat we in dit verband al snel over vergeving spreken 
en hele bomen kunnen opzetten over ‘wanneer vergeef 
ik iemand’, wil ik het eerst over schuld hebben. Hebben 
wij schuld? Waarom dan? 
Het kan best zijn dat we allemaal onvolkomen zijn en dus 
fouten maken en vergeving behoeven, maar hebben we 
een collectieve schuld?
Duitsers hebben een collectieve schuld... en dat werd 
(wordt?) daar ook best gevoeld. En hebben we als 
Nederlanders collectief schuld aan de slavenhandel? Zijn 
wij als Christenen mede schuldig aan de dood van Abel, 
door de handen van zijn broer Kain? Wat is eigenlijk die 
schuld?
Er is een verschil tussen schuld en schuldgevoel. Een 
essentieel verschil, waarbij schuld reëel is en het
schuldgevoel een emotie, die meer dan eens helemaal 
niet terecht is. In elk geval concluderen we, dat schuld 
moet leiden tot verantwoordelijkheid. We voelen ons niet 
schuldig over de slavenhandel, maar hebben wel een 
bijzondere verantwoordelijkheid in het voorkomen van 
dergelijk onrecht en wellicht het helpen van de (nazaten 
van) de slachtoffers.
God vergeeft ons onze schuld. De collectieve schuld en 
de kleine schulden. We vergeven elkaar, omdat het moet 
en omdat het voor onszelf beter is. Maar om vergeven te 
worden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.
Niet heel lang geleden had ik een interessant gesprek 
met iemand in de kerk. Wat is de voorwaarde voor 
vergeving? Wanneer kun jij een ander vergeven, die je 
pijn heeft gedaan? En ik kreeg als antwoord: ‘spijt, en 
dan bij voorkeur een uitgesproken spijtbetuiging’. Dat 
is begrijpelijk en onderdeel van ons geloof: ‘beleid je 
zonden’. Maar maak je je dan niet afhankelijk van een 
ander, een ander die het blijkbaar helemaal niet zo goed 
met je voor heeft, om te vergeven? Sta ik straks
voor de hemelpoort met Petrus te discussiëren? “Ja, ik 
weet dat ik behoor te vergeven, maar ja... hij wilde geen 
spijt betuigen!’

De volgende bijeenkomst van de jongeren 16+ is op 12 
april, we zien jullie dan!

Henrieke en Andries

Kijk om je heen 
De paas-hallenge ging dit jaar over kijken... of eigenlijk 
zien, wat natuurlijk niet hetzelfde is. Met een aantal 
spelletjes probeerden we ons bewust te worden van het 
verschil. We zochten paaseieren, van chocola dus die 
‘verdwenen’ ook weer heel snel; we bekeken een puzzel 
en ontdekten dat het vaak best moeilijk is om te zien 
wat iemand bedoelt.
Als christenen mogen we bij God komen zoals we zijn. 
We hoeven ons niet groot te houden; we
hoeven ons niet anders voor te doen dan we zijn. Je 
bent goed zoals je bent. Dat is mooi en fijn, het
stelt ons gerust en geeft ons de kans om er bij te horen.
Gezien worden en mogen komen zoals we zijn biedt 
ons niet alleen heel veel, het stelt ook een
wedervraag. Het geeft ons verantwoordelijkheid, want 
zien we ook de ander? Spannen we ons in om iedereen 
om ons heen te accepteren zoals ze zijn? Lukt het ons 
om onze medemens in zijn waarde te laten? Probeer 
elkaar te zien.. echt te zien, zoals we zijn.

Tot binnenkort in de jeugdkerk,
Marjet, Lisanne, Harmen en Andries

Koosje de kerkuil woont boven in de 
toren van de Ontmoetingskerk. Van 
daaruit ziet de uil met scherpe ogen de 
stad en van alles wat daarin gebeurt. 
Sinds dominee Niek Scholten bij de 
Ontmoetingskerk is, vertelt hij in zijn 
diensten de verhalen van Koosje. In die 
verhalen komt ook Max Verstappen 
voor. Deze snelle flitsende stoere maar 
ook vriendelijke autocoureur bestuurde 
de verhuiswagen waarmee dominee 
Niek van Aerdenhout naar Enschede 
verhuisde. Nu dominee Johan Meijer ook 
bij de Ontmoetingskerk is gekomen, is 
er ook een dier bij gekomen: een giraf. 
De kinderen van de kinderdienst gaven 
de giraf een naam: Keesje. Zo kreeg 
Koosje gezelschap. Dat ging zo: op een 
dag dat Koosje heel verdrietig was en 
met betraande ogen niet zo scherp kon 
zien als anders, was daar opeens een 
groot hoofd dat met grote bolle ogen 
naar binnenkeek. Koosje schrok zich 
een hoedje. Een enorm dier stond daar, 
met de voorbenen in de tuin van de 
kerk en met de achterbenen op de Dr. 
Wagenaarstraat. Het verkeer kon er niet 
langs. Ze stelden zich aan elkaar voor. 
Keesje stelde Koosje voor om uit de 
toren te komen, door op het hoofd van 
de giraf te gaan zitten. Keesje kon dan 
met grote passen snel ergens komen, als 
Max er niet was. En Koosje kon dan met 
scherpe ogen goed kunnen bekijken wat 
er allemaal gebeurde. Zo zouden ze zich 
ook niet meer alleen voelen. En Koosje 
kon Keesje mooi de grote stad laten zien, 
om er kennis mee te maken. Zo gaan ze 
voortaan samen allerlei nieuwe, leuke, 
gekke, serieuze, spannende of soms ook 
saaie avonturen beleven!
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Overdracht Apostel Thomas Kerk
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Mensen van voorbij

Miep Sybrandi-Meijer
Op 10 februari jongstleden is Miep 
Sybrandi overleden. Ik heb Miep 
gedurende 40 jaar leren kennen als 
een betrokken waardengedreven 
vrouw, die oprecht in mensen 
geïnteresseerd was.
In december 2022 gaf Miep me de 
biografie van Madeleine Albright. Ze 
had ook het 10 geboden interview 
van Albright uit Trouw voor me 
bewaard. Ik citeer een stukje uit 
dat interview omdat het voor mij 
goed de manier van kijken van Miep 
aangeeft.
“We moeten bepalen, hoe we ons 
in deze moeilijke tijden gedragen 
en hoe we met elkaar omgaan. 
Respecteren we het gesprek en 
recht op vrije meningsuiting of 
slaan we demonstraties neer? Doen 
we iets aan armoedebestrijding of 
gaan we een potje golfen? Je zult 
moeten geloven - althans dat doe 
ik in ieder geval - dat er een hogere 
macht bestaat en ik denk dat hij op 
dit moment waarschijnlijk bijzonder 
teleurgesteld is in de keuzes die wij 
maken.“
Miep probeerde met haar 
gereformeerde achtergrond de 
goede keuzes te maken. Zij was 
van 1982 tot 1994 voor het CDA 
actief in de gemeenteraad en was 
daar fractievoorzitter. Haar vanuit 
het christelijk geloof geïnspireerde 
maatschappelijke betrokkenheid 
vormde de basis voor haar keuze 
om raadslid te worden voor het 
CDA.
Gelijke rechten voor vrouwen 
zijn altijd een drijfveer voor Miep 
geweest. Zo was ze actief in de 
Enschedese Vrouwenraad en 
probeerden ze via Technika 10
om meer meisjes en vrouwen 
naar techniek te krijgen. Ze 
hechtte belang aan economische 
zelfstandigheid van vrouwen en 
heeft zich daar op verschillende 
manieren voor ingezet.
Voor al haar vrijwillige inzet is 
Miep Koninklijk onderscheiden. 
Als voorzitter van het Kapittel 
Civiele Orden vind ik dat meer dan 
terecht. We zullen haar naam blijven 
noemen en die dan met respect 
uitspreken.

Ank Bijleveld - Schouten

Annie Hazelhoff-
Huizenga
Op 23 februari overleed Annie 
Hazelhoff-Huizenga in de leeftijd 
van 78 jaar. Wij gedenken haar als 
weduwe van Joop, als lieve moeder 
van Anita en Fred, Rudi en Simone 
en van Johan. Ze was de trotse oma 
van 7 kleinkinderen.
Als Gronings meisje kwam ze naar 
Enschede, waar zij Joop ontmoette, 
met wie zij een gezin stichtte. Ze 
was een fijne, warme moeder, die er 
voor haar gezin wás. Toen ze een
fietsongeluk kreeg veranderde er 
veel. Gelukkig was er de praktische 
hulp van haar man en kinderen. 
Maar helaas greep het haar 
mentaal erg aan. De nabijheid van 
Joop en de kinderen en later de 
kleinkinderen, op wie ze trots was, 
betekende veel voor haar.
Een enorme klap voor haar was het 
toen in één jaar haar geliefde Joop 
overleed en ze ook haar dochter 
Anita verloor.
In de dienst in onze kerk voelden 
we ook dat verdriet opnieuw. 
We memoreerden hoe alleen 
de nabijheid van de kinderen en 
kleinkinderen haar kon troosten. 
Ook toen ze naar Manna verhuisde, 
bleef deze trouwe, betekenisvolle 
steun bestaan. Ze veerde op en 
rechtte haar rug als een kind of 
kleinkind langs kwam. Die waren 
onvoorwaardelijk welkom!
We lazen over een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde uit het Bijbelboek 
Openbaringen. De belofte dat alles 
nieuw wordt en dat tranen afgewist 
worden tekent iets van de nabijheid 
van de Eeuwige, die we zoeken en 
verlangen, nu Annie een lege plaats 
in ons midden heeft achtergelaten.
Haar gedachtenis zij allen die haar 
missen tot een zegen!

ds. Niek Scholten

Froukje Gort-
Boeijenga
Op 9 maart overleed Froukje Gort-
Boeijenga in de leeftijd van 93 jaar. 
Wij gedenken haar als echtgenote 
van Albert die zij meer dan 70 jaar 
kende en met wie zij 66 jaar was 
getrouwd. Zij was de moeder van 
Wim, Hans, Paul en Arjen.

De oorlogsjaren hadden een grote 
impact op haar gezin van herkomst. 
De straat waar ze woonde werd 
gebombardeerd. Het gezin moest 
ook nog vluchten en onderduiken, 
omdat haar vader, die bij de politie 
werkte, weigerde mee te werken 
aan het oppakken van Joden. Het
gezin werd een tijd lang uit elkaar 
gehaald en dat was, zoals we dat nu 
zouden noemen, een traumatische 
ervaring. Ook kreeg Froukje na de 
oorlog TBC en moest maar liefst 
een heel jaar lang het bed houden.
In haar eigen gezin met Albert was 
er - naast veel vreugde en veel om 
dankbaar voor te zijn - óók veel 
verdriet. In het bijzonder het verlies 
van hun zoon Paul. Een mens 
zou dan wel kunnen stérven van 
verdriet.
We lazen bij het afscheid enkele 
sterke woorden uit het verhaal van 
de opwekking van Lazarus. Froukje 
had uit dat verhaal het vers gekozen 
dat zegt: ‘Iedereen die in mij 
gelooft zal leven, ook als zij sterft’. 
Misschien is juist dát wat uit dat 
Bijbelwoord haar hart heeft kunnen
raken: ‘leven ook als je sterft’. 
“Iets” in ons mag niet sterven door 
de dood. Dat iets is onze hóóp, 
onze liefde, onze band met wie is 
overleden. En is het niet óók het 
vertrouwen dat iemands leven ook 
na de dood, ook als het ‘voorbij’ is, 
in en bij ons blijft léven? En ook bij
God: bij de Bron van alle Liefde zelf. 
Leven aan de dood voorbíj. Dat is 
‘leven ook als je sterft’, ook als je 
sterft van verdriet.
Zo bleef Froukje zorgzaam en 
liefdevol aanwezig in haar gezin, 
een vrolijke oma van klein-
en achterkleinkinderen. Toen zij 
niet meer kon zorgen, hebben de 
kinderen tot het allerlaatst
voor haar gezorgd.
De dankdienst voor haar leven vond 
plaats in deze kerk. Daar klonk dan 
ook haar ‘credo’: “Iedereen die in Mij 
gelooft zal leven, ook als zij sterft”. 
In Usselo hebben we haar begraven.
Haar gedachtenis zij allen die haar 
missen tot een zegen!

ds. Niek Scholten

Wessel Jan Vos
Op 15 maart overleed Wessel Jan 
Vos in de leeftijd van 82 jaar. Wij 
gedenken hem als echtgenoot van 
Gien, vader van Marjan en Klaas, 
schoonvader van Ronald en opa van 
Florian en Juliette.
Wessel was een geboren onderwijzer.
In zijn voorgeslacht en in zijn familie 
waren daar veel ‘exemplaren’ van. 
Hij groeide op met wat we nu 
‘strenge ouders’ zouden noemen, 
maar wat in een heel andere 
tijd voor veel mensen volslagen 
gewoon was. Hard werken, je best 
en je plicht doen. Hij nam dat mee 
in zijn eigen leven en werkte hard 
voor het gezin, zeer toegewijd
aan het vele werk, zoals hij dat 
vanuit zijn achtergrond had 
meegekregen.
Later kun je daar anders tegenaan 
kijken en je afvragen wat dat 
allemaal van het gezin vroég.
Het bijzondere is geweest dat hij 
in de periode van de ziekte van 
Parkinson die hij onderging, ruimte 
kreeg, ‘tijd van leven’ om opnieuw 
naar het leven te kijken. Om je aan 
de consequenties van die ziekte 
over te kunnen geven, zijn liefde en 
zorg nodig. Die heeft hij gekregen, 
van Gien en de kinderen. Het was 
een onverwachte welkome opbloei 
in de herfst, zoals de dichteres Maria 
Vasalis spreekt over de ‘lente van de 
dood’.
Uit Psalm 23 lazen we over een 
tafel die wordt aangericht ‘voor de 
neus’ van alles wat en wie een mens 
belaagt. Een tafel vol goedheid en 
zegen, vol tijd en aandacht voor 
elkaar. Het is vanuit liefde dat je 
elkaar aan dié tafel ontmoet - en dat 
hebben ze ervaren.
Hierover ging het in de dankdienst 
voor zijn leven in onze kerk. Wessel 
is in besloten kring in Usselo 
gecremeerd. Zijn gedachtenis zij 
ons allen tot een zegen!

ds. Niek Scholten

Zoals u allen misschien weet is 
de Apostel Thomas Kerk (ATK) dit 
voorjaar verkocht en moesten er 
nog een aantal zaken ‘recht worden 
gezet’. Dat hield in dat alles ook 
bezemschoon en ‘kastvrij’ moest
worden opgeleverd.
Dus donderdag 26 maart hebben 
we met negen mannen en drie
vrouwen met ‘donder en geweld’ de 
kerk in een dusdanige staat weten 
te brengen dat de laatste sleutels 
dinsdag 31 maart, na inspectie 
en goedkeuring door de nieuwe 
eigenaars, aan hen zullen worden 
overhandigd. 

meer foto’s vindt u in de kerkapp

We waren rond 14 uur klaar en 
hebben toen de deur definitief 
achter ons dichtgetrokken!
Onze dank gaat uit naar alle 
vrijwilligers die hebben bijgedragen 
aan deze ‘gezellige dag’ die voor 
sommigen een uitje was daar ze 
hun agressie, op de vele kasten die 
moesten worden gesloopt, konden 
botvieren. En niet te vergeten Corry 
van der Sijs die ons op de been hield 
met ’s morgens koffie/thee en
tussen de middag broodjes met 
rijkelijk beleg.

De kerkrentmeesters 
Pieter Piepers en Pieter Kooi

Schoon schip maken



Doordeweeks ontmoeten

Ouderenmiddag
Voor deze middag eind april hebben wij mevrouw Geerdink 
uitgenodigd. Zij zal mooie gedichten uit eigen werk 
voordragen.
Het beloofd een interessante middag te worden.
Iedereen is van harte welkom.
En wilt u deze middag bezoeken als nieuweling,bel dan 
met Herma Simons telefoon: 06-11263235

Met vriendelijke groet ,,Het Bestuur”

Woensdag 29 april 14.30-16.30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Vrijwel dagelijks zien we de beelden van verwoeste 
woningen, ziekenhuizen, energiecentrales. In Oekraïne, 
in Iran, in Libanon. Na een dergelijke verwoesting 
van de kathedraal van Coventry klonken daar Jezus’ 
woorden van Goede Vrijdag: “Vader, vergeef”. 
Niet alleen “hen”, maar ook “ons”. 
In Enschede klinkt het Coventry-gebed inmiddels alweer 
zeven jaar in oecumenisch verband, vanuit het midden 
van de stad. U bent van harte welkom.
Locatie: de Wonne, Noorderhagen 25

Elke vrijdagmiddag 13.15-13.45 uur

Handwerken voor een goed doel
De handwerkgroep Draadkracht komt elke eerste 
en derde woensdag van de maand bij elkaar. Onder 
het genot van koffie, thee en gezellige gesprekken 
worden er mooie dingen gehaakt, gebreid en 
geborduurd voor babydekentjes en -mutsjes voor 
Ghana en kinderkleding voor Moldavië. Garen, brei- en 
haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig. Houdt u van 
handwerken en gezelligheid? Kom eens langs op een 
woensdagochtend.

Woensdagen  1 en 15 april  10.30-12.00 uur

Noabermaaltijd
Elke eerste en derde woensdag van de maand is er 
een Noabermaaltijd. Voor die maaltijd kunt u zich 
vanaf de donderdag volgend op de vorige maaltijd 
aanmelden tot en met de maandagochtend vóór 
de betreffende maaltijd Dat kan alleen telefonisch 
tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-4311568. U kunt 
niet meer dan 2 personen aanmelden. De inloop is 
om 17.30 uur en de maaltijd start om 17.45 uur.
Prijs: €3,-

Woensdagen 1 en 15 april  17.30-19.00 uur

Netwerkcafé 18-40-jarigen
Elke derde vrijdag van de maand is er een netwerkcafé 
voor jongvolwassenen. Een uitgelezen moment om 
met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij 
te praten over wat je zoal tegenkomt en bezighoudt. 
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding 
gewenst via de app of per e-mail.
Ineke van der Meulen:  
inekevandermeulendejong@hotmail.com 
Jan Schaake: 
schaakejan@gmail.com

Vrijdag 17 april  17.30-19.30 uur

Meditatief wandelen
We wandelen in het Haagse bos. Startplek: de 
bekende P aan de Losserse straat.
Ook verzamelen we om 13.30 uur bij de 
Ontmoetingskerk.
Samen wandelen in Gods schepping.
Wandelen in stilte om te kunnen luisteren..
Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Albert Prins, 
Wijtze Ekker
Tel: 053 - 478 29 96, E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

Vrijdag 24 april 14.00 uur

Dinsdag 5 mei 17.30-19.00 uur

Op 5 mei schuift heel Nederland aan bij een 
Vrijheidsmaaltijd. Ook in de Ontmoetingskerk waar u / 
jij van harte welkom bent, en waar we samen met de 
Wijkraad Zuidoost Enschede, Power Oost en Incluzio 
ook bewoners uit de omliggende wijk uitnodigen. 

Op Paaszondag 1 april 1945 werd Enschede bevrijd. Kort 
daarop besloot de Nederlandse Hervormde gemeente 
uit vreugde en dankbaarheid een nieuwe kerk te 
bouwen: de Vredeskerk, die sinds de vernieuwbouw van 
2015 Ontmoetingskerk heet. 

De grootste luidklok in de toren van de kerk, die elke 
zondag en natuurlijk ook op Bevrijdingsdag haar klank 
over de stad uitstrooit, draagt het opschrift “ Gode zij 
dank. Bevrijding na verdrukking”. Het was dan ook niet 
anders dan vanzelfsprekend om ook in deze kerk een 
vrijheidsmaaltijd te organiseren. Vrede door ontmoeting.

U kunt zich (op tijd - er is plek voor maximaal 100 
personen) aanmelden op dezelfde wijze als voor de 
Noabermaaltijd (telefonisch tussen 10 en 12 uur via 053-
4311568) of per e-mail bij Leonie.Schippers@incluzio.nl

Vrijheidsmaaltijd in de Ontmoetingskerk: verbinding in en met de wijk

Collectedoelen

Collectedoelen  
in april

Zie volgende bladzijden.

Tuinonderhoud
De lente is vroeg dit jaar. Veel 
mensen zijn allang in de tuin bezig 
geweest voor het nodige opruim- en 
snoeiwerk, of om er gewoon lekker 
van het zonnetje te genieten.
Voor dat laatste hebben de rijwilligers 
die onze kerktuin onderhouden 
weinig tijd, want ook zij zijn alweer 
hard aan het werk geweest. We zijn 
erg blij met wat zijn allemaal doen 
om te zorgen dat de tuin er altijd 
netjes bij ligt. Maar zolang er nog
geen geldboompjes in groeien 
is een financiële bijdrage voor 
het tuinonderhoud natuurlijk ook 
welkom. De collecte van vandaag 
is daarom bestemd voor het 
tuinonderhoud rondom onze kerk. U 
kunt uw bijdrage overmaken op de 
bekende bovenvermelde wijze o.v.v. 
“Collecte 12 april Tuinonderhoud”.

Diaconie
De diaconie reikt een helpende hand 
aan wie dat nodig heeft. De hulp 
wordt altijd in stilte verstrekt, d.w.z. 
zonder daar enige ruchtbaarheid aan 
te geven. De hulp wordt bijvoorbeeld 
gegeven in de vorm van eenmalige of 
tijdelijke financiële ondersteuning,
of in natura, zoals een kar 
boodschappen. We verwijzen 
ook wel door naar professionele 
instellingen. Maar het mooie van de 

diaconie is dat onze lijntjes altijd kort 
zijn, zodat zonder teveel “gedoe” 
altijd snel en efficiënt hulp op maat 
kan worden geboden. Onze hulp 
is steeds vaker nodig, merken we. 
Daarom collecteren we nu een paar 
keer per jaar voor deze stille hulp. 
Namens u kunnen we zo in onze 
eigen stad het verschil maken. U 
kunt uw bijdrage overmaken op de 
bekende bovenvermelde wijze o.v.v. 
“Collecte 19 april Diaconie”.

Bloemendienst 
Vanuit de eredienst gaan er elke 
week kaarten en bloemen naar een 
of meer gemeenteleden, als groet, 
om te laten weten dat er wordt 
meegeleefd vanuit de gemeente, of 
het nu gaat om iets feestelijks of iets 
spannends of verdrietigs. In de
zondagsbrief kunt u elke week lezen 
naar wie de kaarten en bloemen die 
keer zijn gegaan, mede namens u als 
meelevend gemeentelid. De collecte 
van vandaag is bestemd voor dit 
doel. U kunt uw bijdrage overmaken 
op de bekende bovenvermelde
wijze o.v.v. “Collecte 26 april 
Bloemdienst”.

Noodhulp Myanmar
Door het voortdurende geweld in 
Myanmar tussen leger en rebellen 
zijn miljoenen mensen op de vlucht 
geslagen, in eigen land, maar ook 
naar buurland Thailand. Alleen al in 
de omgeving van Mae Sot net over 

de grens verblijven 250.000 mensen
uit Myanmar met hun gezinnen. 
Daar biedt een kliniek hulp aan 
vluchtelingen. De kliniek biedt 
gratis medische hulp aan mensen 
die geen geld hebben. Ook 
wordt vanuit mobiele klinieken 
hulp geboden bij bevallingen, 
medische zorg, fysiotherapie en 
gezondheidsvoorlichting. Dagelijks 
behandelen ze 300 patiënten. 
Mensen worden geholpen in hun 
eigen taal en hoeven niet bang 
te zijn om opgepakt te worden. 
Vincent (19) verloor zijn oog en been 
doordat hij op een landmijn stapte. 
Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. 
Kinderen zonder registratiepapieren 
krijgen een geboortebewijs. Dat 
is heel belangrijk, want daarmee 
krijgen ze recht op onderwijs en 
gezondheidszorg. De collecte van 
vandaag is bestemd voor dit doel. U 
kunt uw bijdrage overmaken op de 
bekende bovenvermelde wijze o.v.v. 
“Collecte 3 mei Noodhulp Myanmar”. 

We vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te 

geven via GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor 

een diaconaal doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk. 

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt 

storten: NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Enschede. Graag de datum en/of het doel van de betreffende 

collecte erbij vermelden. 

Zondag 3 mei

Zondag 19 april

Zondag  5  april

 1  feb Bangladesh €   590,01

 8 feb Soedan €   883,31

15 feb Muziekfonds €   622,47

22 feb Gevangenen €   569,82

  Collecteopbrengsten  
  februari

Zondag 26 april

Zondag 12 april
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Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com

Paasactie

verbouwen en worden gewezen 
op voorzieningen van de overheid, 
die ze vaak niet kennen. Ook de 
grootouders van Pothuraju konden 
dankzij zo’n training hun inkomsten 
verhogen, waardoor de hulp van 
Pothuraju niet langer nodig was. 
En zo loopt Pothuraju nu elke dag 
met zijn schooltas op de rug naar 
school. Het strand moet even 
wachten. Maar vanmiddag, als hij 
klaar is met zijn huiswerk, gaat hij 

schelpjes zoeken en even bij zijn 
opa en oma langs.

Help kinderen naar school 
Via het programma werelddiaconaat 
ondersteunt Kerk in Actie kansarme 
kinderen en families in India, zodat 
er weer perspectief komt. Help 
mee, zodat kinderen in India kunnen 
ontsnappen aan het onderdrukkende 
kastenstelsel en de vicieuze cirkel 
van armoede kunnen doorbreken.

Op Paaszondag wordt voor dit 
doel in de Ontmoetingskerk 
gecollecteerd. U kunt uw bijdrage 
overmaken op de bekende wijze 
o.v.v. “Collecte 5 april India”.

Zondag  5  april

De actie gaat uit van de Groene 
Loper Enschede in het kader van 
Bloemenlint Enschede.
De zakjes met zaadjes worden 
in samenwerking met de 
gemeente Enschede gratis 
beschikbaar gesteld. De zakjes 
bevatten biologische zaadjes van 
verschillende wilde en inheemse 
bloemen, genoeg voor een 

oppervlakte van 1 m². Met deze 
actie hopen wij dat in Enschede 
e.o. een lint van wilde bloemen 
ontstaat waardoor bijen en andere 
bestuivers makkelijker aan hun 
voedsel komen.

Waarom in de kerk?
Kerken kennen het belang van 
eerbied voor de Schepping. Zij 

weten ook dat de Aarde onze hulp 
nodig heeft, wil zij deze doorgeven 
aan de volgende generaties. Zij 
verkondigen de boodschap van 
Christus, die zo nauw verbonden 
was met de Schepping dat Hij er 
vaak over preekte. Denk maar aan 
de leliën des velds of parabel van de 
graankorrel.
Pasen, als belangrijkste Christelijk 
feest, is het feest van de opstanding, 
van nieuw leven na de dood. Het 
valt altijd in de lente, als de natuur 
op het noordelijk halfrond opleeft 
na een koude winter. Het symbool 
van zaadjes die dat nieuwe leven 
aankondigen en visualiseren, is heel 
sterk. “Rol weg die steen; Wip die 
tegel. Zalig Paasfeest”
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Paascollecte 2026: 
Werelddiaconaat India

In de kustregio zijn veel 
dalitgemeenschappen. Ook 
Pothuraju is dalit.Dalits worden 
gezien als de laagste sociale klasse. 
Ze leven in grote armoede en  
worden met de nek aangekeken. 
Ouders en grootouders maken 
lange werkdagen, kinderen helpen 
mee. Voor onderwijs is geen tijd en 
geen geld.

Steengroeves
Iets verder van de kust werken 
kinderen als goedkope 
arbeidskrachten in steenfabrieken. 
Ze gaan niet naar school, maar 
helpen met het gieten, stapelen 
en sjouwen van bakstenen voor 
de bouw van huizen, scholen 
en fabrieken. Het is gevaarlijk en 
zwaar werk dat vooral plaatsvindt 
tussen december en mei. In die 
tijd drogen de stenen goed, maar 
de temperaturen kunnen oplopen 
tot boven de 40 graden. Gezinnen 
leven in zelfgemaakte, schamele 
hutjes naast de steengroeves.

Twee sporen
Kerk in Actie strijdt samen 
met de lokale partnerorganisatie
Cards tegen deze kinderarbeid. 
Samen zorgen zij dat kinderen niet 

werken, maar naar school kunnen. 
Dat gebeurt langs twee sporen. 
Kinderen krijgen in hun eigen 
dorp op een toegankelijke manier 
buitenschools onderwijs, om daarna 
door te stromen naar een reguliere 
school. Daarnaast gaat Cards met 
ouders in gesprek over het belang 
van scholing. De organisatie helpt 
hen ook via trainingen en 
leningen om hun inkomsten te 
verhogen, zodat de hulp van 
kinderen niet langer nodig is.

Spelenderwijs leren 
“Onderwijs is in deze 
gemeenschappen niet 
vanzelfsprekend en de stap naar 
school is groot”, vertelt Chaitanya. 
Zij is naast leerkracht ook 
vrijwilligster bij een zogenaamde 
balabata. “Een balabata is een  
laagdrempelige, buitenschoolse  
activiteit in de gemeenschappen 
zelf”, legt ze uit. “We komen  
dagelijks met een groepje kinderen 
bij elkaar, buiten onder een boom 
of op een veranda bij iemand thuis. 
We doen spelletjes, sporten en 
zingen samen, en leren kinderen 
spelenderwijs rekenen en schrijven.”
Ouders aarzelen vaak om hun 
kinderen naar school te laten 

gaan: er is immers werk te 
doen. De vrijwilligers merken hoe 
belangrijk het is om juist de vaders 
en moeders erbij te betrekken. 
“Wij vertellen dat onderwijs hun 
kinderen nieuwe kansen biedt en 
dat kinderarbeid een vicieuze cirkel 
van armoede en uitsluiting in stand 
houdt.” Chaitanya bezocht als kind 
zelf een balabata. “Ik vertel ouders 
hoe de balabata en de school mijn 
leven hebben veranderd.”

Oog voor de gemeenschap 
Suvarna Raju, coördinator bij Cards, 
begrijpt de aarzeling van ouders. 
Er moet geld verdiend worden. 
“Onze aanpak is daarom 
holistisch”, vertelt hij. “We leren 
kinderen lezen en schrijven, maar 
geven ook voorlichting over hun 
rechten, hygiëne en gezondheid. En 
we werken met ouders en de rest 
van de gemeenschap, bijvoorbeeld 
door voorlichting te geven over 
mensenhandel en kindhuwelijken. 
Een kind dat leert, ontdekt dat hij 
of zij ertoe doet en dat er meer 
mogelijk is. Dat verandert niet alleen 
het leven van dit kind, maar ook van 
het hele gezin en uiteindelijk van de 
hele gemeenschap. (...) We zorgen 
er niet alleen voor dat kinderen naar 
school gaan, maar ondersteunen 
hen blijvend met bijles of huiswerk- 
 begeleiding. Zo voorkomen we dat  
ze alsnog uitvallen en dat meisjes 
uitgehuwelijkt worden.” Cards laat 
zich inspireren door de boodschap 
van Jezus: de onderdrukten 
bevrijden en de gemarginaliseerden 
waarderen. “Ons werk is geloof in 
actie”, aldus Raju.

Groenten verbouwen 
Met de trainingen en leningen van 
Cards leren ouders om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. 
Ze krijgen les om groenten te 

Langs de Indiase zuidkust zoekt de 6-jarige Pothuraju  

naar schelpen. Blote voeten in het zand, de wind 

in zijn haar: het lijkt een onbezorgde ochtend. Tot 

hij wordt geroepen. Pothuraju is niet op het strand 

om te spelen, hij moet zijn opa en oma helpen. 

Pothuraju woont bij zijn grootouders, arme vissers die 

iedere dag de zee op gaan in de hoop iets te vangen.  

Hij helpt hen met hand- en spandiensten. Hij sorteert 

en droogt de vis, brengt deze naar de markt en maakt 

netten schoon. Naar school gaat hij niet. “Leren is niet 

iets voor kinderen zoals ik.”

Paascollecte

‘Rol weg die steen, wip die tegel’
Op initiatief van de werkgroep Laudato ‘Si van het RK 

parochieverband Zuidoost Twente, zullen we ook in de 

Ontmoetingskerk, Bethelkerk, Kapel uit Liefde en Usselo aan 

het eind van de Paasmorgenviering zakjes met zaadjes van 

wilde bloemen uitdelen aan kerkgangers.

mailto:pastoraatpge@gmail.com


OGH, oecumenisch Helmerzijde Broekheurnering 1050

Donderdag  2  april 19.30 uur pastor F. Beuger

Vrijdag  3  april 19.30 uur pastor G. Slüter

Zaterdag  4  april 22.00 uur ds. B. Wijnbergen

Zondag  5  april 10.00 uur pastor S. Schomaker

Zondag 12 april 10.00 uur pastor G. Slüter

Zondag 19 april 10.00 uur pastor M. Wiskerk

Zondag 26 april 10.00 uur pastor G. Slüter

Zondag  3  mei 10.00 uur ds. B. Wijnbergen

Overige Diensten

Usselo Haaksbergerstraat 815

Donderdag  2  april 19.00 uur ds. W. Heeren Heilig Avondmaal

Vrijdag  3  april 19.00 uur ds. W. de Jong in Haaksbergen

Zaterdag  4  april 22.00 uur ds. W. de Jong Heilig Avondmaal

Zondag  5  april 10.00 uur ds. W. de Jong in Haaksbergen

Zondag 12 april 10.00 uur drs. L.W. Ekker

Zondag 19 april 10.00 uur ds. C. Borgers, Almelo

Zondag 26 april 10.00 uur ds. W. Heeren 

Zondag  3  mei 10.00 uur ds. J. Meijer

Lonneker Dorpsstraat 44

Donderdag  2  april 19.30 uur ds. H.J. Elzenga

Vrijdag  3  april 19.30 uur ds. H.J. Elzenga

Zondag  5  april 10.15 uur ds. H.J. Elzenga voorafgegaan door Paasontbijt

Zondag 12 april 10.00 uur ds. E. de Bruin 

Zondag 19 april 10.00 uur ds. M. Schepers - van der Poll

Zondag 26 april 10.00 uur ds. G.J. Lambers Heerspink

Zondag  3  mei 10.00 uur ds. H.J. Elzenga

Bethelkerk J.H. Boschstraat 28

Vrijdag  3  april 19.30 uur ds. H. Overdijk, Hengelo

Zondag  5  april 10.00 uur ds. H. Overdijk, Hengelo

Zondag 12 april 10.00 uur ds. H. Borst, Sleen

Zondag 19 april 10.00 uur ds. F. Buitink, Heino

Zondag 26 april 10.00 uur ds. F. Buitink, Heino

Zondag  3  mei 10.00 uur ds. H. Overdijk, Hengelo

International Christian Fellowship Prinseschool, Prinsestraat 10

Vrijdag  3  april 19.00 uur R. Hogeboom

Zondag  5  april 10.30 uur R. Hogeboom

Zondag 12 april 10.30 uur ds. J, van der Horst Table of the Lord

Zondag 19 april 10.30 uur S. Enendu

Zondag 26 april 10.30 uur P. van Norden Table of the Lord

Zondag  3  mei 10.30 uur E. Rugero

Terugblik

Veranderdagen 2026
Traditiegetrouw hebben we de 
veranderdagen gehouden tijdens 
de 40 dagen tijd. Diaconie, 
Present en vrijwilligers hebben de 
handen ineen geslagen én  uit de 
mouwen gestoken bij de klussen 
die uitgevoerd zijn.

Al in februari werden vrijwilligers 
opgeroepen om deel te nemen aan 
een klus, waarbij er keuze was
tussen een sociale of praktische 
klus. Esmee Barelds van Present 
kwam na de dienst vertellen over
het werk van Present en om 
ons enthousiast te maken voor 
deelname. Enthousiasme was er en
maar liefst 16 vrijwilligers melden 
zich aan. Op de dag zelf deed er 
nog een extra jongere mee wat
het totaal op 17 vrijwilligers bracht. 
Nadat vrijwilligers zich gemeld 
hadden en er groepen gevormd
waren is Present voor ons aan het 
werk gegaan om mooie klussen te 
vinden en projectbegeleiders te
koppelen aan de projecten. 
Uiteindelijk zijn er drie klussen 
opgepakt.

Op 14 maart werd een tuin onder 
handen genomen. Het was een zeer 
uitdagende klus in een grote tuin 
waarbij een hoop snoeiwerk kwam 
kijken. Ondanks de regen gingen de 
vrijwilligers gedreven en met plezier 
aan het werk en lukte het binnen de 
gestelde tijd de tuin een heel stuk 
op orde te brengen. Op de foto’s 
is te zien hoe de grote container 
gevuld werd.

Op 20 maart werd er nog een tuin 
onder handen genomen. Omdat het 
een wat kleinere (tegel)tuin was
ging er een kleinere groep aan de 
slag. Echter mocht dit de pret niet 
drukken. Het was een prima team, 
we hadden fijne samenwerking 
met elkaar en de hulpontvanger. 
De hulpontvanger was erg blij en 
zei dat ze het zelf niet had kunnen 
doen.

Daarnaast ging er op 20 maart 
een groep naar een zorginstelling 
om daar pannenkoeken te bakken 

voor bewoners, samen te eten met 
bewoners en een praatje te maken. 
De deelnemers melden over deze 
klus: ‘Het was gezellig om samen 
pannenkoeken te bakken.’ En ‘Het 
was een bijzondere activiteit. De 
“pannenkoekensfeer ‘stond centraal. 
En dat het een activiteit met en 
voor elkaar was, waarbij we elkaar 
hebben ontmoet als mens. ‘Het was 
top om samen te doen!’

Al met al kunnen we dus terugkijken 
op mooie veranderdagen waarbij er 
goed werk is opgeleverd en
bovenal is samengewerkt, in 
verbinding met elkaar en de stad.

Paulien Klaver
(met tekstbijdragen van 

de betrokken vrijwilligers)
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Diensten overige gemeenten



Ontmoetingskerk Varviksingel / hoek dr. Joh. Wagenaarstraat

Donderdag 2 april 19.00 uur ds. N.G. Scholten Witte Donderdagviering

Vrijdag 3 april 19.00 uur ds. J. Meijer Goedevrijdagviering

Zaterdag 4 april 22.00 uur ds. N.G. Scholten Paaswake

Zondag  5  april 10.00 uur ds. J. Meijer Paasmorgenviering

Zondag 12 april 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag 19 april 10.00 uur ds. J. Meijer

Zondag 26 april 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag  3  mei 10.00 uur ds. N.G. Scholten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk zijn fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via pgenschede.nl

Diensten Ontmoetingskerk

Liberein locatie Eschpoort Boulevard 1945 505

Zondag  5  april 18.00 uur pastor E. Roelink Paasviering

Zondag 12 april 18.00 uur J. van de Beek

Zondag 19 april 18.00 uur pastor W. Rekveld

Zondag 26 april 18.00 uur M. Nijburg

Zondag  3  mei 18.00 uur pastor E. Roelink

Tafeltjevier , ‘t Bouwhuis Welnaweg 100

Zondag  5  april 10.30 uur geestelijk verzorger A. Thönelt Paasmorgen

Zondag 12 april 10.30 uur geestelijk verzorger M. Feick

Zondag 26 april 10.30 uur geestelijk verzorger A. Thönelt

Livio Enschede locatie De Cromhoff Bleekhofstraat 300

Donderdag 16 april 16.00 uur mw. G. Steinfelder (LdH)

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl

Een mooie uitvaart 
voor elk budget

Medisch Spectrum Twente Koningstraat 1

Zondag  5  april 10.30 uur ds. E. Koster Paasmorgen / afscheid ds E. Koster

Kerkdiensten


