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Kerkkompas
Adressen, contact en praktische info Protestantse Gemeente Enschede

Ontmoetingskerk
De vieringen van de Protestantse 
Gemeente Enschede vinden plaats 
in de Ontmoetingskerk.
Adres: Varviksingel / hoek 
dr. Joh. Wagenaarstraat 6 
7541 JX Enschede
Telefoon: 053 - 431 15 68
Website: pgenschede.nl
Ontmoetingsruimte: dagelijks 
geopend 10.00 – 12.00 uur
Stiltecentrum: dagelijks geopend 
10.00 – 16.00 uur

Kerkelijk Bureau:
Voor het aanvragen van huwelijks-
bevestiging (10 weken van te voren), 
verhuizingen en vragen m.b.t. 
Kerkbalans.
Adres: Varviksingel 139 
7512 EK Enschede
Telefoon: 053 - 431 44 64
E-mail: info@pgenschede.nl
Openingstijden:  
ma t/m do, 9.00 - 13.30 uur. 

Kostersteam
Gerry Ophuis-Gruppen,  
06 - 40 59 86 12  
gerryophuis@gmail.com
Verhuur
Harry Vergunst, 06 - 33 60 73 67  
harryvergunst@gmail.com

Predikanten
Ds. Niek Scholten
Bachlaan 6
7522 HA Enschede
06 - 42 74 10 22
ngscholten@planet.nl
Maandag vrije dag.

Ds. J.D. Zuurmond
De Braakweg 100
7524 PH Enschede
053 - 435 93 34
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Ds. Carla J.M. Borgers
Predikant voor structurele 
hulpdiensten
06 - 51 07 39 96
carla.borgers@gmail.com

Kerkrentmeesters
Secretaris: J. Sijtsma
Kerkenraad
Scriba: Thonie van den Boomgaard, 
ak@pgenschede.nl
Diaconie
Scriba: Arend Arensman, 
aarensman52@gmail.com
Spullendienst
Petra Lagewaard,  
plagewaard@icloud.com
Vertrouwenspersonen
Mark Floors,
markfloors@hotmail.com
M.H.A. Voordijk,
m.h.voordijk@gcoosterpoort.nl
Vervoersdienst
Elly Meerburg, 06 - 40 75 52 76,
vandenzel@home.nl
Bloemen en Kaart
Lucie van de Worp, 06 - 28 82 21 99
geldworp@outlook.com
Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl
Kindernevendienst
kindernevendienst@pgenschede.nl
Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl
Zondagsbrief
Kopij insturen donderdag voor 20.00u 
naar zondagsbrief@pgenschede.nl
Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Enschede
•	 Algemeen: NL52 RABO 0373 7192 64
•	 Kerkbijdrage / Kerkbalans: NL30 RABO 0373 7192 72
•	 Collectemunten: NL38 ABNA 0592 2183 41
•	 Kerk & Stad: NL93 RABO 0373 7193 02
•	 Solidariteitskas: NL08 RABO 0373 7192 80
•	 Collecten: NL77 RABO 0373 7192 99

T.n.v.: Protestantse Gemeente Enschede

Bankrekeningen Diaconie
NL06 ABNA 0445 2531 50
NL23 RABO 0373 7371 49
NL66 ABNA 0554 4765 92

Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com

Kerkkompas
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Kijk! 
laat je 
verrassen ... 

Het vraagt openheid en de bereidheid soms verrast te 
worden. Om te ontdekken dat het leven en daarmee 
ook de toekomst zich niet altijd laat plannen, maar zich 
vaak onderweg ontvouwt. In die zin past dit jaarthema 
goed bij deze tijd. We leven immers in een samenleving 
die snel verandert. Waarin veel mensen zoeken naar 
houvast, naar betekenis en naar verbinding. Thema’s als 
eenzaamheid, bestaanszekerheid en polarisatie raken 
ook onze stad Enschede en dus ook deze Protestantse 
Gemeente.
Als kerk alleen kunnen we die problemen niet oplossen. 
Maar we kunnen wel een bijdrage aan een oplossing 
leveren. Door aandacht te hebben. Door ruimte te 
bieden. Door mensen serieus te nemen in wat hen 
bezighoudt. De nieuwe website, de app en het nieuwe 
Kerk&Stad zijn daarbij een belangrijk hulpmiddelen, 
omdat ze ons helpen zichtbaar, aanspreekbaar en 
bereikbaar te zijn. Voor mensen die al lang betrokken 
zijn of betrokken waren en voor mensen die voor het 
eerst een kijkje komen nemen.
Voor veel mensen is de drempel van de kerk hoog. 
Helderheid en openheid kunnen helpen om die 
drempel te verlagen. Niet door alles dicht te timmeren, 
maar door uitnodigend te zijn. Door te laten zien: hier 
mag je binnenlopen, met je vragen en je verwachtingen. 
Kom zoals je bent.
Johannes schrijft dat het licht schijnt in de duisternis. 
Dat betekent ook dat die duisternis er is. Ook binnen 
onze gemeente weten we dat niet alles vanzelf gaat. Dat 
verandering vragen oproept en dat het soms schuurt.
En toch zie ik daarin ook licht. In mensen die zich 
blijven inzetten. In gesprekken die weer op gang 
komen. In het feit dat we samen blijven zoeken naar wat 
ons verbindt, ook als we het niet met elkaar eens zijn.
Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Het is iets om 
zorgvuldig mee om te gaan. Niet door het groter te 
maken dan het is, maar door het te blijven zien en te 
waarderen.

Vooruitkijkend naar 2026 hoop ik dat u, met mij, een 
gemeente met veerkracht ziet. Waar niet alles perfect is, 
maar waar mensen blijven komen, blijven meedoen en 
verantwoordelijkheid blijven nemen. Waar ruimte is voor 
nieuwe stemmen, zonder de vertrouwde stemmen te 
verliezen.
Ik zie ook een kerk die haar plaats inneemt in Enschede. 
Niet door luid aanwezig te zijn, maar door betrouwbaar 
en bereikbaar te zijn. Door samen te werken met 
anderen waar dat kan. Door oog te hebben voor wat er 
leeft in de stad.
In een tijd waarin veel mensen zich niet vanzelfsprekend 
verbonden voelen, kan onze kerk een plek zijn waar 
aandacht en betrokkenheid voelbaar zijn. Kortom, de 
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde, die we willen 
zijn.

“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”
Misschien betekent dat voor ons vooral dit: dat we 
blijven kijken naar elkaar, dat we openstaan voor wat 
zich aandient en dat we ruimte laten voor wat we nog 
niet kennen of weten.
Dat hoeft niet allemaal groots of spectaculair zit de 
verrassing juist in het kleine. In een ontmoeting. In een 
initiatief. In iemand die zegt: ik wil graag iets bijdragen 
en meedoen.
Met die houding – aandachtig, open en betrokken – 
hoop ik dat 2026 voor ons als leden van de PGE een 
jaar zal zijn waarin we verder bouwen aan verbinding, 
vertrouwen en aanwezigheid, onderling en in deze stad 
en dat Gods Geest ons daarin blijft verrassen. Een jaar 
waarin we blijven kijken. En een jaar waarin we samen 
onderweg blijven.
Met dat vertrouwen wens ik u allen een goed, hoopvol 
en gezegend nieuwjaar toe.

Dank u wel.

Schilderijen in Ontmoetingsruimte
Mijn naam is Hans Vije en ben woonachtig in Enschede. 
Net voor mijn pensionering heb ik eind 2021 het 
beeldend werken weer opgepakt. In de jaren daarvoor 
ben ik als docent techniek en beeldende vakken bijna 
38 jaar in het voortgezet onderwijs werkzaam geweest. 
In mijn acrylschilderijen staan mensfiguren centraal. Ik 
werk snel met penseel, spuitbus, spatel en paletmes. 
Licht, kleur, vorm en compositie moeten hierbij een 
bepaalde sfeer creëren. Daarnaast probeer ik de kijker 
te stimuleren om een interpretatie te geven van wat 
er zich binnen het werk afspeelt. Het uiteindelijke 
resultaat staat vooraf niet vast, zodat tijdens het werken 
de spanning erin blijft. Deze schilderstijl met een wat 
impressionistisch/modern abstract karakter wissel ik 
soms af met werk in andere stijlen. De schilderijen zijn 
tot en met april te zien in de ontmoetingsruimte. Meer 
informatie vindt u op mijn website: hansvije.com

Vorig jaar was wat de Rooms Katholieke Kerk een 
Jubeljaar noemt; een jaar van verzoening. Daar ging 
deze nieuwjaarstoespraak toen ook over; de oproep 
om elkaar de hand te reiken ook al zijn verschillen groot 
en is de pijn diep. Wat mij betreft gold die oproep niet 
alleen voor vorig jaar maar blijft ze ook voor dit jaar 
staan en is ze leidend in wat we doen.
Dit jaar sluit ik graag aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk Nederland dat luidt: Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest.
Wat betekent dat voor ons als leden van de Protestantse 
Gemeente in Enschede?
Het thema begint met iets eenvoudigs, bijna alledaags: 
kijken. Aandachtig zijn. Niet meteen invullen of beoor-
delen maar eerst zien wat er gebeurt. Wat zich aandient. 
Wat groeit of kwetsbaar is en aandacht nodig heeft.
De Bijbeltekst van vandaag, het begin van het evangelie 
van Johannes, sluit daar goed bij aan. Johannes begint 
niet met een verhaal, maar met woorden die richting 
geven: over het Woord, over leven en licht. Over iets dat 
betekenis geeft.
Ik hoor daarin vooral een uitnodiging om met aandacht 
en aandachtig te leven. Om niet langs elkaar en langs de 
wereld heen te leven, maar met open ogen aanwezig te 
zijn.

“Kijk!” zegt het jaarthema
Kijk naar wat er is. Kijk naar wat in beweging komt. Kijk 
ook naar wat nog zoekend is.
Als ik zo terugkijk op 2025, dan zie ik een jaar waarin 
veel is gebeurd. Het was een jaar van verandering en 
vernieuwing, voortbouwend op wat in 10 jaar hier in de 
Ontmoetingskerk is opgebouwd en dat weer rust op wat 
in vele decennia daarvoor tot stand is gebracht.
We hebben twee nieuwe predikanten mogen beroepen, 
waarvan er inmiddels één zijn intrede heeft gedaan. Dat 
is een belangrijke stap geweest; een stap die vertrouwen 

vraagt en vertrouwen geeft. En Niek, ik denk dat ik 
namens velen spreek wanneer ik zeg dat we heel blij 
zijn dat je er bent. In vier maanden heb je veel bereikt. 
Je hebt je ondergedompeld in het wel en wee van onze 
gemeente, klaargestaan voor wie dat nodig had en een 
bijdrage geleverd waar dat kon. Je hebt geluisterd en 
richting gegeven, je hebt verbinding gebracht waar dat 
nodig was en een bijdrage geleverd aan de Vindplaats 
van Geloof Hoop en Liefde die we willen zijn. Dank 
daarvoor!
We hebben een nieuwe cantor, Harry van Wijk. Hij helpt 
ons om geloof niet alleen te verwoorden, maar ook te 
zingen en te beleven en dat doet hij met aanstekelijk 
enthousiasme. We hebben een nieuwe website, een 
nieuw vormgegeven Kerk&Stad, een eigen app en onze 
eigen Koosje Kerkuil. Het geeft ons de mogelijkheid om 
ons verhaal nog beter te kunnen vertellen aan elkaar, 
aan jong en oud en aan de wereld om ons heen.
Dat alles laat zien: deze gemeente staat niet stil. Ze is 
onderweg.

“Kijk! Laat je verrassen”
Dat geldt ook voor hoe we met elkaar omgaan. 
Door goed te kijken naar elkaar, zien we dat mensen 
verschillend in het leven staan. Wat voor de één 
hoopvol is, kan voor de ander onzekerheid oproepen. 
Wat voor de één een nieuwe stap is, voelt voor de ander 
als loslaten.
Die verschillen mogen er zijn. Niet alles hoeft meteen 
gladgestreken te worden. Soms begint het met 
erkennen dat we niet allemaal hetzelfde voelen of 
hetzelfde tempo hebben. Ook dat hoort bij samen 
onderweg zijn. Het jaarthema nodigt ons uit om niet 
alles vooraf vast te willen leggen. Om ruimte te laten 
voor wat zich aandient. Voor nieuwe ideeën, nieuwe 
initiatieven en nieuwe mensen die hun weg naar deze 
gemeenschap, deze gemeente, vinden.

Aansluitend op de eerste kerkdienst van dit 

kalenderjaar - op 4 januari jl. - sprak de voorzitter 

van de kerkenraad, Harm Mannak, de onderstaande 

Nieuwjaarstoespraak uit.
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Op aswoensdag 18 februari begint de veertigdagentijd, een periode van bezinning en voorbereiding 

op Pasen. In deze veertig dagen staan we stil bij ons geloof, bij wat werkelijk van waarde is en bij de 

weg die Jezus ging. Veel mensen kiezen er in deze tijd voor om te vasten, bijvoorbeeld door minder te 

eten of bewust iets te laten staan, of door afstand te nemen van drukte en haast. Zo ontstaat er ruimte 

voor gebed, stilte, aandacht voor God en voor elkaar. Ook in andere geloofstradities speelt vasten een 

belangrijke rol, wat ons herinnert aan de waarde van ontmoeting en gastvrijheid.

Veertigdagentijd 2026  

Kijk! 
Door Jezus’ ogen 

Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Kijk! Door 
Jezus’ ogen’. De Geest nodigt ons uit om in het spoor 
van Jezus te gaan en met nieuwe ogen te kijken naar 
mensen om ons heen én naar mensen ver weg, die 
hunkeren naar perspectief. Met ogen vol aandacht en 
liefde, die zien wat vaak over het hoofd wordt gezien.

Aandacht geven
De Veertigdagentijd is een tijd van vertraging en 
bezinning. Veertig dagen om pas op de plaats te maken, 
op weg naar Pasen. In de Ontmoetingskerk doen we dat 
dit jaar met het thema: “Kijk! Door Jezus’ ogen.”
Kijken doen we elke dag. We zien elkaar op zondag in de 
kerk, bij het koffiedrinken, of doordeweeks als de kerk 
open is en mensen zomaar even binnenlopen. 
Buiten groeten  we elkaar vluchtig of maken een praatje. 
Maar echt zien – dat is iets anders. Jezus keek anders 
dan wij vaak doen. Met aandacht, met bewogenheid, 
met liefde.
In de verhalen over Jezus zien we hoe Hij mensen ziet 
die anderen voorbijlopen. Hij ziet de zieke, de eenzame, 
degene die vastgelopen is. Hij kijkt niet eerst naar 
prestaties of tekortkomingen, maar naar de mens zelf. 
Zijn blik veroordeelt niet, maar opent ruimte. Ruimte om 
op adem te komen, om weer op te staan, om gezien te 
worden.
Door Jezus’ ogen kijken is iets wat we samen mogen 
oefenen, met aandacht voor wie gemakkelijk uit beeld 
raakt: mensen die vastzitten, letterlijk of figuurlijk, 
mensen die een helpende hand of een beetje 

aandacht nodig hebben, en mensen met een andere 
geloofsachtergrond. In hoe we elkaar ontvangen op 
zondag. In hoe we ruimte maken voor stilte én gesprek. 
In hoe we aandacht hebben voor wie er niet zijn, of voor 
wie juist elke dag even binnenloopt voor een kop koffie, 
een moment van rust of een luisterend oor.

Oefenen
Deze tijd nodigt ons uit om ons af te vragen: wie zien 
wij?
Zien we de ander echt — ook wie gevangen zit in 
omstandigheden, wie aan de rand staat of wie anders 
gelooft dan wij? Zien we wat iemand meedraagt, en de 
kleine signalen van verdriet of vreugde?
Door Jezus’ ogen kijken betekent dat we proberen 
onze eerste reactie even los te laten. Dat we luisteren 
zonder meteen te oordelen. Dat we oog hebben voor 
kwetsbaarheid, maar ook voor wat groeit en bloeit – 
soms onverwacht.
Het is geen eenvoudige oefening. Onze eigen blik zit 
ons vaak in de weg. Toch geloven we dat Gods Geest 
ons helpt om anders te leren kijken. Niet in één keer, 
maar stap voor stap. In kleine gebaren van aandacht, in 
omzien naar elkaar, in verbondenheid.
Misschien is dat wel de kern van deze Veertigdagentijd: 
dat de Ontmoetingskerk steeds meer een plek mag zijn 
waar mensen gezien worden, zoals Jezus mensen ziet.
Met mildheid. Met liefde. Met hoop.

KijK! Door Zijn ogen. 

Aswoensdag

Graag vier ik met U in de Ontmoetingskerk de 
Aswoensdag, zij het in sterk versoberde vorm. 
We gaan niet letterlijk met as in de weer.

Waar komt die dag eigenlijk vandaan?
Dat het een woensdag is heeft te maken met het aantal 
dagen dat je moet tellen - veertig - om tot Pasen te 
komen. Daar zou je weer een ander stukje over kunnen 
schrijven: over het getal ‘veertig’. Denk in ieder geval 
maar aan (of: léés!) de verhalen van het volk Israël dat in 
veertig jaar van Egypte door de woestijn naar het land 
vol belofte trok en aan Jezus die ‘ter voorbereiding’ 
op zijn weg-onder-de-mensen veertig dagen de 
eenzaamheid van de woestijn aandurfde.
Carnaval is geweest, nog één keer heb je het gewone 
leven van alledag tot in het kwadraat kunnen smaken en 
dan - dinsdagnacht 0.00 uur - begint de ‘vastentijd’ en 
is het Aswoensdag.

Nu weet u waarom het een woensdag is, maar waarom dan 
die as en waar komt die vandaan?
Ik vind dat altijd een erg mooi verhaal en het beste 
bewijs dat elk ritueel - ook al hebben wij protestanten 
het afgeschaft - zinvol is als het een mooi verhaal 
vertelt. Het gaat zo.
Die as wordt gemaakt van buxustakjes. Die worden - 
liefst in de dienst - in een grote bak geduldig verbrand 
en tot as geplet. Vervolgens (na afkoeling) krijgt iedere 
bezoeker van de voorganger met de duim een beetje as 
in de vorm van een kruisje op z’n voorhoofd getekend
met de woorden: ‘Gedenk mens dat je stof bent en dat 
je tot stof zult weerkeren’. Met die bezinning begint de 
periode van veertigdagen.

Maar dat is nog niet alles, want waar komen dan die 
buxustakjes vandaan?
Als het goed is: van thuis. Want: het jaar ervoor 
gekregen met …Palmpasen! Met die takjes (we 
bevestigen ze altijd op de Palmpasenstokken van de 
kinderen) zwaaien we Jezus toe als hij Jeruzalem 
binnenrijdt. Thuis werd op Palmzondag - in roomse 
gezinnen - zo’n takje achter de crucifix gestoken, als 
een welkom aan de Heer.
Maar de hele bezinning van de veertigdagentijd - 
geïntensiveerd in de stille week en de drie dagen 
van Pasen - draait om dat op en neer gaan van onze 
verwachtingen: de Heer is welkom in ons leven, en 
vervolgens ook weer niet. Hij is dood én hij leeft! Hij 
gaat onder in lijden én staat er uit (en tégen) op. En wij, 
met ons, leven maken die gang mee.

Terug naar Aswoensdag: dan haal je dat takje 
tevoorschijn. Het Christusbeeld aan de muur is ineens 
een paar weken ‘vreemd kaal’ en je ‘ juichtakje’ lever je 
in, het wordt verbrand en met de as daarvan word je 
getekend.
Bezin je daar maar eens op - denk daar maar eens over 
na: is zo niet ons leven? 
Zie daar: Aswoensdag.

ds. Niek Scholten

Op 18 februari is het Aswoensdag, het begin 

van de veertigdagen- of vastentijd. De tijd van 

voorbereiding op Pasen. Een intens te beleven tijd 

van bezinning en verdieping, van vereenvoudiging 

en stilstaan bij het lijden en de voorbereiding op het 

grootste feest van de kerk: het Paasfeest.

Vesper op Aswoensdag 
18 februari om 19.30 uur

Dit Avondgebed met zang, lezing, stilte
 en gebed duurt een goed half uur.

U bent van harte welkom.

Aswoensdag
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Veertigdagentijdkalender
Kijk! Door Jezus’ ogen. Dat is ook het thema van de 
veertigdagentijdkalender voor dit jaar.Dit thema sluit aan 
bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’.
Wanneer in de Bijbel wordt gesproken over de Heilige 
Geest, gaat het eigenlijk altijd om Jezus’ Geest. De Geest 
is degene die ons in het spoor van Jezus trekt en ons 
uitnodigt om dat spoor te volgen. De Geest leert ons 
kijken met nieuwe ogen: met aandacht,
bewogenheid en hoop.
In deze Veertigdagentijd verdiepen we ons daarom in 
belangrijke bijbelgedeeltes over Jezus. We staan stil bij 
zijn woorden en daden en laten ons door Hem bevragen. 
Hoe daagt Jezus ons uit om anders te kijken naar de 
wereld om ons heen? Naar de mensen die we ontmoeten, 
naar wat kwetsbaar is, naar wat soms verborgen blijft? En 
wat betekent dat voor ons leven van vandaag?
De veertigdagentijdkalender nodigt uit tot een moment 
van rust en bezinning, elke dag opnieuw. Met korte 
teksten, vragen en gebeden helpt de kalender om stap 
voor stap toe te leven naar Pasen.
Op zondag 8 en zondag 15 februari delen wij deze 
kalenders na de dienst aan u uit, zodat u tijdens de 
Veertigdagentijd met ons mee kunt lezen.
We wensen u een gezegende veertigdagentijd, waarin 
u zich mag laten verrassen door wat zichtbaar wordt 
wanneer we kijken door Jezus’ ogen.

Paasgroetenactie – 
Kijk! Door Jezus’ ogen
Ook dit jaar sturen gemeenteleden vanuit de 
Protestantse Kerk in Nederland paasgroetenkaarten 
aan gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. De 
afbeelding op de kaart is dit jaar gemaakt door een 
gedetineerde in de PI Nieuwegein. Het thema van de 
kaart is ‘De onvoorwaardelijke liefde van een moeder 
voor haar kind’. Zoals een moeder haar kind liefheeft en 
beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van ons. 
Uit liefde droeg Hij onze pijn, stierf Hij aan het kruis en 
overwon Hij de dood.
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 
Rond Pasen worden we uitgenodigd om te kijken door 
Jezus’ ogen: met aandacht voor mensen die vaak buiten 
beeld blijven. Mensen die, net als gedetineerden, soms 
nauwelijks contact hebben met de wereld buiten de 
muren.
Op zondag 22 februari, na de dienst, vragen wij u een 
kaart te schrijven voor een gedetineerde. We werken 
met dubbele kaarten. U schrijft één kaart met een 
bemoedigende groet. De tweede kaart blijft leeg; 
daarop plakt de diaconie een postzegel. Zo ontvangt 
de gedetineerde niet alleen een groet, maar krijgt hij of 
zij ook de mogelijkheid om zelf iemand een vriendelijke 
boodschap te sturen.
Voor gedetineerden betekent het ontvangen van 
post veel. Het is één van de weinige verbindingen 
met ‘buiten’. Een paasgroet laat zien: je wordt gezien. 
Ook al weet u niet wie uw kaart ontvangt, u mag erop 
vertrouwen dat een paar persoonlijke woorden veel 
kunnen betekenen. Het is altijd een feestelijk moment 
wanneer de kaarten rond Pasen in de gevangenissen 
worden uitgedeeld.

Een vrouwelijke gedetineerde verwoordde het zo:
“De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal 
niet en toch krijg ik deze kaart.”
Met een klein gebaar – een paar woorden op een 
kaart – oefenen we heel concreet om te kijken door 
Jezus’ ogen. Jezus zelf roept ons op om om te zien 
naar gevangenen. Met deze actie geven we daar samen 
gehoor aan.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden 
op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u mee willen doen. 
Hartelijk dank!

Zondag 22 februariZondagen 8 en 15 februari

Veranderdagen in de Veertigdagentijd
Ook dit jaar willen we tijdens de 
Veertigdagentijd graag met een 
aantal groepen gaan deenemen aan 
de veranderdagen. Stichting Present 
zal hiervoor een aantal projecten 
regelen. 

De volgende data zijn hiervoor 
gereserveerd:

Zaterdag 14 maart: praktische klus
Vrijdag    20 maart: sociale klus
Vrijdag    20 maart: praktische klus

Houdt u vast een moment vrij in 
uw agenda? U kunt u inschrijven op 
de intekenlijsten in de kerk. Voor 
vragen of reacties: Paulien Klaver, 
p.kloek@home.nl

De diaconie

Foto’s van twee praktische projecten en één sociaal project in de Veertigdagentijd 2025

zo  8  feb Jesaja 42:1-13

ma  9  feb Jesaja 42:14-25

di 10 feb Jesaja 43:1-1

wo 11 feb Jesaja 43:14-21

do 12 feb 1 Samuël 8:1-9

vr 13 feb 1 Samuël 8:10-22

za 14 feb 1 Samuël 9:1-10

zo 15 feb 1 Samuël 9:11-25

ma 16 feb 1 Samuël 9:26–10:16

di 17 feb Psalm 103

wo 18 feb     Aswoensdag Matteüs 6:1-18

do 19 feb Matteüs 6:19-34

vr 20 feb Matteüs 7:1-14

za 21 feb Matteüs 7:15–8:1

zo 22 feb     Invocabit Romeinen 5:1-11

ma 23 feb Romeinen 5:12-21

di 24 feb Romeinen 6:1-14

wo 25 feb Romeinen 6:15-23

do 26 feb 1 Samuël 10:17-27

vr 27 feb 1 Samuël 11:1-13

za 28 feb 1 Samuël 11:14–12:11

zo  1  mrt     Reminiscere 1 Samuël 12:12-25

ma  2  mrt 1 Samuël 13:1-15a

di  3  mrt 1 Samuël 13:15b–14:3

wo  4  mrt 1 Samuël 14:4-15

do  5  mrt 1 Samuël 14:16-23a

vr  6  mrt Psalm 25

za  7  mrt 1 Samuël 14:23b-35

zo  8  mrt     Oculi 1 Samuël 14:36-46

Alle Zeven Dagen
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Benefietmaaltijd  
“Zorg en Hoop voor Syrië”
Op 17 januari vond in de Ontmoetingskerk de 
benefietavond Zorg en hoop voor Syrië plaats. De 
belangstelling was groot: de ontmoetingsruimte 
was (meer dan) volledig gevuld en er moesten extra 
zitplaatsen worden gecreëerd. Dat maakte deze avond 
vanaf het begin bijzonder en hoopvol.
Tijdens de bijeenkomst gaf Jamil Khalaf een indruk-
wekkende presentatie over het werk van de Josephkerk 
in Damascus waarvoor de opbrengst van de avond 
bestemd is. 
Deze kerk ondersteunt mensen in nood, ongeacht 
hun religieuze of maatschappelijke achtergrond. Deze 
boodschap werd op bijzondere wijze versterkt door een 
liveverbinding met zuster Joseph Marie in Damascus.
Drie sprekers – de alawitische Meltem Halaceli, de 
islamitische Ahmad Jarwa en de christelijke Yasmin 
Haidar – deelden vervolgens hun eigen verhalen over 
zorg en hoop voor Syrië. Zij lieten zien hoe sterk bij 
veel Syriërs de wens leeft om, ondanks alles, samen te 
bouwen aan een gezamenlijke toekomst.
De avond werd muzikaal omlijst door de professionele 
muzikanten Göksel Yilmaz en Funda Yilmaz, die ons 
meevoerden door de culturele verscheidenheid van 
het land en haar bevolking. Ook hier werd een live-
verbinding gelegd met Damascus waar de Syrische 
muzikant Nabil Haidar op zijn luit voor ons speelde.

En natuurlijk konden de bezoekers genieten van 
heerlijke Syrische gerechten, bereid door Rima Najar en 
vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.
Na afloop ontvingen we veel hartverwarmende reacties. 
Bezoekers spraken over een bijzondere avond vol 
ontmoeting, hoop en verbondenheid. 
De volledige opbrengst (€ 2.475) gaat naar het werk van 
de vrijwilligers van de Josephkerk in Damascus, die zich 
inzetten voor de meest kwetsbaren. Ook uw gift is nog 
altijd welkom op IBAN NL52 TRIO 0198 3199 67 t.n.v. 
stichting VEDAN o.v.v. Syria’s Request.
Een avond die liet zien hoe veel kleur, geloof en 
verschillende mensen samen kunnen komen en een 
mooi schilderij kunnen vormen. 
Met speciale dank aan iedereen die op zijn eigen manier 
heeft bijgedragen aan het grote succes van deze avond.

Iftar in de Ontmoetingskerk
De Veertigdagentijd - vanouds de christelijke vastentijd 
- begint op Aswoensdag 18 februari. De islamitische 
vastenmaand Ramadan begint dit jaar precies één dag 
later op donderdag 19 februari.
In beide vastenperiodes gaat het om bezinning en 
omzien naar elkaar. Hoe mooi is het dan om dit jaar 
het vrijwel gelijktijdige begin van beide periodes 
te gebruiken voor een gezamenlijk bezinning en 
ontmoeting rond elkaars vastenperiodes. Dat doen we 
op de eerste zaterdag van beide periodes: 21 februari.

We doen dit in de vorm van een iftar - de maaltijd 
waarmee moslims tijdens de Ramadan dagelijks rond 
zonsondergang (op die dag 17,57 uur) de vasten breken. 
We doen dit in de Ontmoetingskerk en in samenwerking  
met stichting Ebru waarmee we de afgelopen jaren 
vaker ontmoetingsactiviteiten hebben georganiseerd, 
zoals Kunst van het Samenleven, een Ashoerafeest en 
ook al een eerdere iftar.
U kunt meedoen door u aan te melden via het e-mail-
adres kracht@pgenschede.nl of via de lijst in de kerk.

Alle vrij- en zaterdagen tussen 22 februari en 4 april

Oecumenische sobere maaltijd
We hopen u te zien op dinsdag 31 maart van 17.30 tot 
18.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Het is een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen zoals 
zoveel mensen in de Derde Wereld eten.
De maaltijd is gratis. Met het geld dat u uitspaart voor 
uw dagelijkse maaltijd kunt u het project steunen voor 

betere voorzieningen aan gehandicapte kinderen op 
de Filippijnen. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
rinavdhulst@kpnmail.nl
	      Namens de sobere maaltijdgroep:
	      Helgard van Kampen	 053-2307450
	      Els Kortman		  053-4325531

Dinsdag 31 maart

Terugblik

Zaterdag 21 februari

Nieuwe tentoonstelling in de 
Waterstaatskerk, Hengelo
‘Niet gezien’ is de nieuwe expositie, die vanaf zondag 
22 februari (opening om 12 uur) te beleven is in de 
Waterstaatskerk.

Hier worden elf staties, in potlood, getoond. Het is 
indrukwekkend hoe de joods-christelijke kunstenaar, 
Hans Gerversman, het lijden van Christus plaatst in 
onze tijd. Daarop sluiten hedendaagse schilderijen, 
keramiek, gedichten en teksten van mensen uit onze 
kerkgemeenschap aan, met eenzelfde intensiteit. 
Het geheel geeft stof tot nadenken: Bij welke statie 
past welke kunst? Zien we het thema daarin terug en 
hoe dan? We laten het graag aan de bezoeker over 
om verbanden te ontdekken. De tentoonstelling is te 
bezichtigen op alle vrij- en zaterdagen tussen 13-16 uur, 
tot en met Stille Zaterdag 4 april. De Waterstaatskerk is 
aan de Deldenerstraat 18, ingang op het kerkplein. Kom 
gerust binnen. 

Voor meer informatie: 
mieke.schotanus@waterstaatskerk-hengelo.nl Hans Geversman, Jezus voor Pilatus

Hongerdoek Ethiopië in de OGH
Een hongerdoek, ook wel vastengordijn genoemd, 
is een doek die in de veertigdagentijd kan worden 
opgehangen boven het priesterkoor, opdat het altaar 
en de crucifix aan het zicht van de gelovigen worden 
onttrokken.

In de komende 40 dagen tijd willen we in de OGH 
opnieuw dit hongerdoek uit 1978 gebruiken, Hangend 
voor het gordijn. Het doek heet de druivenpers.
Dit hongerdoek uit Ethiopië, - een land vol honger en 
geweld- werd geschilderd door Alemayehu Bizuneh, 
een in 1981 overleden vrijwel blinde Ethiopische 
kunstenaar.
Middels vijf Bijbelse motieven zoekt hij naar en 
antwoord op vragen van de lijdensgeschiedenis van de 
wereld en doet hij een oproep tot bekering, tot anders 
leven.
Het doek voert de kijker via tien taferelen spiraalsgewijze 
naar het midden.
Het vertrekpunt is het ‘twee luiktafereel’ Iinks boven:
het verhaal over Kaïn en Abe] (1), gevolgd door dat van 
Noach en de zondvloed (2-4) en Jezus ontmoeting met 
Zacheiis (5-8).
De twee volgende afbeeldingen hebben Jezus 
‘bevrijdende’ optreden (genezing van allerlei kwalen, 
(9) het wonder van de broodvermenigvuldiging, (10) tot 
onderwerp.

In het hart van het doek twee in elkaar gevlochten 
Bijbelse motieven: de lijdende dienstknecht (Jes. 52-53) 
en de druivenpers (Jes, 63).
De “rode draad” is het bloed van de lijdende Christus, 
dat zich vermengt met de uitgeperste druiven.
Het hongerdoek is ook het uitgangspunt van de 
vieringen in de veertigdagentijd in de OGH.

Namens de liturgiecommissie
Marian ten Thij

1 2 3 4

10 11 5

9 8 7 6
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Winnaarsconcert Pianocompetitie

Dit jaar vieren we met trots een 
belangrijke mijlpaal: 25 jaar sinds de 
oprichting van ons concours in 2001.
Dit unieke in Nederland evenement 
combineert educatieve, creatieve en 
sociale elementen en is uitermate 
aantrekkelijk zowel voor breed 
publiek, als professionals. 

Competitie
De deelnemers van 10 t/m 20 jaar, 
worden in twee ronden beoordeeld 
door een jury die bestaande uit 
gerenommeerde musici uit Italië, 
Duitsland, Portugal, Servië en 
Nederland. Daarnaast is er een 
persjury met kunstrecensenten van 
diverse vak- en dagbladen.
Het pianoconcours wordt 
georganiseerd door de Stichting 
International Piano Competition. 
Artistieke leiding Michail Markov.

Opening en voorrondes
Op donderdag 19 februari wordt het 
pianoconcours geopend door Ivan 
Petrović-Poljak (Kroatië) winnaar van 
het concours in Enschede in 2024. 
Dit gratis toegankelijk concert begint 
om 12.30 uur en vindt plaats in de 
Kleine Zaal van het Muziekcentrum.
Daar vinden van 22 tot 27 februari 
overdag (tussen 10,00 en 18.00 uur) 
ook de voorrondes plaats. 

Fysiek en online toegankelijk
Deze zijn gratis toegankelijk voor alle 
belangstellenden. Bezoekers kunnen 
vrij in- en uitlopen. In- en uitgang 
via het ArtEZ Conservatorium, Van 
Essengaarde 10.
Het Pianoconcours is via livestream 
te volgen vanaf zondag 22 februari 
op www.pianocompetition.com

Winnaarsconcert & prijsuitreiking
Op vrijdagavond 27 februari vinden het 

winnaarsconcert en de prijsuitreiking 

plaats in de Ontmoetingskerk.

Tarieven: € 15; jongeren tot 21 jaar: € 10; 

kinderen tot 12 jaar: gratis.

Reserveren: 06 10228805 of te koop 

bij de ingang van de kerk vóór aanvang 

concert.

Presentatie: Sylvia Heijnen

Van 21 t/m 27 februari 2026 wordt in het Muziekcentrum van 

Enschede The International Piano Competition for Young Musicians 

gehouden. Dit in de gehele wereld bekende concours, dat voor 

de dertiende keer gehouden wordt, heeft tot doel Nederlands 

pianotalent de mogelijkheid te bieden zich voor een internationale 

jury te meten met de wereldtop.

Vrijdag 27 februari start: 19.30 uur

U bent van harte welkom bij het Regio Concert van 
Kaliber in de Ontmoetingskerk! Tijdens dit concert laten 
leerlingen van Kaliber hun muzikale talenten horen. 
Daarnaast is er dit keer een bijzondere bijdrage van veel 
jongeren- en volwassenenkoren. Een gevarieerd en 
inspirerend programma dat u niet wilt missen!

Regioconcert Kaliber
Zaterdag 14 februari open: 18.45 uur start: 19.00 uur

Ouderenmiddag
Deze middag zal onze voorzitter Herma Simons ons 
vertellen over haar stad Utrecht. Aan de hand van 
beelden zal zij een lezing geven over de verbouwing van 
de Domtoren. Wilt u als nieuwkomer deze middag ook 
bezoeken bel dan met Herma Simons, telefoon 06-
11263235. Want iedereen is van harte welkom.

Met vriendelijke groet ,,Het Bestuur”

Woensdag 25 februari 14.30-16:30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Op 14 december 1940 werd de Engelse stad Coventry 
door een bombardement van de Duitse luchtmacht 
volledig vernietigd. Inclusief de middeleeuwse 
kathedraal. Vanuit de kathedraal klonk onmiddellijk 
een oproep tot vrede en verzoening. Een oproep 
die elke vrijdag weerklinkt vanuit honderden steden 
wereldwijd die door bombardementen of anderszins te 
lijden hebben gehad van oorlog en geweld. In Enschede 
klinkt dit gebed in oecumenisch verband vanuit het 
midden van de stad. U bent van harte welkom.
Locatie: de Wonne, Noorderhagen 25

Elke vrijdagmiddag 13.15-13.45 uur

Handwerken voor een goed doel
De handwerkgroep Draadkracht komt elke eerste 
en derde woensdag van de maand bij elkaar. Onder 
het genot van koffie, thee en gezellige gesprekken 
worden er mooie dingen gehaakt, gebreid en 
geborduurd voor babydekentjes en -mutsjes voor 
Ghana en kinderkleding voor Moldavië. Garen, brei- en 
haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig. Houdt u 
van handwerken en gezelligheid? Kom eens langs op 
een woensdagochtend.

Woensdagen 4 en 18 februari  10.30-12.00 uur

Noabermaaltijd
Elke eerste en derde woensdag van de maand is er 
een Noabermaaltijd. Voor die maaltijd kunt u zich 
vanaf de donderdag volgend op de vorige maaltijd 
aanmelden tot en met de maandagochtend vóór 
de betreffende maaltijd. Dat kan alleen telefonisch 
tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-4311568. U kunt 
niet meer dan 2 personen aanmelden. De inloop is 
om 17.30 uur en de maaltijd start om 17.45 uur.
Prijs: €3,-

Woensdagen 4 en 18 februari  17.30-19.00 uur

Netwerkcafé 18-40-jarigen
Elke derde vrijdag van de maand is er een netwerkcafé 
voor jongvolwassenen. Een uitgelezen moment om 
met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij 
te praten over wat je zoal tegen-komt en bezighoudt. 
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding 
gewenst via de app of per e-mail.
Ineke van der Meulen:  
inekevandermeulendejong@hotmail.com 
Jan Schaake: schaakejan@gmail.com

Vrijdag 20 februari  17.30-19.30 uur

Meditatief wandelen
We wandelen in het landgoed Christinalust.
Daar is een natuurbegraafplaats, zoals u weet.
Je kunt daar prachtig wandelen. Startpunt om 14.00 
uur vanaf de Zwartevennenweg. Verzamelen om 
13.30 uur bij de Ontmoetingskerk.
Samen wandelen in de schepping.
Wandelen in stilte om te kunnen luisteren.

Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, 
Albert Prins
Tel: 053 - 478 29 96
E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

Vrijdag 27 februari 14.00 uur

Gespreksgroep 50+
Inmiddels is de gespreksgroep 50+ van start 
gegaan. Er is een mooie en betrokken groep 
ontstaan, waarin ruimte is voor openheid en 
ontmoeting. We voeren goede en persoonlijke 
gesprekken over uiteenlopende onderwerpen en 
thema’s die ons bezighouden.
Elke zes weken komen we bij één van ons thuis 
samen om met elkaar in gesprek te gaan. Deze 
momenten van delen en luisteren worden als 
waardevol en verbindend ervaren.
Voor meer informatie kunt u een appje sturen naar 
Ingrid (0645208314)
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Uit de kerkenraad  
van 22 januari 2026
In de januari vergadering van de kerkenraad 
is de begroting 2026 van het College van 
Kerkrentmeesters besproken. Er is een verwacht 
negatief resultaat van ongeveer € 200,000. Daarvan 
is een eenmalige uitgave van ruim € 100.000 
begroot. Het structurele tekort is daarmee een kleine 
€ 100.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door o.a. 
vergrijzing, inflatie, en afnemende bijdragen aan 
Kerkbalans. Met de toezegging van het College dat 
er een meerjarenbegroting zal worden opgesteld 
waarbij inkomsten en uitgaven in balans zullen 
worden gebracht is de kerkenraad akkoord gegaan 
met deze begroting (zie vorige pagina).

Communicatiebeleid
Het nieuwe communicatiebeleid was het andere 
belangrijke agendapunt. Er lag een notitie over 
de toekomst van Kerk&Stad van de hand van Jan 
Schaake, een mailwisseling over de nieuwe website 
en Marieke Lieverdink gaf een toelichting over het 
gebruik en de toepassing van de kerkapp. 
De discussie spitste zich toe hoe het nieuw 
opgezette communicatiebeleid het beste kan 
worden uitgevoerd en hoe de vrijwilligers, die daar 
nu bij betrokken zijn, kunnen worden meegenomen 
in de nieuwe aanpak. De kerkenraad achtte het beter 
hiervoor een werkgroep in te stellen en heeft aldus 
besloten.

Andere punten
Op zondag 15 februari 2026 zal Harry Vergunst als 
diaken worden bevestigd; Fred van Dijk zal in deze 
dienst de gelofte afleggen als kerkrentmeester. 
Op woensdag 18 februari (Aswoensdag) zal er een 
vesperdienst worden gehouden, ds. Niek Scholten 
zal daarbij voorgaan.
Twee giften (€ 500 van de Stadsgidsen - zie vorige 
Kerk&Stad - en € 650 van de Politiekapel - zie 
foto hiernaast) zijn ontvangen ten gunste van de 
Naobermaaltijd.
Er is een afspraak bij de notaris voor de verkoop van 
de Apostel Thomaskerk.
Op Paasmorgen zal er een ontbijt worden gehouden 
waar de gehele gemeente welkom is.
De kerkenraad is uitgenodigd door het Generale 
College voor de Ambtsontheffing voor een 
hoorzitting op 19 februari. De kerkenraad zal door 
een delegatie worden vertegenwoordigd,

Namens de kerkenraad

Thonie van den Boomgaard
Scriba

Er blijven regelmatig kledingstukken achter in de kerk. 
U kunt uw verloren gewaande jassen, vesten, tassen, 
handschoenen e.d. tot zondag 15 februari ophalen. 
Alles wat dan nog niet is opgehaald, wordt afgevoerd.

Gevonden voorwerpen

Veilige
kerk
In een veilige kerk voelt iedereen zich veilig genoeg om 
onprettig gedrag bespreekbaar te maken. Dat zou niet 
gek, of spannend hoeven te zijn. Daar is bewustwording 
voor nodig, en we moeten het gewend zijn om er 
woorden aan te geven. Daar werken we momenteel 
aan. We formuleren hoe we met elkaar om willen gaan 
en gaan erover met elkaar in gesprek.
We willen graag een commissie van vier mensen die 
voor continuïteit kan zorgen om het onderwerp Veilige 
Kerk op de agenda te houden. Het hoeft niet veel tijd te 
kosten, er is al veel voorwerk gedaan. Het belangrijkste 
is dat alles wat voorbereid is nu uitgevoerd gaat worden. 
Wil je daaraan meewerken, of weet je iemand die daar 
heel geschikt voor is? Ik hoor het graag!

Meer informatie bij Marjet Deuten,
mdeuten@proton.me / 06-2397 2829

Actie Kerkbalans 2026
De Actie Kerkbalans 2026 is ten einde en daarmee wil 
ik mijn dank uitbrengen aan het kerkelijk bureau en 
al die vrijwilligers die de afgelopen weken veel werk 
hebben verzet. Ongeveer 80 vrijwilligers brachten 
enveloppen rond en haalden die na een week weer op. 
De bezoekadressen worden wel minder daar steeds 
meer leden overgaan op een automatische incasso (AI) 
en/of een periodieke schenkingsovereenkomst (PSO). 
Dit scheelt voor de ‘lopers’ veel werk en dat is ook nodig 
want de aanwas van nieuwe vrijwilligers laat nog steeds 
op zich wachten.
Het is bij het ter perse gaan van dit blad was het moeilijk 
om een voorlopige prognose los te laten op de Actie 
Kerkbalans, maar dat zal ik proberen rond half februari 
aan u allen kenbaar te maken (houd ook in de PGE-app 
het tabblad ‘Kerkbalans&amp;Financiën’ in de gaten!)
En mocht u uw toezegging nog niet hebben 
doorgegeven of heeft u uw toezeggingskaart op de één 
of andere manier nog thuis liggen, neem dan contact 
met mij op.

Pieter Kooi, kerkrentmeester PGE
p.kooi@pgenschede.nl Tel. 06-16474497

Opbrengsten en baten 

Opbrengst Kerkbalans begroot € 275.000 

Opbrengst verhuur, catering e.d. € 96.000 

Opbrengsten uit collecten, giften e.d. € 1.000 

Opbrengsten uit rente, dividenden e.d. € 35.000

Bijdrage kerkelijke organen € 48.000

TOTAAL baten € 455.000 

TEKORT € 218.000 

TOTAAL € 673.000 

Uitgaven en kosten

Pastoraal resp. diaconaal pastoraat  € 415.000 

Salarissen en vergoedingen € 68.000

Kosten gebouwen, energie, verzekering e.d. € 109.000

Overige kosten, inventaris, afschrijving e.d. € 16.000

Kerkelijke activiteiten als jeugdwerk, catechese e.d. € 8.000

Afdracht landelijke organen € 21.000

Kosten beheer, administratie, bankkosten e.d. € 36.000

TOTAAL lasten € 673.000 

Begroting 2026 
Protestantse Gemeente Enschede
In de vorige Kerk&Stad stond op de pagina’s over de 
Actie Kerkblans de voorlopige begroting voor 2026 
afgedrukt. Inmiddels is op de Kerkenraadsvergadering 
van 22 januari een gewijzigde begroting vastgesteld 
waarvan we voor de goede orde de vereenvoudigde 
versie hieronder afdrukken.

Vereenvoudigde gewijzigde begroting 2026 	

De volledige begroting ligt gedurende de maand februari 
ter inzage op het kerkelijk bureau.

Voorlopige eindstand  
Kerkbalans 2025
Situatie 31 december 2025

Nodig voor een sluitende begroting

Toezeggingen Kerkbalans 2025

Ontvangsten Kerkbalans 2025
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Jeugdkerk 
We hebben nu elke zondagochtend jeugdkerk (of een andere 
activiteit), behalve in de vakanties. Dat is makkelijk te onthouden!
Voor februari betekent het dat er jeugdkerk is op 1, 8 en 15 februari. 
In de voorjaarsvakantie heeft ook de jeugdkerk vrij, en daarna 
beginnen we weer op 8 maart. Om 10.00 uur in het jeugdhonk.
We gaan verder met de thema’s aan de hand van filmpjes, testjes, 
stellingen en discussievragen. De details zie je in de groepsapp, we 
zien je graag.
Via de kerk-app en de ouder-whatsapp-groep waren op 1 februari 
de ouders uitgenodigd in het jeugdhonk. We hebben na afloop 
van de dienst van gedachten gewisseld over wat we doen bij de 
jeugdkerk, welke plannen we hebben en wat de jongeren er zelf van 
vinden.

Groetjes van Harmen, Lisanne, Andries, Marjet

Kinderdienst
We zijn het nieuwe jaar vrolijk en vol enthousiasme gestart met de 
kinderen. Tijdens de bijeenkomsten doken we samen in de verhalen 
over de wonderen van Jezus. Zo kwamen we bijvoorbeeld bij de 
bruiloft in Kana, waar water ineens wijn werd. Mooie verhalen 
die tot de verbeelding spreken en waar de kinderen graag over 
meedachten en meepraten.
In februari gaan we verder met een nieuw avontuur: het 
40-dagenproject op weg naar Pasen. Het thema is ‘De weg van 
de hoop’. Samen gaan we stap voor stap op pad, met verhalen, 
creatieve momenten en gesprekken die uitnodigen om na te 
denken én te hopen. We hebben er zin in om deze weg samen te 
bewandelen! We hopen jullie te zien tijdens de kinderdienst.

Marieke Annemiek en Esther

Samen naar  
The Passion
‘Kom dichterbij’ is het thema van de 
zestiende editie van The Passion. Het 
paasverhaal is dit jaar te zien vanuit het 
Drentse dorp Dwingeloo. De boodschap 
‘Kom dichterbij’ sluit aan bij de onrustige 
tijd waarin we leven en bij de groeiende 
behoefte aan aandacht, nabijheid en 
verbinding.

Kom dichterbij
Juist in een tijd waarin polarisatie, sociale 
media en maatschappelijke spanningen 
mensen steeds vaker tegenover elkaar 
plaatsen, roept The Passion in 2026 op om 
de kloof te dichten en verbinding te zoeken 
met elkaar.  
Het eeuwenoude paasverhaal laat ook dit 
jaar zien hoe actueel de boodschap is: het 
verhaal gaat over mensen die elkaar verliezen 
en opnieuw vinden, over omstandigheden 
waarin nabijheid ontstaat, maar ook afstand 
en wat er gebeurt als je omziet naar elkaar of 
juist wegkijkt.

Kom mee!
Ook dit jaar gaan we met de jeugd weer live 
kijken, gelukkig is het dit jaar wat dichterbij!
We willen op Witte Donderdag 2 april 
rond 14.00 uur vertrekken vanaf de kerk 
en zijn rond middernacht weer terug. 
Het is altijd een gezellige boel, compleet 
met catering, de moppentrommel, kou 
kleumen, plaspauzes en op de terugweg de 
McDonald’s!

Meld je snel aan bij Renske, Carlijn, Eva, 
Marit, Allison, Meike of Jesse!

Overgenomen uit Binding, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Hengelo:
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Hendrik Jurrie Jan Santman
Op 13 december overleed Henk Santman in de leeftijd 
van 85 jaar. We gedenken hem als de lieve echtgenoot 
van Hannie, de trotse vader van Wilma en Henri, de 
geliefde opa van Joyce.
Henk was een hele stille man. Hij kon genieten van 
klein gezelschap En van de dingen die hij in alle rust 
voor anderen kon doen. Zo was hij bijvoorbeeld 35 jaar 
lang vrijwilliger bij de bandrecorderdienst in onze kerk. 
Daarnaast was Henk er ook lector.
Zo zijn er van die mensen die een heel stil karakter 
hebben. Je weet lang niet altijd wat er in ze omgaat, 
want daarover zeggen ze nooit zoveel. Maar hun 
aanwezigheid, hun liefde voor de mensen dicht om hen 
heen is er niet minder om. Zó eentje was Henk er.
Er is in de Bijbel een Psalm die dat omschrijft: ‘Niet trots 
is mijn hart, God, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek 
niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, 
ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.’
Na een niet bijster gelukkige jeugd ontmoette hij 
Hannie, met wie hij meer dan zestig jaar lang samen 
was en een gezin kon stichten.
De laatste jaren werd hij gekweld door de ziekte van 
alzheimer. Op de kaart stond dit zo: ‘Het verlies was 
er al voor het einde, de rouw al voordat het afscheid 
kwam. Toen die ellendige verwarring bezit van je 
gedachten nam. Wij voelden mee, je stil verdriet. Nu 
rouwen wij, doch treuren niet.’ Maar hij is door hen 
verzorgd, met veel toewijding en liefde.
In Usselo lazen we nog deze regels uit een Psalm: 
‘U gewijd zij stilte en lofzang, o God, die woont op 
de Sion. O, hoorder van gebeden, voor ú moet de 
sterveling treden; had het kwade macht over mij, 
gíj verzoént wat wij hebben misdreven. Gelukzalig 
die gij uitnodigt in uw hof te komen wonen’. Henks 
gedachtenis zij allen die hem missen tot een zegen!

ds. Niek Scholten

Henk de Jonge
Op zondag 14 december overleed Henk de Jonge in de 
leeftijd van 85 jaar. Zijn gezondheid was al een tijd lang 
zeer broos en regelmatig werd hij voor behandeling 
opgenomen in het ziekenhuis. In 2022 overleed zijn 
echtgenote Jenny, een groot verdriet in het leven van 
Henk. Een gitzwarte bladzijde in hun beider leven was 
de aanrijding, waarbij hun oudste dochter Carola van 9 
jaar omkwam en Jenny ernstig gewond raakte. Dat de 
veroorzaker van de aanrijding nooit spijt betuigde is altijd 
bij Henk blijven knagen.
Henk was een doener en een handelsman. Later 
ontwikkelde hij een passie voor fotografie, een passie die 
hij tijdens zijn werk bij Hollandse Signaal (nu Thales) ook 
professioneel kon inzetten als technisch fotograaf. Henk 
werd door zijn kinderen beschreven als een fijne vader 
en echte familieman en hij was dol op zijn kleinkinderen. 
Na zijn vroegpensioen onderhield hij trouw contacten 

met oud-collega’s met wie hij een fietsclub oprichtte.
Naarmate zijn gezondheid achteruit ging namen zijn 
zoon en dochter en hun partners, waar nodig, liefderijk 
de zorg voor Henk op zich. Op een dag werd ik vanuit 
het ziekenhuis gebeld omdat hij graag wilde praten met 
een dominee. Ik mocht hem in die laatste maanden van 
zijn leven begeleiden. Tijdens de afscheidsdienst op 22 
december in crematorium Usselo klonken woorden uit 
Psalm 37:5,de trouwtekst van Jenny en Henk: ”Leg je 
leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. Hij 
zal dit voor je doen: […]”. Wie verder leest ziet dat het hier 
gaat om recht en gerechtigheid. En juist daarin was Henk 
zo diep gekwetst door de houding van de man door wie 
hij en Jenny hun dochter moesten missen.
Moge Henk nu de rust hebben gevonden waarnaar hij 
verlangde en mogen zijn kinderen en hun partners, 
kleinkinderen en allen die hem na waren troost vinden in 
de vele warme herinneringen.

ds. Carla Borgers

Femmy Lutgendorff - Pals
Op 29 december overleed Femmy Lutgendorff - Pals in 
de leeftijd van 89 jaar. Sinds 5 jaar was ze weduwe van 
haar geliefde man Joop, die ze erg heeft gemist en met 
wie ze zich tegelijkertijd ook na zijn overlijden innig 
verbonden wist.
Ze ervoer veel steun van drie kinderen drie schoon-
kinderen in die tijd. Zelf heeft ze altijd gezegd: ‘Ik heb 
zés kinderen’, want ze maakte geen onderscheid. 
Unaniem gaven zij te kennend at Femmy zoveel liefde 
heeft gegeven in haar leven. Met veel begrip en ruimte 
voor iedereen. Zo was ook haar geloof: niet streng. 
‘God houdt van iedereen’, vond ze. Ze had een open 
mensbeeld. Op de kaart stond dan ook geschreven: 
‘Het verdriet om haar heengaan kan nooit zo groot zijn 
als de vreugde en liefde die zij ons geschonken heeft’, 
en ook: ‘als je in de harten van zovelen een plaatsje 
hebt gekregen dan is het leven rijk geweest’.
In de dienst in de Ontmoetingskerk lazen we uit 
Prediker 3, het ‘bekende’ gedeelte over dat ‘alles zijn 
tijd heeft’. We lazen het zó dat je bijvoorbeeld het ‘er is 
een tijd om te lachen’ en ‘er is een tijd om te rouwen’ 
niet tegen elkaar wég moet strepen , maar bij elkaar óp 
mag tellen. Het mag bij elkaar - naast elkaar bestaan. 
Want God - want de Liefde - houdt het bijéén.
Zó maak je het leven compleet als het heilzame geheel 
dat het is - door God gegeven!
‘Veur alns oonder ’n hemmel is der ne tied: ne tied um 
kort te scheuren en ne tied um an te neaien.’ In vroeger 
(Bijbelse) tijd was het scheuren van je kleren een teken 
van rouw. Maar daar moet het niet bij blijven: je moet 
diezelfde kleren ook weer een keer herstellen.
Met het ‘naaigereedschap’ dat Femmy ons heeft 
nagelaten - liefde en humor, vertrouwen en een warm 
hart - zullen we dat ‘herstelwerk’ aankunnen. Haar 
gedachtenis zij allen die haar missen tot een zegen!

ds. Niek Scholten

Femmy Peters-Blokzijl
Femmy werd op 10 september 1928 geboren in 
Hoogeveen. Daar groeide ze op en ontmoette ze 
op een zeker moment Henk Peters, die in Enschede 
woonde. Ze trouwden in 1950 en gingen wonen aan 
de Honesbrink. Er werden vier zoons en twee dochters 
geboren.
Henk was van huis uit hervormd en Femmy 
gereformeerd. Dat paste mooi bij elkaar in wat later de 
Samen-op-Weg Gemeente van Enschede-Zuid ging 
heten en die voor de kerkdiensten gebruik maakte 
van de Verrijzeniskerk en De Schalm. Toen ik in 2002 
verbonden werd aan deze wijkgemeente ontmoette ik 
een betrokken en meelevend echtpaar. Femmy voelde 
zich thuis bij de zg. Preekvoorbereidingsgroep, die 
op gezette tijden bij elkaar kwam om onder leiding 
van de wijkpredikant van gedachten te wisselen 
over het Bijbelgedeelte, dat de zondag daarop in 
de kerkdienst centraal zou staan. In de loop van de 
jaren was Femmy ruimer gaan denken dan ze in haar 
gereformeerde opvoeding had meegekregen. Henk 
had daar moeite mee en bleef zich vasthouden aan 
het oude en ertrouwde. Hij had er geen behoefte 
aan zich te verdiepen in de boeken die Femmy zo 
inspireerden. Na verloop van tijd kregen hun kinderen 
partners en werden er kleinkinderen en nog later 
achterkleinkinderen geboren. Femmy en Henk genoten 
daar buitengewoon van.
Het huis aan de Honesbrink werd hen te groot en de 
zorg van Femmy voor Henk teveel. Ze verhuisden 
naar de Grote Bueren, nabij de Posten. Daar overleed 
Henk in 2015. Femmy probeerde de draad van haar 
leven zo goed mogelijk op te pakken en genoot van 
de aandacht, zorg en toewijding van hen die haar lief 
waren. Twee jaar geleden moest ze haar intrek nemen 
in de Erve Leppink. Ze had daar grote moeite mee. Op 
30 december is ze overleden in de leeftijd van 97 jaar. 
Op 8 januari gaven we met veel goede herinneringen 
en in dankbaarheid haar lichaam uit handen en 
vertrouwden we haar toe aan God.

ds. Richard Vissinga

Martha Goorhuis – van 
Groenenbergh
Op 4 januari 2026 is overleden Martha Goorhuis – 
van Groenenbergh op de leeftijd van 82 jaar. Ze werd 
geboren in Winschoten in een gezin met 7 meisjes. 
Daar waren twee tweelingen bij. Martha was de 
jongste.
Haar vader verhuisde naar Enschede in verband met 
de textiel. In Enschede ontmoette ze ook haar man. 
Verdrietig was dat die overleed in 1995. Samen kregen 
ze drie kinderen, twee meisjes en één jongen. Haar 
zoon overleed plotseling in 1995, wat haar diep raakte. 
Martha heeft vijf kleinkinderen.
Ze woonde graag in Zuid. Daar had ze haar contacten. 

Ze was altijd kerkelijk betrokken. Ze bezocht er ook 
vaak de diensten in de Posten. Toen ze ging verhuizen 
naar de Floraparkstraat (Liberein) merkte hoezeer 
ze Zuid miste. Toen haar gezondheid achteruit ging 
werd ze opgenomen in Liberein aan de Boulevard. 
Ze kon toen niet meer lopen en zat altijd in een 
rolstoel. De laatste keer dat ik haar zag was bij het 
ouderenkerstfeest. Toen had ze zuurstof nodig.
Martha had een vast geloof. God is er. God is er en Hij 
is liefde. Bij de dienst in kleine kring in het Crematorium 
luisterden we naar “eens als de bazuinen klinken” 
en “wat de toekomst brengen moge”. Martha is de 
eeuwigheid in gegaan. Daar kunnen wij als mensen van 
de tijd niet bij. Maar God is daar. Dat is wel zeker.

Wijtze Ekker.

Aleida Horsman - Op den Dries
Op 16 januari overleed Ida Horsman - op den Dries 
in de leeftijd van 96 jaar. We gedenken haar als 
echtgenote van Albert Jan, die in augustus 2022 
overleed. Samen hadden ze vier kinderen, met wie ze 
een heel goede band had.
Ida kwam uit een groot gezin van negen kinderen. Ze 
was het 8 e kind en het 2 e meisje. Wat heel bijzonder 
is: ze schreef zélf een lang verhaal met foto’s over haar 
jeugd in de crisis- en oorlogstijd, die ze heel bewust 
meemaakte. Veel verhalen over een tijd totaal anders 
dan de onze, van zowel armoede en soberheid als 
ook een indrukwekkend doorzettingsvermogen en 
vreugde. Zelf schrijft ze: ‘Er dreven niet altijd donkere 
wolken over ons heen, er was ook veel zonneschijn.’
Na de oorlog brak een periode van opbouw aan, 
maar het gezin verloor in die tijd door een ongeluk 
op zijn werk de vader van het gezin. Je kan alleen 
maar bewondering hebben voor de saamhorigheid en 
kracht van moeder en kinderen om er het beste van te 
maken. én tegelijkertijd gastvrij te blijven: in de tijd van 
woningnood werden kamers vertimmerd om nóg weer 
een jong stel onderdak te verlenen.
Het is een warmte die ze in haar eigen leven heeft 
voortgezet. Dát was de achtergrond van Ida voor haar 
eigen gezin van man, vrouw, vier eigen kinderen en 
één pleegkind. Een fijn gezinsleven, typisch voor de 
jaren zestig, uniek door wie zij was. Er zijn teveel goede 
herinneringen om op te noemen.
In de dienst in de kerk van Usselo zongen we door 
haar geliefde liederen en lazen uit de Bergrede de 
zaligsprekingen: Jezus’ liefdevolle blik naar mensen die 
het in het leven niet vanzelfsprekend getroffen hebben, 
een blik als een omhelzing die mensen verwelkomt 
in het leven. Ze heeft het zelf zo ervaren én ook in 
praktijk gebracht. En toen hete rop aankwam waren de 
kinderen er voor haar. Haar gedachtenis zij ons allen 
tot een zegen!

ds. Niek Scholten
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Collectedoelen  
in februari

Noodhulp Soedan
In april 2023 brak een burgeroorlog 
uit in Soedan. Een vergeten ramp. 
Volgens de VN de grootste ter 
wereld. Meer dan 10 miljoen 
Soedanezen zijn op de vlucht in 
eigen land en 4 miljoen zijn naar 
het buitenland gevlucht. Via haar 
internationale kerkelijke netwerk 
biedt Kerk in Actie hulp aan 
Soedanese vluchtelingen. In Soedan 
zelf krijgen vluchtelingen schoon 
drinkwater. Ieder gezin krijgt een 
jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. 
Er worden wc’s geplaatst en plekken 
om je handen te wassen. In buurland 
Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen 
via de Lutherse Wereldfederatie 
drinkwater, wc’s, kleding, 
keukengerei, zeep, wasmiddel 
en geld voor voedsel. U kunt dit 
project via Kerk in Actie steunen. 
o.v.v. “Collecte 8 februari Noodhulp 
Soedan”.

Muziekfonds
Muziek is een belangrijk onderdeel 
van de liturgie. Natuurlijk is er altijd 
de gemeentezang, en die kost 
gelukkig niets. Maar die moet wel 
worden begeleid. De instrumenten 
die daarvoor worden gebruikt in 
onze kerk - de vleugel en de orgels - 
moeten regelmatig worden gestemd 
en onderhouden. Dit onderhoud 
wordt bekostigd uit het muziekfonds. 
Met name voor het hoofdorgel 
is nog steeds veel geld nodig. 

Daarom wordt hier vanochtend voor 
gecollecteerd. 
o.v.v. “Collecte 15 februari 
Muziekfonds”.

Binnenlands diaconaat - Omzien naar 
gevangenen in Nederland 
Ieder jaar komen er in Nederland 
ruim 33.000 mensen in de 
gevangenis terecht voor een korte 
of langere gevangenisstraf. Jezus 
vraagt ons om barmhartig naar 
hen om te zien en niet te oordelen. 
Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)
gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te 
werken aan herstel. Kerk in Actie 
ondersteunt diverse organisatie die 
omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar die hen 
ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij. U kunt dit werk 
steunen door uw gift in de collecte. 
o.v.v. “Collecte 22 februari 
Binnenlands diaconaat – 
gevangenen”.

Oecumenisch Citypastoraat
Het Citypastoraat is al jarenlang 
een “huiskamer van de buurt”, een 
plek in de binnenstad van Enschede 
voor iedereen die wil praten over 
zijn leven, zorgen, plezier, of wat 
haar /hem maar bezig houdt. Je 
kunt er altijd binnenlopen, voor 
een kopje koffie of thee, zomaar 
een praatje, of een goed gesprek. 

Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig 
om de bezoekers te ontvangen, 
en de professionele pastorale 
ondersteuning wordt verzorgd 
door ds. Carla Borgers. Dat er veel 
behoefte is aan zo’n plek blijkt wel 
uit de grote bezoekersaantallen. De 
collecte van vandaag is bestemd voor 
het Citypastoraat. 
o.v.v. “Collecte 1 maart Citypastoraat”

Werelddiaconaat Egypte - Een 
betere toekomst voor meisjes in 
achterstandswijken
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte 
groeien op in onveilige omstandig-
heden, zonder toekomstperspectief. 
Ze kunnen vaak niet naar school, 
krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege 
huwelijken. Met het You are 
Beautiful-project ondersteunt Kerk in 
Actie meisjes in Caïro en omgeving. 
Ze krijgen onderwijs, medische 
zorg en bescherming, terwijl hun 
ouders leren over de rechten en 
mogelijkheden van hun dochters. 
Zo krijgen meisjes de kans om hun 
zelfvertrouwen te versterken en hun 
toekomst te veranderen. U kunt dit 
werk steunen door uw gift. 
o.v.v. “Collecte 8 maart 
Werelddiaconaat Egypte”

Collectebijdrage 
via de kerkapp
Vanaf het begin van dit kalenderjaar 
kunnen we onze collectes ook 
geven via onze kerk-app.
Dit kan onder het kopje “geven”.
Dit is een extra optie naast het al 
langer bij ons in gebruik zijnde Givt, 
de mandjes of bankoverschrijving.

Hoe werkt het?
U kunt bij het kopje “geven” elke 
week een gift doen aan de collecte 
van die week.
Als u hier gebruik van wilt maken, 
is het aan te raden om uw saldo in 
de app voor een langere periode 
op te waarderen en dan kunt u 
wekelijks vanuit de app geld geven 
aan de collecte. U betaalt dan 
alleen transactiekosten bij het 
opwaarderen van uw saldo en niet 
elke keer bij het geven van uw gift 
tijdens de collecte. Elke zondag 
staat de collecte van de betreffende 
week open.

Indien u geen gebruik maakt van de 
app, wordt de bankoverschrijving 
makkelijk gemaakt door een QR 
code die geprojecteerd wordt 
tijdens de kerkdienst.

Mocht u vragen hebben horen wij 
het graag.

penningmeesters van de diaconie en 
van het college van kerkrentmeesters
Arnout Koelewijn en Peter Veneman

We vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te 

geven via GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor 

een diaconaal doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk. 

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt 

storten: NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Enschede. Graag de datum en/of het doel van de betreffende 

collecte erbij vermelden. 

Zondag 8 maart

Zondag 22 februari

Zondag 15 februari

Zondag 1 maart

Zondag 8 februari

 7  dec Bloemendienst €   829,36

14 dec Kledingbank €   994,15

20 dec KIKA  
(bij Kerstmusical)

€   432,37

21 dec Landelijk 
Jeugdwerk

€   513,90

24 en 
25 dec

Samen tegen 
Armoede

€ 3252,60

28 dec Eigen kerken-
werk

€   755,60

  Collecteopbrengsten  
  december
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Collecte Kerk-app

Meld u aan voor de diaconiegroep in de kerk-app en blijf op de hoogte
Bent u al lid van onze kerk-app? Dan 
heeft u misschien al gezien dat u 
zich kunt aanmelden voor meerdere 
groepen om op de hoogte te 
blijven van activiteiten binnen onze 
gemeente.
Wist u dat de diaconie ook een eigen 
groep heeft? In deze groep delen 
wij acties, updates en bijvoorbeeld 
collectefilmpjes. Zo krijgt u 
achtergrondinformatie en nieuws 
waar wij graag meer over vertellen.
Het is heel eenvoudig om u aan 
te melden en het helpt ons om 
zoveel mogelijk gemeenteleden te 
bereiken. 
Meld u dus gerust aan bij de 
diaconiegroep en blijf verbonden 
met alles wat er speelt in onze 
gemeente.

Samen houden we elkaar 
geïnformeerd en betrokken!



OGH, Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek Broekheurnering 1050

Zondag   8  februari 10.00 uur pastor F. Beuger

Zondag  15 februari 10.00 uur pastor S. Schomaker

Aswoensdag 18 februari 18.00 uur pastor F. Beuger

Zondag  22 februari 10.00 uur pastor M. Wiskerke

Zondag   1  maart 10.00 uur pastor G. Slüter

Zondag   8  maart 10.00 uur pastor F. Beuger

Usselo Haaksbergerstraat 815

Zondag   8  februari 10.00 uur drs. L.W. Ekker

Zondag  15 februari 10.00 uur ds. H. Cohen Stuart - Fens

Zondag  22 februari 10.00 uur ds. W. Heeren

Zondag   1  maart 10.00 uur ds. W. Heeren

Zondag   8  maart 10.00 uur drs. J. Jonk (Laren)

Kapel Lonneker Dorpsstraat 44

Zondag   8  februari 10.00 uur ds. H. Kroeskop

Zondag  15 februari 10.00 uur ds. E. de Bruin

Zondag  22 februari 10.00 uur mw. C. Braam

Zondag   1  maart 10.00 uur dhr. P. van der Meulen

Zondag   8  maart 10.00 uur ds. H.J. Elzenga

Bethelkerk J.H. Boschstraat 28

Zondag   8  februari 10.00 uur ds. F. Buitink (Heino)

Zondag  15 februari 10.00 uur ds. J. Mudde (NGK Enschede)

Zondag  22 februari 10.00 uur ds. G. Brandorff (Hardenberg)

Zondag   1  maart 10.00 uur ds. G. Schreuders (Wierden)

Zondag   8  maart 10.00 uur ds. H. Overdijk

International Christian Fellowship Prinseschool, Prinsestraat 10

Zondag   8  februari 10.30 uur J. van der Horsti Table of the Lord

Zondag  15 februari 10.30 uur L.T. Raju

Zondag  22 februari 10.30 uur L. Gatimu Table of the Lord

Zondag   1  maart 10.30 uur J. van der Horst

Zondag   8  maart 10.30 uur G. Downes Table of the Lord

Overige Diensten

Zondag 15 februari 16.00 uur

Duo Essentia
Duo Essentia brengt muziek 

die raakt, troost en verblijdt. 

Marjan Vleeming (sopraan) 

en pianiste Astrid Aalders 

staan samen aan het roer 

van Popkoor Liberation en 

presenteren met dit concert 

voor het eerst hun nieuwe 

duo. Ze zingen en spelen bij 

huwelijken, kerkdiensten, 

uitvaarten en concerten, 

altijd met aandacht voor het 

moment en de mensen om 

wie het gaat. De naam zegt 

het al: Essentia staat voor 

muziek vanuit de kern van 

het leven. Met zang en piano 

creëren zij een ervaring die 

bijblijft, of het nu een intiem 

afscheid of een feestelijk 

concert is.

Kapel uit Liefde, 

Dorpsstraat 44 Lonneker
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Diensten overige gemeentenOverige gemeentes

Kerkbalans 2026
We zijn vanaf 10 januari 

weer op pad geweest om u 

de kerkbalansformulier te 

brengen en hopen dat u het 

niet vergeet om het on de 

bijgevoegde envelop op te 

sturen.

De bijdrage is nodig voor 

behoud van de gemeente en 

erediensten. We danken u 

alvast voor uw bijdrage.

De gemeente heeft twee 

mooie donaties mogen 

ontvangen. Waarvoor onze 

hartelijke dank.

Bloemen 
De bloemengroet vanuit de 

Kapel is op 21 december 

gegaan naar mevr. G.J. 

Kleefman - ten Berge, op 

24 december naar dhr. E. 

Heutink, op 28 december 

naar mevr. A. Purmer - Jagt, 

op 4 januari naar dhr. A.M. 

van Rhee, op 11 januari naar 

mevr. G. Woldering - Jagt en 

op 18 januari naar mevr. G. 

Klinkhamer - Eising.  

Wintermiddag 
De Wintermiddag wordt 

gehouden op vrijdag 13 

februari. Uitgenodigd zijn het 

duo Maya en Niek “de Blauwe 

kom“, Zij vertellen verhalen 

en gedichten, afgewisseld 

met muziek op dwarsfluit 

door Edith. Het thema is  “de 

Vier Seizoenen”. De middag 

begint om 14.00 uur en 

aan het eind van de middag 

tegen 17.15 uur is er een 

stamppotbuffet. U kunt zich 

opgeven bij de diaconie.

Van harte welkom allemaal!

Protestantse Gemeente Lonneker
Dorpsstraat 44, 7524 CJ Lonneker, www.kapeluitliefdelonneker.nl

Nieuwe predikanten in de ring
Niet alleen aan de Protestantse Gemeente Enschede 
wordt dit voorjaar een nieuwe predikant verbonden, 
ook elders in de Ring Enschede gebeurt dit en 
dan ook nog eens in onze (bijna-)buurgemeenten 
Glanerbrug, Losser en Haaksbergen-Buurse.

Glanerbrug en Losser
Na het afscheid van ds. Hans 

Kroeskop en ds. Hennie 

Marsman van de Protestantse 

Gemeenten Glanerbrug 

resp. Losser hebben beide 

gemeenten besloten samen 

één of meer predikanten te 

zoeken voor de ontstane 

vacatures. En met succes. 

Op zondag 8 februari zal 

in de Protestantse kerk te 

Glanerbrug ds. Gerlof van 

Rheenen bevestigd worden 

voor 0,25 fte bij elk van 

beide gemeenten (in totaal 

dus voor 0,5 fte. De nieuwe 

predikant was de afgelopen 

zeven jaar voor 0,5 fte als 

predikant verbonden aan de 

Stinskerk te Zwolle.

Naast ds. Van Rheenen zal 

ds. Janneke Bekhof voor 0,4 

fte (eveneens half-om-half) 

als predikant voor structurele 

hulpdiensten werkzaam zijn 

bij beide gemeenten. De 

afgelopen periode was zij 

reeds consulent in beide 

vacante gemeenten en ook in 

Enschede is zij als voormalig 

studentenpredikant, 

geestelijk verzorger in 

“de Eschpoort” en als 

gastvoorganger in de 

Ontmoetingskerk geen 

onbekende.

Haaksbergen-Buurse
Drie weken later, op zondag 

1 maart, zal ds. Wim de Jong 

bevestigd worden als 

predikant van Haaksbergen-

Buurse. Daarmee vult hij 

de vacature die is ontstaan 

door het vertrek anderhalf 

jaar geleden van ds. Job 

Stein naar de Protestantse 

Gemeente Wijhe.

Ds. De Jong vertrok drie-en-

een-half jaar geleden van de 

Protestantse Gemeente

Goor (waar sinds afgelopen 

zomer ds. Henk Binnekamp 

werkzaam is) naar die van 

Deventer. Hij keert dit 

voorjaar dus weer terug 

naar Twente als college van 

ds. Wiebke Heeren die voor 

de helft predikant te Usselo 

en voor de andere helft 

predikant te Haaksbergen is.



Ontmoetingskerk Varviksingel / hoek dr. Joh. Wagenaarstraat

Zondag   8  februari 10.00 uur ds. K. van der Kamp (classispredikant Overijssel-Flevoland)

Zondag  15 februari 10.00 uur ds. N.G. Scholten bevestiging diaken / gelofte kerkrentmeester

Aswoensdag 18 februari 19.30 uur ds. N.G. Scholten vesper, zie pagina 7

Zondag  22 februari 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag   1  maart 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag   8  maart 10.00 uur ds. N.G. Scholten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk zijn fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via pgenschede.nl

Diensten Ontmoetingskerk

Liberein locatie Eschpoort Boulevard 1945 505

Zondag   8  februari 18.00 uur pastor E. Roelink

Zondag  15 februari 18.00 uur J. van de Beek

Zondag  22 februari 18.00 uur pastor W. Rekveld

Zondag   1  maart 18.00 uur ds. J. Bekhof

Zondag   8  maart 18.00 uur pastor E. Roelink

Tafeltjevier , ‘t Bouwhuis Welnaweg 100

Zondag  15 februari 10.30 uur geestelijk verzorger I. Kamphuis

Zondag   1  maart 10.30 uur geestelijk verzorger A. Thönelt

Livio Enschede locatie De Cromhoff Bleekhofstraat 300

Donderdag  19 februari 16.00 uur ds. A.J. Mol

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl

Een mooie uitvaart 
voor elk budget

Kerkdiensten


