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Colofon
Concept en realisatie:
MORE®, Almelo 
more.nl

E-mail:
redactiekerkenstad@pgenschede.nl

Website:
pgenschede.nl/kerkenstad

Oproep voor adverteerders:
Kerkelijk Bureau,
053 - 431 44 64
info@pgenschede.nl

Communicatie:
H. Mannak, J. Schaake

Fotografie:
A. Van der Veer

Betrokkenen:
J. De Jongh, J. Schaake, Jeugdkerk, 
K. Droogendijk, N. Scholten, 
Kerkrentmeesters

Correspondentieadres:
Kerkelijk bureau Protestantse 
Gemeente Enschede,
Varviksingel 139  
7512 EK Enschede
053 - 431 44 64

Drukwerk:
Drukkerij Van Barneveld,
Denekamp

Kijk!  
Laat je verrassen  
door het werk van 
Gods Geest.

Voor het nieuwe jaar heeft  
onze landelijke kerk gekozen  
voor bovenstaand thema. 

Ik vind dat een mooi thema.
Want het vraagt van ons om naar  
de positieve dingen te kijken.
Niet naar negatieve.

En ook niet naar grote zaken  
die het nieuws halen.
Want de Geest is als de wind,  
onzichtbaar.

Maar ze zet wel wat in beweging. 
Aan gemeenschapszin en naastenliefde.
Kijk maar eens goed om je heen.

Verwonder je!
Zie je het al?
Zou mooi zijn!

Kopij komende 
nummers
In februari zal een compact nummer 
van Kerk&Stad verschijnen met alleen 
kerkelijke informatie. Kopijsluiting: 
a.s. woensdag 21 januari.
In maart verschijnt het volgende 
complete nummer van Kerk&Stad. 
Kopijsluiting daarvoor is a.s. 
woensdag 11 februari.

Stuur je kopij als bijlage per e-mail:  
redactiekerkenstad@pgenschede.nl

Alvast bedankt voor je bijdrage!
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Kerkkompas
Adressen, contact en praktische info Protestantse Gemeente Enschede

Ontmoetingskerk
De vieringen van de Protestantse 
Gemeente Enschede vinden plaats 
in de Ontmoetingskerk.
Adres: Varviksingel / hoek 
dr. Joh. Wagenaarstraat 6 
7541 JX Enschede
Telefoon: 053 - 431 15 68
Website: pgenschede.nl
Ontmoetingsruimte: dagelijks 
geopend 10.00 – 12.00 uur
Stiltecentrum: dagelijks geopend 
10.00 – 16.00 uur

Kerkelijk Bureau:
Voor het aanvragen van huwelijks-
bevestiging (10 weken van te voren), 
verhuizingen en vragen m.b.t. 
Kerkbalans.
Adres: Varviksingel 139 
7512 EK Enschede
Telefoon: 053 - 431 44 64
E-mail: info@pgenschede.nl
Openingstijden:  
ma t/m do, 9.00 - 13.30 uur. 

Kostersteam
Gerry Ophuis-Gruppen,  
06 - 40 59 86 12  
gerryophuis@gmail.com
Verhuur
Harry Vergunst, 06 - 33 60 73 67  
harryvergunst@gmail.com

Predikanten
Ds. Niek Scholten
Bachlaan 6
7522 HA Enschede
06 - 42 74 10 22
ngscholten@planet.nl
Maandag vrije dag.

Ds. J.D. Zuurmond
De Braakweg 100
7524 PH Enschede
053 - 435 93 34
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Ds. Carla J.M. Borgers
Predikant voor structurele 
hulpdiensten
06 - 51 07 39 96
carla.borgers@gmail.com

Kerkrentmeesters
Secretaris: J. Sijtsma
Kerkenraad
Scriba: Thonie van den Boomgaard, 
ak@pgenschede.nl
Diaconie
Scriba: Arend Arensman, 
aarensman52@gmail.com
Spullendienst
Petra Lagewaard,  
plagewaard@icloud.com
Vertrouwenspersonen
Mark Floors,
markfloors@hotmail.com
M.H.A. Voordijk,
m.h.voordijk@gcoosterpoort.nl
Vervoersdienst
Elly Meerburg, 06 - 40 75 52 76,
vandenzel@home.nl
Bloemen en Kaart
Lucie van de Worp, 06 - 28 82 21 99
geldworp@outlook.com
Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl
Kindernevendienst
kindernevendienst@pgenschede.nl
Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl
Zondagsbrief
Kopij insturen donderdag voor 20.00u 
naar zondagsbrief@pgenschede.nl
Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Enschede
•	 Algemeen: NL52 RABO 0373 7192 64
•	 Kerkbijdrage / Kerkbalans: NL30 RABO 0373 7192 72
•	 Collectemunten: NL38 ABNA 0592 2183 41
•	 Kerk & Stad: NL93 RABO 0373 7193 02
•	 Solidariteitskas: NL08 RABO 0373 7192 80
•	 Collecten: NL77 RABO 0373 7192 99

T.n.v.: Protestantse Gemeente Enschede

Bankrekeningen Diaconie
NL26 ABNA 0455 2531 50
NL23 RABO 0373 7371 49
NL66 ABNA 0554 4765 92

Dringend een dominee nodig?
Huisbezoek gewenst van 
iemand van de kerk voor u zelf 
of voor iemand anders? 

Bel 06 - 38 68 32 82 of mail 
pastoraatpge@gmail.com

Opbrengst collecte  
Samen tegen armoede
Landelijke huis-aan-huiscollecte 
Kerk in Actie

In november was de landelijke huis-aan-
huiscollecte van Kerk in Actie, die dit jaar 
werd ondersteund door onze diaconie met 
een diaconale actie. Het goede doel was 
Samen tegen armoede in Nederland. Vanuit 
onze gemeente zijn 14 collectanten langs 
de deuren gegaan met een collectebus. 
De diaconale actie in de Ontmoetingskerk 
heeft €280,- opgeleverd, en de collectanten 
hebben samen €1.425,- aan contanten en 
€1.303,- aan digitale bijdragen opgehaald. 
In totaal was de opbrengst in Enschede dus 
meer dan €3.000,-! Een geweldig resultaat. 

Met de opbrengst ondersteunt Kerk in 
Actie initiatieven in Nederland die armoede 
bestrijden, zoals Schuldhulpmaatje en 
schoolontbijten. Heel hartelijk dank voor  
uw bijdrage! 

Marjet Deuten, Collectecoördinator 
Enschede voor Kerk in Actie

Benefietavond “Zorg en Hoop voor Syrië”
in de Ontmoetingskerk 
Op zaterdag 17 januari organiseren de diaconie van de 
Ontmoetingskerk en Vrouwen voor Vrede onder de titel  
“Zorg en hoop voor Syrië” een benefietmaaltijd voor Syrië.

Al vóór het recente sektarische geweld tegen minderheden 
in Syrië was het leven daar uiterst zwaar, als gevolg van de 
lange oorlog en de verwoestende gevolgen van de dictatuur 
van Assad. Een volk dat zo lang en zo hard heeft gestreden 
voor vrijheid zal niet toestaan dat het land ten onder gaat aan 
sektarisme. De zorgen en uitdagingen zijn op dit moment groter 
dan ooit, maar ook de hoop leeft voort. Dáár leggen wij deze 
avond de nadruk op. Wij willen onze broeders en zusters in Syrië 
bijstaan en hun verhalen van pijn én hoop laten horen. Tijdens 
deze avond zal Yasmin Haidar ons via livestream verbinden met 
haar contacten in Syrië. Daarnaast worden er heerlijke Syrische 
gerechten bereid, is er muziek en is er ruimte voor waardevolle 
verhalen van en over andere religieuze gemeenschappen 
in Syrië. De volledige opbrengst van deze avond gaat naar 
het goede werk van de vrijwilligersgroep van de Josephkerk 
in Damascus, die zich actief inzet voor de meest kwetsbare 
mensen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Aanmelden: tot 13 januari via kracht@pgenschede.nl of via de 
intekenlijsten in de kerk. Er zijn 80 zitplaatsen en vol is vol. Dus 
meld u zich vooral tijdig aan.
Bijdrage: €15,- p.p. Betalen kan via Stichting VEDAN, rekeningnr 
NL52TRIO0198319967, o.v.v. Maaltijd 17 januari. Betaling ter 
plaatse is ook mogelijk.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch bijdragen?  
Dat wordt ook zeer gewaardeerd. Dan kunt u ook doneren via 
bovenstaande bankrekening.

Inzamelingsactie producten voor de Voedselbank
Op 7 en 14 december is een inzameling gehouden voor de 
Voedselbank. Deze actie heeft in totaal 34 Vul-mij-dozen 
opgeleverd. Een fantastisch resultaat. Hiervoor willen wij 
alle gevers heel hartelijk bedanken.

Namens de Voedselbank Bart en Meta Bax.

Stadsgidsen steunen 
Noabermaaltijd
U heeft ze vast wel eens door de 
binnenstad zien lopen met hun felgroene 
jasjes en een tiental toeristen in hun 
kielzog: de stadsgidsen.

Bezoekers maar ook inwoners van 
Enschede kunnen tegen een geringe 
vergoeding een rondleiding krijgen met 
uitleg over de geschiedenis die achter 
verschillende gebouwen in de binnenstad 
schuilgaat. Van die vergoedingen worden de 
onkosten betaald en het geld dat overblijft 
wordt elk jaar geschonken 
aan een aantal goede 
doelen. Op dinsdag 
16 december kwamen 
twee stadsgidsen in 
hun groene jasjes de 
Ontmoetingskerk 
binnenlopen. Met een 
cheque van €500,- voor 
de Noabermaaltijd van 
de Ontmoetingskerk.

Diaconie

Zaterdag 17 januari open: 17:30 uur start: 18:00 uur
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Na ruim negen maanden zijn de bouwhekken 

naast de Ontmoetingskerk verdwenen, evenals 

de vele bedrijfsauto’s van hoofdaannemer Trebbe 

en de vele onderaannemers die al die tijd de 

parkeerplaats achter de kerk vulden. Tien jaar na 

de vernieuwbouw van ons kerkgebouw, is ook 

het uitvaartcentrum naast de kerk een – zelfs nog 

ingrijpender – gedaantewisseling ondergaan. 

Op zondag 11 januari zijn we als naaste buur 

uitgenodigd het resultaat na de kerkdienst te 

komen aanschouwen. Over de achtergronden 

van de hele vernieuwbouw sprak de redactie met 

de voorzitter van Stichting Varvik Uitvaartzorg, 

Jacqueline Beimers.

Onze plek naast  
de kerk is  
belangrijk voor ons

“Het begon met onze wens zonnepanelen op het dak 
aan te brengen,” zo begint Jacqueline het verhaal. 
Maar terwijl we met het oog daarop al problemen 
met de dakconstructie tegenkwamen, bleek ook 
het luchtbehandelingssysteem te wensen over te 
laten. En onze medewerkers, drie uitvaartleiders 
en vijf verzorgers, wezen ons op tal van andere 
onvolkomenheden in het gebouw. In de halve eeuw dat 
het uitvaartcentrum inmiddels naast de kerk staat, zijn 
er steeds interne en externe verbouwingen geweest 
waardoor met name de dienstruimtes hokkerig en 
onlogisch ingedeeld is geworden.

Verduurzaming en toekomstbestendigheid vormden 
de aanleiding en belangrijkste drijfveer, maar het 
probleem van de indeling kwam daar zeker nog bij 
als reden om voor een drastische oplossing te kiezen. 
Het gebouw werd, op de blinde achtermuur en de 
als laatste aangebouwde kantoorruimtes na, tot op 
de fundamenten afgebroken en vervolgens vanaf die 
fundamenten weer geheel opnieuw opgebouwd. 
Voor de duur van de verbouwing werd een tijdelijk 
uitvaartcentrum met alle benodigde faciliteiten ingericht 
in het voormalige pand van drukkerij Meinema aan de 
Broekheurnerweg.

Was het niet handiger om überhaupt ergens anders nieuw te 
bouwen in plaats van te moeten investeren in een tijdelijk 
onderkomen en twee keer te verhuizen?
Dat zou je misschien denken, maar het hergebruik van 
de fundamenten is ook belangrijk. Bovendien zitten we 
nu mooi centraal terwijl een heel nieuwe locatie ergens 
aan de rand van de bebouwde kom terechtgekomen 
zou zijn. Maar ook is het belangrijk voor ons dat we 
direct naast de kerk zitten. We zijn al meer dan 50 jaar 
goede buren van elkaar en werken intensief en over het 
algemeen prettig met elkaar samen.

Voor de meeste uitvaarten en condoleances heb je 
aan een aula en ontvangstruimte voor 50 mensen ruim 
voldoende. Maar elk jaar komt het wel eens voor dat je 
veel meer ruimte nodig hebt. Voor de uitvaart maar ook 
voor een condoleance, of voor een koffietafel. Bij die 
koffietafels gaat het al lang niet meer uitsluitend om een 
kop koffie en een plakje cake. Dat zijn soms uitgebreide 
brood- of zelfs warme maaltijden of aangeklede borrels. 
En dan is het heel fijn om direct naast de Ontmoetingskerk 
te zitten met alle faciliteiten van dien. We hebben – ook 
vanuit de gedeelde geschiedenis – zowel op bestuurlijk 
als op uitvoerend niveau een uitstekende werkrelatie. We 
kennen elkaar en hebben aan een half woord genoeg.

Maar afgelopen voorjaar benadrukte je in Huis aan Huis nog 
dat het zo vervelend was dat mensen jullie juist veel te sterk 
met de kerk associeerden?
Dat is ook zo. Het komt regelmatig voor dat ik mensen 
spreek die zeggen: “Ja Varvik. Maar ik ben niet kerkelijk 
betrokken, dus dan kan ik niet meer bij jullie terecht.” 
Dat is een groot misverstand. We zijn in 1828 – over 
twee jaar vieren we ons 200-jarig bestaan! – als 
Hervormde uitvaartstichting opgericht, maar al die 
tussenliggende jaren werden ook uitvaarten van buiten- 
of anderskerkelijken door ons verzorgd. Het is nooit zo 
geweest dat je daarvoor lid van de kerk moest zijn, maar 
juist omdat we pal naast de kerk zitten leeft dat idee 
wel bij veel mensen. Ten onrechte dus, maar naast alle 
genoemde voordelen is dat dus wel een nadeel.

Aan de andere kant mogen we dan ook wel benadrukken 
dat onze uitvaartleiders en verzorgers vertrouwd zijn met 
praktijken rond kerkelijke uitvaarten. 

Hoe kom je nou op het idee om in het bestuur van een 
uitvaartonderneming te gaan zitten?
Tsja, ik ben gewoon gevraagd. Aanvankelijk enkel als 
bestuurslid. Ik kom uit de gezondheidszorg en heb 
aan het eind van mijn docentenopleiding een scriptie 
geschreven over gezondheidszorg aan terminale 
patiënten. Die laatste levensfase van mensen heeft dus 
altijd wel mijn belangstelling gehad. En anders dan je 
misschien zou verwachten, komt het bij verjaardagen en 
dergelijke vaak tot heel mooie gesprekken als je verteld 
hebt dat je bij een uitvaartonderneming bent betrokken. 
Iedereen heeft daar namelijk wel een ervaring mee, bij 
een overleden familielid, vriend of collega. Dus je hebt 
eigenlijk heel snel een heel mooi intiem gesprek met 
iemand die je soms niet of nauwelijks kent.

En dan zit je eenmaal in het bestuur, komt de 
voorzittersfunctie vrij en rol je daar min of meer vanzelf 
in. Ik ben nu acht jaar voorzitter en eigenlijk staat die hele 
periode in het teken van de verbouwing die nu feitelijk 
is afgerond. Vanaf de eerste gedachten daarover, tot de 
oplevering en opening van het nieuwe uitvaartcentrum. 
Half januari zullen we terug verhuizen van het tijdelijke 
onderkomen aan de Broekheurnerweg naar onze 
oude vertrouwde plek naast de kerk. Voor het zover is, 
laten we het gebouw graag zien aan de kerkgangers 
van de Ontmoetingskerk die negen maanden tegen 
bouwhekken en een overvolle parkeerplaats aan hebben 
moeten kijken. En later in het voorjaar houden we een 
keer een open dag voor de rest van Enschede.
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10 vragen 
aan Klaske
01	�Zou je jezelf kort willen 

voorstellen?

Ik ben Klaske Droogendijk, 42 jaar, 
getrouwd met Harmen Droogendijk 
en moeder van vier kinderen.

02	�Hoe is het om met een 
groot gezin te leven?

In ons huis is het zelden stil. 
Er is altijd wel iemand die iets 
wil vertellen, hulp nodig heeft 
met huiswerk of gewoon even 
gezelligheid bij ons thuis zoekt.

03	�Wat betekent het 
moederschap voor jou?

Het moederschap vraagt veel, maar 
het geeft me nog meer terug. Mijn 
kinderen leren mij elke dag wat 
geduld is, wat liefde betekent en 
hoe belangrijk het is om er écht 
voor elkaar te zijn.

04	�Wat doe je  
naast je gezin?

Ik werk op het Zone.college. Sinds 
drie jaar mag ik daar aan verschillende 
klassen biologielessen geven.

05	�Wat vind je belangrijk in je 
werk als docent?

Ik zie dagelijks hoe kinderen 
groeien, soms met vallen en 
opstaan. Ik probeer een veilige 
en warme omgeving voor hen 
te creëren. Soms is een glimlach 
genoeg, soms een gesprek, en soms 
gewoon even naast iemand staan.

06	�Wat geloof jij dat echt verschil 
maakt voor kinderen?

Aandacht en oprechte interesse 
kunnen een groot verschil maken, 
zeker voor kinderen die dat niet 
vanzelfsprekend ervaren.

07	�Wat doe je binnen de 
Ontmoetingskerk?

Ik ben actief als diaconaal 
medewerker.

08	�Wat raakt je  
in dat werk?

Dat werk raakt mij diep, omdat het 
gaat over omzien naar elkaar. Voor 
mij is diaconie geen taak op papier, 
maar een manier om mijn geloof in 
de praktijk te brengen.

09	�Hoe geef je daar  
invulling aan?

Het gaat om luisteren, nabij 
zijn en doen wat binnen mijn 
mogelijkheden ligt.

10	�Wat drijft jou in  
alles wat je doet?

Wat ik doe, voelt voor mij heel 
gewoon. Ik wil er simpelweg zijn voor 
anderen. Of dat nu thuis is, op school 
of in de kerk. Ik geloof dat kleine 
daden van liefde en aandacht samen 
iets groots kunnen betekenen.

Top 2000 viering:  
‘Hoop & Licht’ 
Ook dit jaar organiseren 
de Protestantse 
Gemeenten van Borne, 
Enschede, Glanerbrug 
en Losser een Top 2000 
Viering. Tijdens deze 
dienst klinken bekende nummers uit de Top 2000, live 
gespeeld door de Top2000Band. Het thema is ‘Hoop 
en Licht’, met muziek van onder meer Suzan & Freek 
(Lichtje Branden), Coldplay (Fix You) en Douwe Bob (This 
World Is Our Home). Voorgangers ds. Hans Kroeskop 
en ds. Johan Meijer geven samen met collega’s korte 
toelichtingen. Tijdens de dienst is er de gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken rondom de wereldbol die 
tijdens elke Top 2000 viering centraal staat. Het belooft 
een muzikale en inspirerende dienst te worden, waarbij 
we jullie van harte willen uitnodigen om dit met ons 
mee te komen vieren. We hopen jullie te zien in ons  
Top 2000-café.
Locatie: Prot. kerk Glanerbrug, Gronausestraat 1200

Wintermiddag in Lonneker 
Op vrijdag 13 februari wordt de Wintermiddag 
gehouden. Een gezellige middag voor alle 
gemeenteleden. We hebben uitgenodigd het duo Maya 
en Niek. “De Blauwe Kom” Zij vertellen ons verhalen 
en gedichten afgewisseld met muziek op dwarsfluit. 
Het thema is: “De vier seizoenen“. De middag begint 
om 14.00 uur en aan eind van de middag is er een 
stamppotbuffet. Hartelijk welkom allemaal.
Locatie: Kapel uit Liefde, Dorpsstraat 44 te Lonneker

Vrijdag 13 februari 14.00 uur

Zondag 1 februari 2026Zondag 1 februari 2026

De TOP2000 viering is een middag vol inspirerende live muziek
voor iedereen - kerkelijk of niet. Kom genieten van de mooiste
nummers uit de TOP2000.

HoopHoop
TOP2000 VIERINGTOP2000 VIERING

Inloop vanaf 15:00 uur, start van de viering 15:30 uur
Protestantse kerk Glanerbrug, Gronausestraat 1200

LichtLicht&&

www.facebook.com/Top2000EnschedeGlanerbrugLosser

kerkdienstgemist.nl > Protestantse gemeente Glanerbrug

Protestantse Gemeenten Borne, Enschede, Glanerbrug en Losser.

Uit de kerkenraad  
van december 2025
Op verzoek van de visitatiecommissie is de 
decembervergadering eerder gehouden dan 
gepland om een toelichting te kunnen geven op de 
bevindingen over de losmaking. Dat de vergadering 
eerder werd gehouden had te maken met de 
vergadering van de classis die op 12 december 
vergaderde. Voordat de classis een besluit kan 
nemen, moeten eerst de predikant en kerkenraad 
zijn ingelicht. Het besluit van de classis wordt 
doorgestuurd naar de synode die de uiteindelijke 
beslissing neemt. Omdat het om personen gaat 
is een dergelijk visitatierapport niet openbaar 
en is daarom ook niet aan kerkenraadsleden ter 
hand gesteld. De visitatiecommissie heeft de 
aanbevelingen en conclusies alleen toegelicht. Een 
uitgebreide toelichting op de procedure is op een 
apart vel bij dit blad gevoegd.

De financiële zaken van zowel de diaconie als van 
de kerkrentmeesters zijn besproken. De jaarrekening 
2024 en begroting 2026 van de diaconie vertoonden 
geen opvallende zaken en zijn door de kerkenraad 
vastgesteld.

De jaarrekening 2024 van kerkrentmeesters liet een 
tekort zien van €14.000,-. Afgezet tegen een tekort 
van €150.000,- van de begroting viel dit mee. Dit 
verschil is veroorzaakt door de lagere kosten van 
predikanten. De kerkenraad is akkoord gegaan met 
deze jaarrekening.

De begroting van 2026 kon nog niet worden 
vastgesteld, omdat er nog een meerjarenbegroting 
moest worden opgesteld. Dit zal in de januari 
vergadering worden behandeld, waarbij ook het 
budget voor het jeugdwerk aan de orde zal komen.

De introductie van de kerk-app is weliswaar geslaagd 
maar er kunnen nog meer leden bij. De discussie 
over de frequentie van het kerkblad “Kerk & Stad” 
is uitgesteld. Het januarinummer zal nog als losse 
editie verschijnen.

Op 25 januari vindt een oecumenische viering plaats 
die geleid zal worden door ds. Johan Meijer. Dat 
doet hij dan in zijn rol als gastpredikant. Op 15 maart 
wordt zijn intrededienst gehouden, die op de 
gewone tijd van 10:00 uur zal beginnen. 

Namens de kerkenraad

Thonie van den Boomgaard
Scriba

Een uur cultuur: 
RebayDuo bij ZOMIAC in Lonneker 
Peter Hutten en Leo van Rutte vormen 
samen het RebayDuo, een duo met klarinet 
en gitaar. De naam van het Rebayduo is een 
eerbetoon aan de componist Ferdinand 
Rebay (1880-1953). Hij was een van de 
eerste en tevens belangrijkste componisten 
die originele composities voor klarinet 
en gitaar geschreven heeft. Naast het bespelen van de 
moderne klarinet en gitaar, speelt het RebayDuo ook 
op de barokinstrumenten sopraan-chalumeau en een 
barokgitaar. Tijdens het ZOMIAC concert zullen er naast 
Barok ook Spaanse en moderne klanken te horen zijn. 
Kortom u wordt getrakteerd op een veelzijdig “uur cultuur!”
Locatie: Kapel uit Liefde, Dorpsstraat 44 te Lonneker

Zondag 18 januari open: 15.30 uur start: 16.00 uur

Zondag 1 februari open: 15.00 uur start: 15.30 uur
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https://www.rebayduo.com/peter-hutten
https://www.rebayduo.com/leo-van-rutte
https://www.rebayduo.com/klarinetten
https://www.rebayduo.com/gitaren


Wie kent niet het prachtige lied Amazing 

Grace? We zongen het met overgave met 

zo’n 300 studenten van de Universiteit 

Twente in de Lasonderkerk. Ik mocht daar 

in de Kerstpreek iets over vertellen.

Amazing  
Grace

We lazen over het meisje Maria dat helemaal amazed is 
als een engel haar komt vertellen dat ze zwanger is - ze 
had amper een ‘vriendje’. En dan ook nog zwanger van 
het nieuwe begin dat God in een mensenkind met de 
mensen in deze wereld wil maken. Altijd goed om aan 
het begin van een nieuw jaar bij stil te staan - en niet 
alleen met Kerst. 

Vanuit een zeker pessimisme: ‘het wordt toch niks’ 
(vroeger zeiden we: schuldgevoel, ‘we zijn het niet 
waard’), kun je amazed staan dat er in het leven tóch 
vaak een nieuw begin mogelijk is. In het verhaal heet dat 
grace - genade, dus. 

En zo kom je bij het lied  
Amazing Grace. 

Ik geef onmiddellijk toe dat ik eigenlijk alleen maar de 
eerste regel kende: Amazing Grace, how sweet the 
sound. Over wat voor sound gaat dat? Het is een sound, 
dicht de dichter, that saved a wretch like me.

Die dichter is John Newton, die precies 300 jaar geleden 
werd geboren. Hij werkte aanvankelijk in de slavenhandel. 
En hij voelde zich schuldig. Aanvankelijk níet meteen over 
die slavenhandel, zoals wij dat vandaag de dag doen. Bij 
hem kwam dát pas later. Hij begon zich te schamen over 
zijn gedrag onder de mensen. Naar alle waarschijnlijkheid 
ging dat over drank of losbandigheid, een potje scrabble, 
vloeken - van die dingen die in de toenmalige vroom-
christelijke samenleving niet ‘mochten’. 

De theoloog Francis Spufford schreef daarover: Zijn 
schuldgevoel zou hem, toen het eenmaal was ontwaakt, 
niet meer loslaten. Het gaf hem langzaam maar zeker 
een donker, maar scherp zelfinzicht. Het veranderde 
hem, totdat hij de duistere kanten van zijn dagelijks 
handelen niet meer kon verdragen, óók de slavenhandel 
opgaf en zijn leven eindigde als boetvaardige bestrijder 
van deze praktijken. 

Het ‘wrak’ dat hij was werd door het verwonderende geluid 
van Gods genade - Amazing Grace - gered. Sommigen 
zeggen dat deze ervaring sterk werd gevoed door een 
verschrikkelijk storm die hij in die tijd op zee meemaakte. 

Het schijnt dat hij op het idee kwam na het bestuderen 
van een Bijbelverhaal over koning David. Deze koning 
is de lievelingskoning van de Bijbel. Dat wil niet zeggen 
dat hij zo braaf en keurig was. Hij beging de nodige 
misstappen. Maar hij was iemand die dan ook oprecht 
berouw kon hebben en zijn fouten erkende. 

Het verhaal dat Newton trof, gaat zo. Op een dag bedenkt 
de koning dat hij zélf in een mooi, duur, paleis woont. 
Maar God (d.w.z. zijn heilige ark) verblijft nog steeds in de 
tent, waarmee Hij met Israël meereisde van slavernij (!) 
naar de vrijheid van het wonen in het veelbelovende land. 

Maar wat is het antwoord van God? ‘Sluit me niet op’, 
zegt Hij vanuit zijn ‘tent’, via de stem van de profeet 
Nathan. ‘Ik hoef geen huis. Ik wil beweeglijk blijven, 
vrede ‘is een weg, geen pas op de plaats’. ‘Laat mij vrij 
om te wonen waar Ik dat wil. In een woord. Een verhaal. 
Een stem. In een mens van vlees bloed. In een hart. In 
een baarmoeder. In een kind. In een menselijk bestaan. In 
verdriet en vreugde. In een volk. Een gemeenschap.  
In het licht van een kaars’.

tekst: ds. Niek Scholten, predikant Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Enschede

En dan eindigt God: ‘Ik bouw voor jóu een huis, David’. 
‘Maar ik héb al een huis, een paleis zelfs’, antwoordt 
David. ‘Dat is niet wat ik bedoel’, zegt God, ‘ik bedoel 
een thuis voor jou en je volk. Dat je koning voor ze 
bent zoals een herder voor zijn schapen herder is - ik 
hoef je er toch niet aan te herinneren dat ik je dáárvoor 
ooit vanachter je schapen vandaan heb gehaald? Jij zal 
dat zijn. En jouw zoon en hun zonen. En we zullen het 
noemen: Huis van David’.

David is amazed dat uitgerekend hij, met zíjn verleden, 
dit antwoord krijgt. Het is méér dan hij verwachtte. 
Hij mag dan niet een letterlijk huis voor God bouwen, 
maar dit is eigenlijk veel groter! Zó’n ervaring herkende 
Newton als Amazing Grace.

Het kan over ieder mens gaan. En ook over een 
samenleving.

Na de zoveelste dodelijke schietpartij op een school in 
de VS, jaren geleden, begon president Obama op de 
rouwplechtigheid plotseling Amazing Grace te zingen. 
Eerst aarzelde het publiek. Maar toen zong iedereen 
met hem mee. Omdat je diep kunt weten dat de 
Amazing Grace onze wereld kan verwonderen. En door 
verwondering kan genezen.

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl

Een mooie uitvaart 
voor elk budget
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Stil & Storm



Kom zoals je bent Iedereen heeft een verhaal. In deze serie laten we de gezichten zien van onze gemeenschap  

vertrouwd en verrassend, open en oprecht. Een warme uitnodiging om elkaar écht te zien.
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Op 10 januari a.s. gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het overkoepelende 

thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We staan dit 

jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die erbij 

betrokken zijn. Wat is het geschenk van de lokale kerk voor u? 

Wat is het geschenk  
van de kerk voor u? 

Tijdens Actie Kerkbalans krijgen alle leden van onze 
gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
financiële bijdrage. In de week van 12 januari kunt u een 
brief of e-mail verwachten. In de week van 19 januari 
wordt de brief weer bij u opgehaald. Als u digitaal 
meedoet, zou u dan zo snel mogelijk uw toezegging 
willen doorgeven? We hopen dat we ook dit jaar weer 
op u mogen rekenen! Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. En 
daar moeten we vandaag op anticiperen om morgen 
nog die kerkelijke gemeenschap te kunnen zijn die we 
voor ogen hebben. 

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de 
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en sinds 2018, 
de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen 
plaatselijke kerk.

Waarom Kerkbalans?
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het 
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en 
missionaire en maatschappelijke projecten kosten 
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De Actie 
Kerkbalans 2026 wordt gehouden van zaterdag 
10 januari tot zaterdag 24 januari! Geef jij om je kerk? 
Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn 
en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen. De 
Protestantse Gemeente Enschede, PGE, werkt vanuit de 
Ontmoetingskerk. Een plek waar mensen van betekenis 
willen zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg. Een 
plek waar je inspiratie kunt vinden en verbondenheid. 
Waar iedereen meetelt. Samen zetten we ons daar 
enthousiast voor in. Met elkaar van betekenis zijn  
voor de mensen om ons heen en voor de stad.  
Met verschillende diaconale projecten of de diverse 
ontmoetingsbijeenkomsten.

Als u via een eerdere Actie Kerkbalans te kennen hebt 
gegeven dat u door middel van een AI (Automatische 
Incasso) of PSO (Periodieke Schenkingsovereenkomst) 
uw bijdrage geeft, dan bent u in december al benaderd.

Omdat een PSO (=een 5-jarige overeenkomst) aardig 
belastingvoordeel kan opleveren vragen we van leden 
die hierin geïnteresseerd zijn c.q. hieraan mee willen 
doen zich met het kerkelijke bureau in verbinding te 
stellen, deze hebben de nodige info en formulieren om u 
verder te helpen. (info@pgenschede.nl of 053-4314464)

De Kerkrentmeesters
Wat cijfers uit de Protestantse Gemeente Enschede 
De laatste jaren zijn er twee trends te herkennen, 
namelijk ten eerste dat het aantal bijdragende leden 
daalt en ten tweede dat de gemiddelde bijdrage stijgt, 
maar minder dan het Consumenten prijs index (CPI). Het 
CPI bepaalt o.a. de stijging van de traktementen van de 
predikanten en geeft ook een indicatie hoeveel energie 
en koffie stijgen.

Gezien de gestegen kosten voor de instandhouding en 
ontwikkeling van onze Gemeente zou het mooi zijn als 
we een ‘trendbreuk’ zouden kunnen realiseren en in 
2026 een hogere stijging hebben dan de CPI! 

Tevens valt het op dat veel bijdragende leden geen 
optimaal gebruik maken van fiscale mogelijkheden. Er 
zijn circa 50 leden die hun kerkelijke bijdrage vastgelegd 
hebben in een periodieke schenkingsovereenkomst. 
In deze overeenkomst legt u vast welke bijdrage u 
ten minste wilt doen voor de komende jaren, en bij 
uw belastingaangifte mag u dan de gehele gift in 
aftrek nemen. Dit in tegenstelling tot wanneer u geen 
overeenkomst heeft, dan is er sprake van een drempel 
waardoor het eerste deel van uw gift niet aftrekbaar 
is. De besparing die het u kan opleveren kan tot circa 
30% van uw gift zijn. Voor vragen over deze periodieke 
schenkingsovereenkomst of voor het opstellen kunt u 
zich wenden tot de kerkrentmeesters. 

Omdat Enschede een grote studentenpopulatie 
telt zijn we ook op dat gebied actief. Met het 
academiepastoraat richten we ons op studenten 
op de UT, bij Saxion en Artez. Als Ontmoetingskerk 
zetten we onze deuren open naar de wereld van 
techniek en wetenschap. Daarnaast participeren we 
in het Oecumenisch Citypastoraat, een plek in de 
binnenstad waar iedereen die wil kan praten over zijn 
leven, zorgen, plezier en al het andere wat haar/hem 
bezighoudt. Een huiskamer van de stad. Een soortgelijke 
functie vervult het ‘Huis van verhalen’, ontstaan uit het 
pastoraat na de vuurwerkramp, in de wijk Roombeek. 
Daarnaast voelen we ons verbonden met de voedsel- 
en kledingbank, twee van de vele bondgenoten uit 
onze stad. We zijn bijzonder verheugd dat we in 2025 
twee nieuwe predikanten voor onze gemeente hebben 
kunnen beroepen. Ook positief is dat we een cantor 
hebben kunnen aantrekken die zijn muzikale kunnen al 
heeft laten zien. We hebben een nieuwe website, nieuw 
vormgegeven Kerk&Stad en zelfs nu een eigen app. Er 
zijn veel positieve ontwikkelingen in onze gemeente. 
Ook in het komende jaar zetten we ons weer in om 
activiteiten te organiseren die mensen inspireren en onze 
gemeenschap versterken. Wij doen dat door een gastvrije 
‘open kerk’ te zijn voor alle bewoners van Enschede. 
Bijvoorbeeld met de dagelijkse openstelling van onze 
kerk en een kopje koffie voor bezoekers. Met al deze 
acties willen we uitvoering geven aan het begrip “Omzien 
naar elkaar”. Dat geldt ook voor onze eigen gemeente.

We rekenen op u!
We zien als kerkrentmeesters door al deze ontwikkelingen 
de toekomst positief tegemoet. Waar het moet en kan 
houden we de uitgaven binnen de perken. De stijgende 
kosten van salarissen en traktementen door de inflatie, 
vanaf 2021 ca. 20% kunnen we alleen opvangen als 
de inkomsten meestijgen. Wellicht behoort u tot de 
groep gemeenteleden waarvan het salaris of pensioen 
meegestegen is en heeft u ruimte uw bijdrage aan de 
Aktie Kerkbalans mee te laten stijgen. We hopen dat u uw 
toezegging ook dit jaar weer wilt doen, waar mogelijk 
verhoogd, zodat wij ook komend jaar, en in de toekomst, 
kunnen blijven investeren in onze kerkelijke gemeente.

Jaar 2022 2023 2024 2025

Aantal leden 1232 1181 1098 1033

Kerkbalans €290.050 €274.354 €264.300 €254.100

Gemiddelde 
bijdrage €235 €232 €240 €245

CPI* 10% 3,8% 3,3% n.n.b.

* Consumenten prijs index

Opbrengsten en baten 

Opbrengst Kerkbalans begroot € 245.000 

Opbrengst verhuur, catering e.d. € 66.000 

Opbrengsten uit collecten, giften e.d. € 46.000 

Opbrengsten uit rente, dividenden e.d. € 10.000

Bijdrage kerkelijke organen € 54.300

TOTAAL baten € 421.300 

TEKORT € 173.100 

TOTAAL € 594.400 

Incidentele baten minus laten € 11.000

Daadwerkelijk verwacht tekort € 162.000

Uitgaven en kosten

Pastoraal resp. diaconaal pastoraat  € 345.000 

Salarissen en vergoedingen € 48.000

Kosten gebouwen, energie, verzekering e.d. € 105.000

Overige kosten, inventaris, afschrijving e.d. € 20.400

Kerkelijke activiteiten als jeugdwerk, catechese e.d. € 19.000

Afdracht landelijke organen € 21.000

Kosten beheer, administratie, bankkosten e.d. € 36.000

TOTAAL lasten € 594.400 

Begroting Protestantse Gemeente Enschede
Hieronder ziet u een vereenvoudigde voorlopige 
begroting van onze Gemeente, dat houdt in dat de 
hoofdonderdelen van de begroting zijn weergegeven, 
maar niet de gedetailleerde onderliggende cijfers. Als u 
daarin geïnteresseerd bent, kunt u deze gedetailleerde 
begroting inzien op het kerkelijk bureau. Wanneer deze 
ter inzage ligt wordt gepubliceerd in Kerk&Stad.

Vereenvoudigde voorlopige begroting  
Protestantse Gemeente Enschede 2026 	

Toelichting op de begroting
In de begroting voor het jaar 2026 is rekening gehouden 
met de volgende uitgangspunten:

•	 �In 2026 zullen we vier predikanten aan ons 
verbonden hebben. Dit is de grootste kostenpost 
voor onze gemeente.

•	 �De voorgenomen verkoop van de Apostel Thomaskerk, 
waardoor er geen instandhoudingskosten en 
energiekosten meer zijn, maar tevens het ontbreken 
van verhuurinkomsten.

•	 �Een verdere teruggang in de opbrengsten van de 
vrijwillige bijdragen Kerkbalans.

Mogen we u op het volgende nog even wijzen:
•	 �Verder bouwen aan de kerk van morgen!  

We doen het samen.
•	 �Laat de belasting meebetalen!  

Laat u verrassen hoe makkelijk dit is.
•	 �Denk bij een automatische incasso  

aan een verhoging voor 2026. Ook  
de kerk heeft te maken met inflatie.
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Samen houden  
we de kerk draaiend
Actie Kerkbalans staat weer voor de deur en met 

dit overzicht willen we u laten zien welke keur 

aan activiteiten er rond de Ontmoetingskerk nog 

steeds plaats vinden. 

Kindernevendienst
Op zondag gaan de kinderen tijdens 
de dienst naar hun eigen nevendienst. 
We volgen hetzelfde bijbelrooster 
als in de kerk, maar geven er onze 
eigen creatieve draai aan: knutselen, 
spellen, soms iets verrassends of een 
activiteit buiten. Door het jaar heen 
doen we ook speciale dingen, zoals 
het versieren van paastakken en het 
organiseren en uitvoeren van onze 

kerstmusical. Zo leren de kinderen op een speelse manier 
over het geloof en ontdekken ze wat het kan betekenen 
en toevoegen aan hun leven. Daarnaast organiseren we 
jaarlijks een leuk uitje. Zo voelen de kinderen zich thuis in 
de gemeente en groeien er fijne vriendschappen. 

Cantorij Ontmoetingskerk
De cantorij, die bestaat uit ongeveer 
20 leden, ondersteunt de zang 
in kerkdiensten en zingt op 
hoogtijdagen passende liederen bij de 
diensten op deze dagen. Ook worden 
nieuwe liederen geïntroduceerd. De 
enthousiaste dirigent van de cantorij 
is Harry van Wijk die de repetities 
op dinsdagavonden (van 19.30 tot 

21.30 uur in de Ontmoetingskerk) leidt. Tevens probeert 
hij gemeenteleden bij het zingen in diensten te betrekken.
De cantorij is ontstaan uit cantorijen van de Detakerk, 
Opstandingskerk en Apostel Thomaskerk. Er is altijd 
ruimte voor nieuwe zangers/zangeressen. 

Chantons
Wij zijn Chantons! Ooit begonnen 
als jongerenkoor van de Vredeskerk 
en al ruim 30 jaar vol muzikale 
energie. Chantons organiseert voor 
de gemeente regelmatig gezellige 
meezingconcerten. In 2025 was 
Pauline Adriaansen 30 jaar onze 
enthousiaste dirigente. Wij hebben 

dit gevierd met een prachtig jubileumconcert in de 
Ontmoetingsruimte. We kiezen ons repertoire zorgvuldig 
en zingen alleen nummers waar we echt plezier in hebben. 
Ook zingen we een aantal keren per jaar in de kerkdienst. 

Schikkingsgroep
Met ons vieren zorgen we ervoor dat bij bijzondere 
diensten een liturgische schikking wordt gemaakt. 
Met bloemen en andere materialen verbeelden we de 
lezingen. Door steeds dezelfde symbolen te gebruiken, 
zoals de witte roos voor Jezus en de klimop voor de trouw 
van God, worden de woorden uit de Bijbel zichtbaar. 

Meditatieve Stiltewandeling
We beginnen de wandeling 
elke laatste vrijdag van de 
maand met een ademhalings-/
ontspanningsoefening en een 
korte opening, daarna starten 
we met de stiltewandeling die 
ca. 1 uur duurt. We komen 
op deze manier tot rust om 
Gods liefde te ervaren in Zijn 
schepping. We sluiten af met een gebed/bezinning 
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Ouderenmiddag
Op de laatste woensdag 
van de maand organiseren 
wij een gezellige middag 
voor de ouderen. We 
zorgen voor een gevarieerd 
aanbod. We hebben in 
2025 verschillende sprekers 

gehad over uiteenlopende onderwerpen met film en/
of dia’s. En dat alles onder het genot van een kopje thee 
of koffie met iets lekkers erbij. In januari hebben we een 
Nieuwjaarsbijeenkomst met een drankje en een hapje.Eind 
maart hebben we een paasmiddag met een korte viering. 
Er is geen leeftijdsgrens. In Kerk en Stad kunt u lezen 
wanneer de middagen zijn. U bent van harte welkom.

Uitvaartgroep
Binnen de Ontmoetingskerk is een zogenaamde 
“uitvaartgroep” actief. Bij veel uitvaartdiensten is een lid 
van de uitvaartgroep namens de gemeente aanwezig. 
De uitvaartgroep zorgt voor een steen waarop de naam, 
geboortedatum en sterfdatum komen te staan. De eerste 
zondag na overlijden wordt de naam genoemd in de 
dienst. De steen krijgt een plekje op de gedachtenistafel 
en de naam wordt in het gedachtenis boek geschreven. 
De uitvaartgroep zorgt ervoor dat de namen en 
adressen van de nabestaanden bekend zijn, zodat de 
nabestaanden uitgenodigd kunnen worden voor de 
dienst op gedachteniszondag, In die dienst worden alle 
overledenen genoemd die het afgelopen jaar overleden 
zijn. De leden van de uitvaartgroep spelen zowel in die 
dienst als bij de voorbereiding een rol.

Noabermaaltijd
Inmiddels alweer 10 jaar organiseren we met 20 
enthousiaste vrijwilligers elke 1e en 3e woensdag van 
de maand onze Noabermaaltijd. Het is iedere keer 
weer een feestje om dit te mogen doen, alhoewel we 
ook merken dat de club met vrijwilligers steeds kleiner 
wordt. Vooral de koks kunnen wel wat ondersteuning 
gebruiken! Het geeft altijd een erg voldaan gevoel om 
iedereen (zo’n 40 personen, vanuit alle windstreken) te 
zien smikkelen en kletsen. Daar doen we het voor!

Netwerkcafé 18-40-jarigen:
Op elke derde vrijdag van de maand komen we bij 
elkaar. Van ca. 17.30 tot ca. 19.30 uur eten we een 
eenvoudige, doch voedzame, vegetarische maaltijd. Een 
uitgelezen moment om met leeftijdgenoten, kerkelijke 
achtergrond is geen voorwaarde, bij te praten over 
wat je zoal tegenkomt en bezighoudt. Aanmelding is 
gewenst, maar spontaan ben je ook welkom. Er kan 
altijd gedeeld worden!! Aanmelden via de app of e-mail 
bij Jan Schaake, schaakejan@gmail.com of Ineke van der 
Meulen, inekevandermeulendejong@hotmail.com).

Lectorengroep
De lectorengroep bestaat uit een negental enthousiaste 
gemeenteleden die elke zondag een betekenisvolle 
bijdrage willen leveren aan de kerkdienst door middel 
van het lezen van de schriftlezingen en soms ook in 
speciale diensten bijv. tijdens de Stille Week. Voor het 
komende jaar zijn we van plan om als groep nog een 
keer te oefenen in de kerkzaal met logopediste Elly 
Meerburg om tips te krijgen en ons te verbeteren. 

Koffieschenken
Na de kerkdienst, is het goed even na te praten. Dat is 
met koffie erbij gezellig. De koffie wordt gezet door de 
koster en wordt de koffie door een groepje vrijwilligers 
klaargezet. Ook voor de ranja voor kinderen wordt 
gezorgd. Je hoeft dat niet elke week te doen. Met 
meer vrijwilligers heb je minder vaak. De groep wordt 
om verschillende redenen steeds kleiner. Daarmee is 
het ook van belang om er meer koffieschenkers bij te 
hebben die het een leuke uitdaging vinden om mee 
te doen. We maken het samen leuk om te doen, een 
uitdaging. Wat houdt je tegen? Probeer ‘t eens.

Deurdienst
Met een groep van 12 vrijwilligers proberen we elke 
zondagochtend iedereen die in onze Ontmoetingskerk 
binnen komt een warm welkom te geven. Met twee 
personen per zondag delen we bij binnenkomst de 
liturgie en de zondagsbrief uit en proberen vragen van 
mensen te beantwoorden. Fijn dat een grote groep 
vrijwilligers deze gastvrije taak elke zondag uitvoert!

Beheercommissie
Binnen de Ontmoetingskerk is de beheercommissie 
actief. Als team coördineren en organiseren wij, niet 
inhoudelijk, de activiteiten in de Ontmoetingskerk. 
Dit betreft zowel de eigen kerkelijke activiteiten als de 
externe activiteiten, de verhuringen aan derden voor 
vergaderingen, concerten, uitvaarten en dergelijke. Wij 
maken de afspraken met gebruikers van de ruimte en 
zorgen ervoor dat met behulp van veel vrijwilligers de 
gemaakte afspraken, zoals de opstelling van de ruimte 
en het gebruik van de keuken/bar, en andere faciliteiten 
worden nagekomen.

De handwerkgroep
De handwerkgroep komt iedere 1e en 3e woensdag 
bij elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur in de 
ontmoetingsruimte. Er worden dekentjes, mutsen, 
truien, knuffels enz. gehaakt, gebreid en genaaid voor 
goede doelen. Ondertussen lekker koffiedrinken en 
praten met elkaar. Fijne ochtenden, waar we samen erg 
van genieten. 

Beamer- studiogroep
Met veel plezier zetten wij iedere week de 
beamerpresentatie voor de kerkdienst in elkaar. Het 
is een leuke klus en mooi om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de zondagse eredienst en te zorgen dat 
iedereen in de kerk - maar ook thuis of elders in het 
land of op de wereld - de dienst echt mee kan vieren: 
mee kan zingen en lezen met de lezingen en liederen. 
Bijna nog waardevoller is dit voor de bijzondere 
diensten zoals begrafenissen of trouwdiensten, waar we 
bijvoorbeeld foto’s of videofragmenten mooi in beeld 
kunnen brengen. En - met dank ook aan onze collega’s 
van de studio -  kunnen zorgen dat familie of vrienden 
die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, de dienst toch mee 
kunnen beleven of later terug kunnen kijken. Wij blijven 
zo graag ons steentje bijdragen! 

Kinderoppas
De kinderoppas is een fijne en veilige plek voor de 
jongsten, 0-4 jaar, om samen te spelen tijdens de 
kerkdienst. We lezen verhalen voor, maken samen een 
puzzel of maken mooie bouwsels. Daardoor kunnen de 
ouders/verzorgers met een gerust hart de dienst in de 
kerk volgen.

… en zo zijn er nog veel meer!
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Jeugdkerk 
Het jaar 2025 zit er voor de Jeugdkerk zo goed als op. 

Op zondag 30 november hebben we weer Jeugdkerk gehad, 
waarbij deze ochtend het thema ‘BelievID’ was. Speciale gast deze 
ochtend was dominee Niek Scholten, om kennis te maken met de 
jongeren. 

Op zondag 14 december vond één van de jaarlijkse tradities plaats 
van de Jeugdkerk: het Kerstontbijt! Kok Edwin had zich weer 
uitgesloofd in de keuken, waarna de jongeren konden genieten 
van een uitgebreid ontbijt en gezellig met elkaar in gesprek konden 
gaan.

Volgend jaar gaan we weer verder met thema’s vanuit BelievID. Wat 
wél anders wordt is dat er vanaf komend jaar vaker Jeugdkerk zal 
zijn op zondagochtend, met als doel om in de pas te gaan lopen 
met de Kindernevendienst. Eigenlijk wordt het daarmee relatief 
eenvoudig om te onthouden: er is Jeugdkerk, tenzij er vakantie 
of iets ‘bijzonders’ in de kerk is. Houd voor de laatste details de 
WhatsApp-groep goed in de gaten en mocht je daar nog niet in 
zitten, laat het ons weten!

Graag tot ziens bij de Jeugdkerk!

Groetjes van Harmen, Lisanne, Andries, Marjet

Terugblik en 
vooruitzicht
Op 20 december hebben de kinderen de 
kerstmusical mogen opvoeren. Dominee 
Niek verzorgde de dienst, en samen hebben 
we 2025 op een prachtige manier kunnen 
afsluiten. Wat geweldig om zo’n fijne groep 
kinderen te hebben. En wat hebben ze het 
allemaal goed gedaan!

We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin 
we weer mooie momenten met de kinderen 
mogen beleven. Samen willen we verder leren 
over wat het geloof voor je kan betekenen 
en hoe je voor de ander kunt zorgen. Eerst 
nog even genieten van de kerstvakantie, en 
dan starten we op 11 januari weer met de 
kinderdienst. We hebben er veel zin in!

Annemiek, Marieke en Esther

Koosje en de sterren 
 van verwondering

Koosje kijkt omhoog in de stille nacht,
de sterren fonkelen zacht.
“Wie maakte al dat mooie licht?”
vraagt Koosje met een blij gezicht.

God zei: Ik ben er, groot en klein,
de sterren mogen tekens zijn.
Koosje voelt: ik sta niet alleen,
God gaat met mij, waar ik ook heen.
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Ouderenmiddag
Deze middag is het de nieuwjaarsmiddag in de zaal van 
de Ontmoetingskerk. Wij gaan de notulen voorlezen 
van het afgelopen halfjaar. Ineke Huitink heeft dia’s van 
haar vakantie in Noorwegen van afgelopen zomer. En 
natuurlijk gaan we proosten op het nieuwe jaar. Wilt u 
als nieuwkomer deze middag ook bezoeken bel dan met 
Herma Simons telefoon 06-11263235. Want iedereen is van 
harte welkom.

Met vriendelijke groet ,,Het Bestuur”

Woensdag 28 januari 14.30-16:30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Op 14 december 1940 werd de Engelse stad Coventry 
door een bombardement van de Duitse luchtmacht 
volledig vernietigd. Inclusief de middeleeuwse 
kathedraal. Vanuit de kathedraal klonk onmiddellijk 
een oproep tot vrede en verzoening. Een oproep 
die elke vrijdag weerklinkt vanuit honderden steden 
wereldwijd die door bombardementen of anderszins te 
lijden hebben gehad van oorlog en geweld. In Enschede 
klinkt dit gebed in oecumenisch verband vanuit het 
midden van de stad. U bent van harte welkom.
Locatie: de Wonne, Noorderhagen 25

Elke vrijdagmiddag 13.15-13.45 uur

Handwerken voor een goed doel
De handwerkgroep Draadkracht komt elke eerste 
en derde woensdag van de maand bij elkaar. Onder 
het genot van koffie, thee en gezellige gesprekken 
worden er mooie dingen gehaakt, gebreid en 
geborduurd voor babydekentjes en -mutsjes voor 
Ghana en kinderkleding voor Moldavië. Garen, brei- en 
haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig. Houdt u 
van handwerken en gezelligheid? Kom eens langs op 
een woensdagochtend.

Woensdagen 7 en 21 januari  10.30-12.00 uur

Noabermaaltijd
Elke eerste en derde woensdag van de maand is er 
een Noabermaaltijd. Voor die maaltijd kunt u zich 
vanaf de donderdag volgend op de vorige maaltijd 
aanmelden tot en met de maandagochtend vóór 
de betreffende maaltijd. Dat kan alleen telefonisch 
tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-4311568. U kunt 
niet meer dan 2 personen aanmelden. De inloop is 
om 17.30 uur en de maaltijd start om 17.45 uur.
Prijs: €3,-

Woensdagen 7 en 21 januari  17.30-19.00 uur

Agenda Memoriam 
Jan de Jongh
Op dinsdag 16 december stierf Jan de Jongh 
in de leeftijd van 93 jaar. Na enkele jaren 
als gemeentepredikant werkzaam te zijn 
geweest kwam hij in 1971 naar Enschede 
om studentenpastor te worden aan de TH, 
later Universiteit Twente. Naast theoloog 
was hij publicist en beeldend kunstenaar. 
Het grootste deel van zijn Twentse periode 
woonde hij in Hengelo, maar hij was ook 
binnen de Protestantse Gemeente Enschede 
bekend, alleen al vanwege zijn maandelijkse 
column in Kerk&Stad.

In het kader van de restyling van het blad 
zou zijn column tot zijn grote verdriet nog 
maar eens in de vier maanden geplaats 
worden. Bij zijn laatst verschenen column in 
beide uitgaven van het septembernummer 
liet hij weten online door te zullen gaan met 
een maandelijkse frequentie en nodigde 
hij de lezers uit om zich abonneren op 
zijn mailinglist. In dit januari-nummer zou 
eigenlijk weer een column van zijn hand 
geplaatst worden, maar de abonnees die op 
2 december zijn column (“Van Chaos naar 
Stilte”) voor die maand ontvingen, kregen te 
horen dat dit zijn laatste zou zijn. Hij eindigde 
deze column als volgt:

Mensen van voorbij

Ziek
Ineens geeft mijn lichaam het op. Mijn rechterarm bleek onlangs 
zonder mogelijkheid van verbetering versleten en kan ik enkel met 
veel pijn gebruiken. Ik leerde in Bartimeüs met 7 vingers typen 
(meer had ik er niet). Ook door neuropathie van de vingers kan ik 
dat niet meer en letter voor letter wordt niets, want ik heb geen 
idee waar ze op het toetsenbord zitten, dat wisten alleen mijn 
vingers.

Schuifelen zonder rollator is niet meer mogelijk. Traagheid en 
ingewikkeldheid bepalen met de wijkverpleging mijn dagtempo.
Al een tijdje heb ik vooral in de avond koorts. Misschien door 
medicijnen val ik vaak in slaap... Er worden pogingen gedaan voor 
iets meer hulp. Maar dat is heel moeilijk. Lichamelijk beperkt is niet 
alleen vermoeiend, maar kost ook veel tijd.

Dank zij de hulp van nog overlevende enkele goede vrienden, 
houd ik me nog in leven. Dus in flitstijd trekt zich zich mijn lichaam 
terug. Het heeft het bij mij ook veel te verduren gehad.

Ik wens jullie allemaal een vredige weg in een tijd, waar in woorden 
van dominees, die het over hoop hebben ontmaskerd moeten 
worden als een vorm van wegkijken. De zwijgende kerk in Utrecht 
verloor daardoor haar geloofwaardigheid.

Vanmorgen citeerde Inez Polak (uit de The New-York Times) 
Friedman: “Deze zwijgcultuur is gevaarlijker dan het extremisme 
zelf.” en hij citeert dan Bonhoeffer: “Stilte oog in oog met 
het kwaad is kwaad. Niet spreken is spreken, niet handelen is 
handelen.” Ik vraag me al langer af of ik van deze zwijgkerk niet 
beter afscheid kan nemen.

In kleine kring zijn er velen, die vanwege hun band met het 
christelijke verhaal of de verbeelding van Jezus of hun kennis van 
het onderscheid tussen goed en kwaad hun verdriet en woede 
omzetten in soms kleine daden van Hoop.

Ik dank jullie, die voor een groot deel al vele jaren tijd namen om 
mijn ontboezemingen tot zich te nemen én voor de van jullie kant 
soms bemoedigende reacties. Ze hielden me bij de tijd.

Nu, onverwacht snel, valt de stilte...

Jan de Jongh. em. studentenpastor UT

Van Chaos naar StilteNetwerkcafé 18-40-jarigen
Elke derde vrijdag van de maand is er een netwerkcafé 
voor jongvolwassenen. Een uitgelezen moment om 
met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij 
te praten over wat je zoal tegen-komt en bezighoudt. 
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding 
gewenst via de app of per e-mail.
Ineke van der Meulen:  
inekevandermeulendejong@hotmail.com 
Jan Schaake: schaakejan@gmail.com

Vrijdag 16 januari  17.30-19.30 uur

Meditatief wandelen
We wandelen vanaf Stroinkslanden en verzamelen 
bij Wijtze aan huis om 14.00 uur. Het adres is 
Waelstedelanden 50. Vandaaruit begint onze 
wandeling om 14.00 uur. We zoeken de rust. Samen 
stil wandelen. Open worden voor elkaar en voor 
God. Die ontmoeten in zijn schepping? 

Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, 
Albert Prins
Tel: 053 - 478 29 96
E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

Vrijdag 30 januari 14.00 uur
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OGH, oecumenisch Helmerzijde Broekheurnering 1050

Zondag  4 januari 10.00 uur pastor G. Slüter

Zondag  11 januari 10.00 uur pastor M. Wiskerke

Zondag  18 januari 10.00 uur ds. B. Wijnbergen

Zondag  25 januari 10.00 uur pastor F. Beuger

Zondag  1 februari 10.00 uur pastor G. Slüter

Zondag  8 februari 10.00 uur pastor F. Beuger

Usselo Haaksbergerstraat 815

Zondag  4 januari 10.00 uur ds. H. Cohen Stuart-Fens

Zondag  11 januari 10.00 uur ds. W. Heeren

Zondag  18 januari 10.00 uur ds. J. Bekhof

Zondag  25 januari 10.00 uur ds. J. Bouwmeester

Zondag  1 februari 10.00 uur ds. M. Schepers - v.d. Poll

Zondag  8 februari 10.00 uur drs. L.W. Ekker

Kapel Lonneker Dorpsstraat 44

Zondag  4 januari 10.00 uur ds. H.J. Elzenga

Zondag  11 januari 10.00 uur ds. M. Schepers - v.d. Poll

Zondag  18 januari 10.00 uur drs. B. Wiegman

Zondag  25 januari 10.00 uur mevr. T. Lambers-Heerspink

Zondag  1 februari 10.00 uur ds. H.J. Elzenga

Zondag  8 februari 10.00 uur ds. H. Kroeskop

Bethelkerk J.H. Boschstraat 28

Zondag  4 januari 10.00 uur ds. H. Overdijk

Zondag  11 januari 10.00 uur ds. J. Burger (NGK Enschede)

Zondag  18 januari 10.00 uur ds. F. Buitink, Heino

Zondag  25 januari 10.00 uur ds. H. Overdijk

Zondag  1 februari 10.00 uur nog niet bekend

Zondag  8 februari 10.00 uur ds. F. Buitink, Heino

Int. Christian Fellowship Prinseschool, Prinsestraat 10

Zondag  4 januari 10.30 uur J. Yamasaki

Zondag  11 januari 10.30 uur J. van der Horst Table of the Lord

Zondag  18 januari 10.30 uur A. Kwame

Zondag  25 januari 10.30 uur J. Campbell Table of the Lord

Zondag  1 februari 10.30 uur J.J. Bats

Zondag  8 februari 10.00 uur J. van der Horst Table of the Lord

Overige Diensten
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Ontmoetingskerk Varviksingel / hoek dr. Joh. Wagenaarstraat

Zondag  4 januari 10.30 uur ds. N.G. Scholten Nieuwjaarsdienst; vanaf 9.30 uur nieuwjaar wensen

Zondag  11 januari 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag  18 januari 10.00 uur ds. A. Reitsma Maaltijd van de Heer

Zondag  25 januari 10.00 uur ds. J. Meijer Oecumenische viering

Zondag  1 februari 10.00 uur ds. N.G. Scholten

Zondag  8 februari 10.00 uur ds. K. van der Kamp (Kampen)

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk zijn fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via pgenschede.nl

Diensten Ontmoetingskerk

Liberein locatie Eschpoort Boulevard 1945 505

Zondag  4 januari 18.00 uur ds. J. Bos-de Lange

Zondag  11 januari 18.00 uur pastor E. Roelink

Zondag  18 januari 18.00 uur Marnick Nijburg

Zondag  25 januari 18.00 uur drs. A. Peijnenborg

Zondag  1 februari 18.00 uur Marnick Nijburg

Zondag  8 februari 18.00 uur pastor E. Roelink

Tafeltjevier , ‘t Bouwhuis Welnaweg 100

Zondag  4 januari 10.30 uur geestelijk verzorger M. Feick

Zondag  18 januari 10.30 uur geestelijk verzorger M. Feick

Livio Enschede locatie De Cromhoff Bleekhofstraat 300

Donderdag  15 januari 16.00 uur ds. N.G. Scholten

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

Protestantse Gemeente Lonneker
Dorpsstraat 44, 7524 CJ Lonneker, www.kapeluitliefdelonneker.nl

Wij wensen iedereen een heel mooi,  
gezond en gelukkig 2026!

Terugblik 2025
Ook in 2025 hebben er naast de 
wekelijkse zondagse erediensten 
weer vele activiteiten plaats gevonden 
bij onze gemeente. Zo is er onder 
andere het maandelijkse Kerk Café, dat 
inmiddels al een behoorlijk aantal vaste 
bezoekers kent. De bijeenkomsten 
worden iedere maand op de derde 
vrijdagavond gehouden in de Heerdstéé 
en beginnen om 20.00 uur. De precieze 
data worden opgenomen in Op en um 
‘n Bult en in Kerk&Stad. 

Ook hebben we een succesvolle 
Wintermiddag gehad. Al deze 
activiteiten staan vermeld in het 
bijgevoegde informatieboekje.  
Helaas hebben we dit jaar wederom  
een financiële tegenvaller gehad.  
De gasleiding naar de verwarmingsketel 
van de Heerdstéé moest worden 
vervangen terwijl onze begroting  
toch al sloot met een negatief resultaat. 
Daarom is uw gift aan het einde van 
het jaar weer meer dan welkom.

Uw gift
Wij hopen ook dit jaar weer op 
een bijdrage van gemiddeld €50,- 

per huishouden, maar meer of 
minder mag natuurlijk ook. U kunt 
uw bijdrage overmaken op ons 
bankrekeningnummer:
NL43 RABO 0373 7138 00 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Lonneker

Bloemen 
Een bloemengroet vanuit de Kapel 
is op 23 november gegaan naar 
ds. G. Elzenga, op 30 november naar 
mevr. G.J. Doeleman, op 7 december 
naar dhr. G.J. Hakkers en op 14 
december naar dhr. F. Jansen.

Kerkdiensten

http://www.kapeluitliefdelonneker.nl

